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Tentoonstelling 

Onze soldaten tijdens WO I 
Met medewerking van de Provincie Vlaams-Brabant (financiële ondersteuning), het 
Gemeenschapscentrum H.T.H. (materiële ondersteuning) en van diverse vrijwilligers, 
informanten, 't Opwijks Archief en andere schenkers en bruikleengevers. 

 
De tentoonstelling is opgebouwd rond 14 afgebakende hoofdstukken, aangevuld met 
een ruime verzameling van relevante literatuuritems. 

Wegens plaatsgebrek kan niet al het beschikbare materiaal getoond worden. Wij 
maakten een ruime selectie van de meest relevante en aanschouwelijke documenten en 
voorwerpen.  
Ook over het niet getoond materiaal (maar dat wel met nummering in deze catalogus 
opgenomen werd), kan ter plaatse toelichting gegeven worden. 

Meer details, duiding en achtergrondinformatie voor elk van de betrokken thema's en 
items verwijzen wij naar de internetpagina's 
www.heemkringopwijk.net/wo1/onze_soldaten/.  
Deze pagina's, met bijdragen, afbeeldingen, bronnen- en literatuurverwijzingen,…,  
worden regelmatig aangevuld en geoptimaliseerd. 
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01 – Algemene historische situering. Ons land in oorlog. 
De eerste wereldoorlog, van 1914 tot 1918, was een 
strijd die gevoerd werd, vooral in Europa, tussen de 
Centralen (vooral Duitsland en Oostenrijk-Hongarije) 
en de Geallieerden (vooral Frankrijk, Groot-Brittanië, 
Rusland en in 1917 de Verenigde Staten). Na een 
ultimatum schond Duitsland de neutraliteit van België 
en trok op 4 augustus 1914 het land binnen. 
Het Belgische leger mobiliseerde maar was in reor-
ganisatie en de effectieve gevechtswaarde was niet 
te vergelijken met die van het Duitse leger. De Belgi-
sche fortengordel lans de Maas bezweek weldra en 
het Belgisch leger trok zich terug binnen de forten 
van Antwerpen. Van daaruit slaagde het er wel in de 
Duitse opmars naar Frankrijk sterk te vertragen. Na 
de val van Antwerpen trok het gros van het Belgisch 
leger zich naar de zee en verschanste zich achter de 
IJzer. Daar begon een verschrikkelijke stellingoorlog, 
die vier jaar zou duren. 

 1. Kaartje van het von Schlieffen-Molkteplan. 
  Reeds in 1906 maakte men in Duitsland het 

von Schlieffenplan op voor de verovering van 
België en Frankrijk. Nochtans had Pruisen en 
zo Duitsland het neutraliteitsverdrag van 1839 
voor België ondertekend. Het bleek voor Berlijn 
een vodje papier. Zie op de kaart hoe men het 
westen en noorden van België in het plan links 
liet liggen. 

  Uit Bange Septemberdagen. De militaire activi-
teiten en wandaden van het Duitse leger tegen 
de burgerbevolking in Dendermonde in de pe-
riode van 4 september tot 8 oktober 1914, 
door Paul Putteman, Gedenkschriften van de 
Oudheidkundige Kring van het Land van Den-
dermonde, Vierde reeks, deel 31, Jaarboek 
2013, 2014, pag. 167. 
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 2. Verkiezingsaffiche voor de wetgevende verkie-
zingen van 22 mei 1914. 
Op deze aanplakbrief van de Katholieke Volks-
kandidaten wordt het voorgesteld alsof de ver-
sterkte steden Antwerpen, Luik en Namen 
(met hun forten,…) en met daartussen een 
groot veldleger de doorgang van Duitsland (of 
Frankrijk) door ons land zal beletten. Men ver-
wijst ook naar Franse 'ijzeren muur' van forten 
en soldaten en naar de bescherming door de 
Engelse vloot. Dus: België gered dank aan de 
nieuwe Militaire Wet. 
Helaas, 3 maanden nadien wordt ons land bru-
taal aangevallen en overrompeld vanuit het 
oosten.  

 3. Artikel De aanloop naar de Grote Oorlog, met 
kaart van Europa, met aanduiding van juli-
augustus 1914: 12 stappen naar Wereldoor-
log I. 

  Op 28 juni 1914 werden de Oostenrijkse 
kroonprins Franz-Ferdinand en zijn echtgenote 
in Sarajevo vermoord. Deze aanslag vormde 
de directe aanleiding voor de Eerste Wereld-
oorlog: vijf weken later vertrokken 6 miljoen 
soldaten naar de slagvelden en begon de 
grootste slachtpartij die Europa tot dan toe had 
gekend. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 101, 
Florence uitgeverij N.V., 1991. 

 4. Eerste bladzijde van het Ultimatum dat door M. 
von Below, minister van Duitsland, aan M. Da-
vignon, Belgisch minister van Buitenlandse Za-
ken, overhandigd werd op 2 augustus 1914, te 
7 uur 's avonds. 

 5. Artikel Belgische illusies stukgeslagen. Patriot-
tische geestdrift in het hele land. 

  Het Duitse ultimatum van 2 augustus 1914 
maakte een einde aan de hoop dat België bui-
ten het dreigend Europees conflict zou kunnen 
blijven. Het ultimatum en de nakende Duitse 
inval lokten een algemene patriottische reactie 
uit, waarvan men zich vandaag nog maar 
moeilijk de intensiteit en de omvang kan voor-
stellen. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 101, 
Florence uitgeverij N.V., 1991. 

 6. De cartoon op deze affiche (reproductie) illu-
streert hoe zeer de wereldopinie in augustus 
1914 in bewondering stond voor de verbeten 
weerstand die België bood tegen een veel ster-
kere vijand. De sympathie voor de Belgen werd 
nog groter door de berichten over de terreur 
jegens de burgerbevolking Het heldhaftige Bel-
gische optreden wordt in deze afbeelding ver-
persoonlijkt door koning Albert. De Duitse Kai-
zer merkt op: 'Zie je wel, je hebt alles verlo-

ren.' Albert antwoordt hierop: 'Maar niet mijn 
ziel'. 

  Document bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 101, Florence Uitgeverij, 
1994.  

 7. Affiche 'Aan het Belgische volk' (reproductie). 
  Deze affiche werd verspreid in de Belgische 

dorpen nabij de Duitse grens, op de dag van 
de Duitse inval, 4 augustus 1914. De bevel-
hebber van de Duitse troepen, generaal von 
Emmich, waarschuwt de burgers dat zij de sol-
daten niets in de weg mogen leggen. Het Duit-
se leger heeft immers geen slechte bedoelin-
gen ten opzichte van België: het is slechts op 
weg naar Frankrijk, de echte vijand. 
Er bestaan verschillende versies van de affi-
che: Franse, Duitse en deze tweetalige. Het 
Nederlands is, zoals u kunt lezen op de facsi-
mile, op zijn zachtst gezegd van povere kwali-
teit. De Duitse (?) vertaler heeft duidelijk let-
terlijk de tekst overgezet naar gebrekkig Ne-
derlands. 

  Vroeg in de ochtend van 4 augustus staken de 
eerste Duitse verkenners te paard (de beruchte 
uhlanen) de grens over, nabij het dorpje 
Gemmenich in de provincie Luik. De ruiters 
droegen in hun tas onderstaand bericht, dat zij 
voorlazen aan de verbijsterde Belgische bevol-
king. De boodschap werd later ook uit de lucht 
gestrooid vanuit kleine verkenningsvliegtuig-
jes, de Taubes. Nauwelijks een paar uur na de 
waarschuwing viel de eerste Belgische dode. 

  Document bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 1, SEGESOMA, 2014. 

 8. Affiche Proclamation-Bekendmaking', 2-talig 
(reproductie). 

   België verkeert in oorlogstaat. Al de provin-
ciën zijn in staat van beleg. Het leger 
staat te veld. 
… 

  Uitgegeven te Brussel op 6 augustus 1914 door 
Luitenant-generaal, militaire gouverneur der 
provincie Brabant, L. Clooten. 

 9. Facsimile van enkele kranten met het hoofd-
nieuws van de Duitse inval: 

  - Vooruit, dinsdag 4 augustus 1914  
  - Het Laatste Nieuws, woensdag 5 augustus 

1914 

  - Het nieuws van den dag, donderdag 6 au-
gustus 1914  

  Documenten bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 101, Florence Uitgeverij, 
1994. 

02 – Het leger: lotelingen, miliciens, vrijwilligers, rijkswachters en 
burgerwacht. 
Voor de legerdienst moesten tot 1909 de jongens uit 
Opwijk en Mazenzele die 20 jaar werden deelnemen 
aan een loting in Merchtem. De lage nummers bij de 
loting moesten voor drie of 4 jaar naar het leger, 
jaarlijks 10 à 15 voor Opwijk en 2 à 3 voor Mazenze-
le. Een aantal jongens gingen in het leger als 'vrijwil-

liger met premie' en sommige ingelote jongens koch-
ten een vrijwilliger om hun plaats in te nemen. De 
legerdienst duurde toen 3 à 4 jaar. 
Vanaf 1910 gold een beperkte persoonlijke dienst-
plicht, van één jongen per gezin en werd de leger-
dienst ingekort tot 15 maanden voor de infanteristen.  
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Bij de Duitse inval en de mobilisatie in augustus 1914 
boden veel (jonge) mannen zich aan als oorlogsvrij-
williger. 
Tijdens de oorlog -aan de IJzer of in Frankrijk– ver-
anderden veel soldaten van legereenheid, vooral bij 
de reorganisatie in 1916.  
Naast beroepsmilitairen maakten ook ca.  3.500 
rijkswachters deel uit van het leger. 
De Burgerwacht van onze plattelandsdorpen bestond 
enkel nog op papier en nam niet deel aan de krijgs-
verrichtingen. 
 10. Uitslag der Militieloting van 1907 in Bijvoegsel 

aan de Gazet van Merchtem van 3 februari. – 
Nr 14. 
Hadden er zich voor Mazenzele ingeloot: Calle-
baut J.L.(86) en Van den Broeck J. (92). 

  En voor Opwijk: Baeckens D.A. (79), Bouchez 
F.J. (111), Buggenhout J.C. (60), Coudron A.J. 
(110), Luypaert P.J. (105), September P.J. 
(55), S(p)inoy P.E. (96), Thoen P.J. (68), Van 
Assche J.B. (64), Van Damme F.J. (66), Van 
Damme J.B. (56), Van Lembergen J.B. (54), 
Vernimmen P.J.. (74), Wauters D.L. (83) en 
Wauweryns J.F. (102). 

 11. Lijst Militiekanton Assche – Uitslag der Loting 
van Zaterdag 6 februari 1909. 

  Ook in 1909 lootten de laagste nummers zich 
erin. Men vindt veel van deze namen ook bij 
onze oud-strijders . 

 12. Lotingnummer van Frans Van der Elst ('Stop-
pel', Mazenzele): zie cat. nr. 195. 

 13. Publicatie Lois sur la Milice…- Wetten op de 
Militie…, Drukkerij van het Staatsblad, 1913.    

 14. Bijdrage 175 jaar nationale dienstplicht II, door 
Jan Meeussen, in HOM-tijdschrift  1994-1, 
p. 29-38. 

 15. Document Nationale Militie. Miliciens die vóór 
den Militieraad moeten verschijnen, de 29 Aout 
1911,.... Lijst tot vaststelling dat, overeen-
komstig artikel 39 der wet op de militie, de op-
roepingsbrief den milicien besteld werden, ge-
meente Mazenzele, lichting (klas) 1912 (gebo-
ren 1892). 

  Er worden 15 jongens opgeroepen. Ongeveer 
de helft ervan komt 2 jaar later, in augustus 
1914, in de oorlog terecht. 2 soldaten van deze 
lijst sneuvelen. 

 16. Hoofdstuk De Herinrichting van het Leger, door 
Willy Breton, in Onze helden gestorven voor 
het Vaderland. Belgïe's epische strijd van 1914 
tot 1918, René Lyr (onder algemene leiding 
van…), 1931, pag. 140-155. 

  Zie het boek bij Algemene literatuur op het 
einde van tentoonstelling. 

03 – Het Belgische leger in oorlog 
Bij de mobilisatie op 2 augustus 1914 bestond de 
Belgische krijgsmacht uit ca.  190.000 man en ca.  
18.000 vrijwilligers.  Ongeveer 125.000 soldaten (de 
acht jongste klassen1906-1913 en de onvolledige 
lichting 1914) vormden het mobiele veldleger, dat 6 
legerdivisies telde (met regimenten infanterie, artille-
rie en cavalerie). Ongeveer 65.000 soldaten (de acht 
oudste soldaten klassen 1899-1905) werden ingezet 
bij de verdediging van de versterkte fortengordels 
Luik, Namen en Antwerpen.  

Na de terugtocht uit Antwerpen konden in oktober 
1914 nog slechts 120.000 man postvatten achter de 
IJzer om deel uit te maken van de verdedigingslinie 
van de geallieerden van de Noordzee tot de Vogezen.  

Tijdens de daaropvolgende wederuitrusting van het 
Belgisch leger vergrootte het aantal soldaten opnieuw 
tot ongeveer 160.000. Eén op de drie militairen was 
actief in een netwerk achter het front, vooral de ou-
dere dienstplichtigen,  overblijvers van het vroegere 
vestigingsleger. 

 
Bij de aankomst van het Belgische Leger aan de IJzer 
werd begonnen met het graven van kuilen. Die kuilen 
werden met elkaar verbonden en zo ontstonden de 
eerste loopgraven. 
De loopgraven aan het IJzerfront waren meestal 
bovengronds opgebouwd omdat het waterpeil graaf-
werken onmogelijk maakte. De verdediging van een 
sector bestond uit verschillende weerstandslijnen. 
Achter de hoofdweerstandslijn werd een tweede 
weerstandslijn uitgebouwd die even lang moest zijn. 
Indien de situatie het vereiste en de tijd het toeliet, 
werden bijkomende weerstandslijnen aangelegd. 

Voor de hoofdweerstandslijn bevonden zich vooruit-
geschoven stellingen en luisterposten om de vijand te 
observeren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de 
loopgraven het symbool van de patstelling aan het 
front en werden ze stelselmatig uitgebreid en verbe-
terd. Voor de constructie van die veldwerken werden 
honderdduizenden zandzakjes of ‘vaderlandertjes’ en 
eindeloze rijen prikkeldraad gebruikt. Daarnaast 
werden bunkers en schuilplaatsen gebouwd, al dan 
niet opgetrokken uit gewapend beton. 
 17. Boek Het Belgische leger in de Grote Oorlog. 

Uniformen en uitrusting, door  Dr. Pierre Lier-
neux (Red.), Verlag-militaria, Uitgeverij Stefan 
Rest, 2015. 

 18. Artikel De Duitse pletwals. De strijd om de 
vesting Luik. 

  In de vroege morgen van 4 augustus 1914 viel 
Duitsland België binnen nabij Gemmenich, in 
het noordoosten van de provincie huik. Het 
Belgische leger, bestaande uit 200.000 man en 
in volle reorganisatie, stond voor een over-
macht van 550.000 beter uitgeruste Duitse 
soldaten. Bovendien heerste er onenigheid aan 
de top van het Belgische leger over de te vol-
gen strategie bij de verdediging van de vesting 
Luik.   

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 101, 
Florence uitgeverij N.V., 1991. 

 19. Tekst van de boodschap van Koning Albert aan 
'Aan het leger en aan de Natie', 5 augustus 
1914. Staatsblad van 7 augustus 1914. 

 20. Overzichtskaartje van de Duitse opmars in 
België. Met legende. 
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 21. Facsimile van de krant Gazet van Antwerpen 
van vrijdag 7 augustus 1914, met als grote ti-
tel op de voorpagina De Koning tot zijn leger – 
Grote zegepraal der Belgen – 25.000 Belgen 
jagen 40.000 Duitschers over de grens. 

  Document bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 2, Cegesoma, 2014. 

 22. Facsimile van de krant Het Volk van zaterdag 
8 augustus 1914, met als grote titels De eind-
victorie is verzekerd, Duitschland vraagt wa-
penstilsatand, Een heldenvolk,… 

  Document bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 2, Cegesoma, 2014. 

 23. Facsimile van de krant Het Handelsblad van 
Antwerpen van zaterdag 15 augustus 1914, 
met als grote titel op de voorpagina Ontzaglij-
ke verliezen der Duitschers bij Diest. 

  Document bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 2, Cegesoma, 2014. 

 24. Publicatie (kopie) Een Belgisch regiment te 
Velde. 1ste augustus 1915 - 1sten januari 
1915. Eenige heldendaden van het 2de Regi-
ment Jagers te Voet, door Willy Breton (com-
mandant), Krijgsboekhandel Berger-Levrauli, 
Parijs en Nancy, 1916. 

 25. Publicatie Les pages de Gloire de l'Armée Bel-
ge, (I. De la Gette à l'Yser; II. A Dixmuide), 
door Willy Breton (commandant), Librairie Mili-
taire Berger-Levrauli, Parijs en Nancy, 1951. 

 26. Publicatie Namen 1914 door Ernest Claes, 
Vlaamse Pockets nr. 54, Uitgeverij Heideland, 
Hasselt, 1962. 

  De bekende Vlaamse schrijver en soldaat Er-
nest Claes trekt einde augustus 1914, op de 
steenweg van Champion naar Namen, de 
wacht op en wordt meteen geconfronteerd met 
de bittere realiteit van de Eerste Wereldoorlog. 
Daar begint hij zijn oorlogsdagboek, dat in 
1919 onder de titel Namen 1914 zal verschij-
nen. Hij concentreert zich daarbij niet op zijn 
eigen ellende, maar heeft vooral oog voor het 
leed van de verslagen en gewonde soldaten en 
van de geteisterde, onschuldige burgerbevol-
king.  

  Een somber boek, waarin alle verschrikkingen 
van het twintigste-eeuwse krijgsbedrijf worden 
verhaald: de vluchtelingenstroom, de loop-
grachten, de slag om Namen, Claes' verwon-
ding, het begin van de krijgsgevangenschap, 
de leugen over de francs-tireurs, hospitaalzor-
gen en de wegvoering naar Duitsland. 

 27. Publicatie 14-18 Belgisch Leger. Een klein leger 
in de Groote Oorlog, s.l., Print House Defense, 
2014. 

 28. Artikel De al te korte slag om Antwerpen. De 
onneembare vesting valt, door Thomas Maes. 

  Vanaf 28 september is alle hoop gevestigd op 
Antwerpen en zijn indrukwekkende fortengor-
dels. Maar veel meer dan schuilen voor de 
bommen kunnen de Belgen niet doen: op 10 
oktober is ook de Scheldestad in Duitse han-
den.   

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 4, 
Cegesoma, 204. 

 29. Artikel Antwerpen valt. 

  Op 20 augustus 1914 trok het Belgische veld-
leger zich terug op de fortengordel rond Ant-
werpen, het belangrijkste militaire bolwerk van 
het land. Door haar strategische ligging was de 
Antwerpse vesting de centrale operatiebasis 
van het leger. Niet alleen waren er belangrijke 
munitie-en voedselvoorraden opgeslagen, 
maar bovendien wilde het leger van hieruit de 
oprukkende Duitse troepen verder bestoken en 
hun opmars afremmen. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 103, 
Florence uitgeverij N.V., 1991. 

 30. Artikel De Duitsers blijven steken aan de IJzer, 
door Prof. Dr. Luc De Vos. 

  Vele Belgen associëren de Eerste Wereldoorlog 
met de IJzer. In de Angelsaksische wereld zijn 
leper en de 'poppies' (de klaprozen uit het ge-
dicht van Joe English 'In Flanders' Fields') be-
grippen die deel uitmaken van het collectieve 
geheugen. Was leper dan zo belangrijk? 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 103, 
Florence uitgeverij N.V., 1991. 

 31. Artikel Bijdrage De l'invasion à la bataille de 
l'Yser, in Chemins de Mémoire, Ministère de la 
défense/SGA/DMPA, Frankrijk. 

  Webpagina 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-
belges-en-france-1914-1918. 

 32. Publicatie Les opératlons milltalres, door Tas-
nier en R. Van Overstraeten, 1923, deel III van 
de reeks La Belgique et la Guerre, Brussel, 
4 delen, Henri Bertels, 1920 e.l. 

 33. Publicatie Le miracle des écluses. Comment fut 
sauvée l'Armée à l'Yser, door Léon Rycx, Ligue 
Nationale du Souvenir, Brussel, 1919. 

34. Artikelen 
- 'Water is machtiger dan vuur'. De kranten 
vluchten, de koning blijft, door Hans Boers; 

  Bijna heel België valt in handen van de Duit-
sers. Veel Belgen vluchten weg, en ook som-
mige kranten vestigen zich in het buitenland. 
Vandaar kijken zij toe hoe het laatste stukje 
vaderland achter de IJzer onder vuur ligt. 

  - Een dijkwachter met een gouden idee;  
  - De slag om de IJzer. Duits offensief strandt in 

de modder, door Tom Simoens.  
  Na de val van Antwerpen wilde de koning zijn 

laatste stukje vaderland koste wat kost in han-
den houden. 

  Hij verschanste zich met zijn leger achter de 
IJzer en hield stand. Met dank aan het water. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 5, 
SEGESOMA , 2014. 

 35. Publicatie (kopie van document) De Dienst der 
Onderwaterzetting van het Ysergebied te 
Nieuwpoort en de Compagnie van de Sapeurs-
Pontonniers 

  ' Verkocht tegen 20 fr. Ten voordele van de 
armen uit Nieuwpoort en van het Memoriaal 
aan de onderwaterzetting van het IJzergebied 
en aan de Sapeurs-Pontonniers, opgericht in 
de Langestraat, ter hoogte van de Veurne-
vaart...'. 
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   Bij deze onderwaterzetting vanaf eind okto-
ber 1914 was ook de Opwijkse soldaat Be-
noit Ballon betrokken. 

 36. Publicatie Nieuwpoort 1914-1918. De onderwa-
terzettingen in de IJzervallei en de Compagnie 
Sapeurs-Pontonniers van de Belgische Genie-
troepen, door Robert Thys (commandant), Uit-
geverij De Schorre, 2014. 

  Dit boek is de integrale vertaling van Nieuport 
1914-1918 uit 1922, inclusief de errata die en-
kele maanden later gepubliceerd werden. De il-
lustraties werden aangepast om een moderne-
re weergave mogelijk te maken. 

  Commandant Robert Thys (1884-1964). 
Robert Thys studeert af aan de Koninklijke Mili-
taire School als onderluitenant van de Genie in 
november 1903, maar verlaat actieve dienst in 
1909. 
Daarop behaalt hij het diploma van burgerlijk 
ingenieur elektriciteit aan het Institut Montefio-
re te Luik. Op 1 augustus 1914 neemt hij terug 
dienst in het leger en in september 1915 krijgt 
hij het bevel over een speciale eenheid van de 
Belgische Genietroepen. 
In 1938 zegt hij het leger definitief vaarwel 
met de toelating om de eretitel van luitenant-
kolonel te dragen.  

  De Compagnie Sapeurs-Pontonniers. 
Eens een succesvolle inundatie gesteld, was 
het noodzaak die te onderhouden en zelfs uit 
te breiden, ondanks de aanhoudende bombar-
dementen van de vijand en de wispelturighe-
den van de natuur. Als gevolg van het spie-
dende oog van de vijand gebeurde dit werk 
dikwijls tijdens nachtelijke, maanloze uren.  

 37. Kopie van de publicatie Het eigenaardige van 
het Belgisch Front. Wat het Belgische Leger 
sinds den slag aan den IJser heeft verricht, 
door Comm. Willy Breton, 1917. 
Uit het Frans vertaald door J.W. 

 38. Afdruk van de masterproef Belgische regi-
mentsgeschiedenissen over de infanterie tij-
dens de Eerste Wereldoorlog, door Tijs Goes-
sens, Universiteit Gent. Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte. Vakgroep Nieuwste Geschiede-
nis, Academiejaar 2007-2008. Promotor: 
Dr. Antoon Vrints, Commissarissen: Prof. 
Dr. Karel Velle en Lic. Piet Veldeman. 

 39. Kopie van de publicatie La campagne de l'ar-
mée Belge (31 juli 1914 - 1 januari 1915) 
d'après les documents officiels, Bloud et Gay, 
Parijs, 1915. 

 40. Publicatie De oorlog van 1914. Wat het Bel-
gisch leger deed voor de verdediging van 
het land en de eerbiediging zijner onzijdig-
heid. Verslag van het opperbevel van het le-
ger , door Stockum & zoon, 1916. 

 41. Bijdrage Les Belges en France 1914-1918, in 
Chemins de Mémoire, Ministère de la défen-
se/SGA/DMPA, Frankrijk. 

  Webpagina 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-
belges-en-france-1914-1918. 

 42. Publicatie De chaos van het slagveld. Het Bel-
gische leger in de loopgraven, 1914-1918, 
door Tom Simoens, Horizon, 2016. 

 43. Publicatie De IJzer. Het ultieme front, door 
Jaques Bauwens, Davidsfonds, Leuven, 2008. 

  Dit boek brengt het fascinerende verslag van 
vier lange oorlogsjaren in de Westhoek, tussen 
Nieuwpoort, Diksmuide en De Panne. Vanaf de 
Slag aan de IJzer in oktober 1914 tot aan het 
Bevrijdingsoffensief in oktober 1918. Hoe 
slaagde het Belgische leger erin om de Duit-
sers een week lang tegen te houden? Hoe 
slaagden de sluiswachters erin het gebied blij-
vend onder water te zetten? Hoe werden ge-
wonden verzorgd in de hospitalen van het le-
ger en van het Rode Kruis? Wat was de be-
roemdste en de beruchtste van alle loopgra-
ven? In welke omstandigheden verbleef de ko-
ninklijke familie in De Panne? Wat betekende 
dit frontleven voor Vlaamse soldaten? 

 44. Kopie van de publicatie Het Onze Lieve Vrouw-
hoekje, De vrienden van het O.L. Vrouwhoekje, 
Brugge, 1964. 

  1914-1918: na de Slag aan de IJzer (18-
31 oktober 1914) stabiliseert het front zich 
dwars door de gemeente Stuivekenskerke dat 
volledig in overstroomd gebied ligt. Aan beide 
zijden van het front worden op de hoger gele-
gen punten voorposten ingericht. Zo ook wordt 
te 'Oud-Stuivekenskerke' een vooruitgescho-
ven Belgische observatiepost, de zogenaamde 
'Zuidelijke Grote Wacht' ingericht. Vanaf de-
cember 1914 observeert de artillerie officier 
M. Lekeux (Luik) de vijandelijke stellingen 
vanuit de hoogoprijzende westtoren, die gelei-
delijk aan in puin wordt geschoten. Tegen april 
1915, houdt Lekeux noodgedwongen wacht 
vanuit de nabijgelegen hoeve Goemare. Een 
niet-ontplofte obus, net onder een Onze-Lieve-
Vrouwbeeldje ingeslagen, brengt Lekeux ertoe 
een kapel in te richten, die na de Eerste We-
reldoorlog een waardige opvolger zal krijgen in 
de vorm van de herdenkingskapel 'Onze-Lieve-
Vrouw der Zege'. 
1922: de torenruïne van de voormalige Sint-
Pieterskerk wordt als 'site de guerre' be-
schermd. 
1924: op initiatief van de 'Koninklijke Touring 
Club van België' worden 22 demarcatiepalen 
opgericht op de plaatsen waar de vijand het 
verst was doorgedrongen op Belgisch grondge-
bied. Een dergelijke demarcatiepaal wordt ook 
op het Onze-Lieve-Vrouwhoekje opgesteld.  
1924-1925: op initiatief van M. Lekeux wordt 
de gedenkkapel 'Onze-Lieve-Vrouw der Zege' 
opgericht.  
1928: oprichting van een gedenkzuil voor het 
1ste en het 2de bataljon karabiniers-
wielrijders.  
1940: de kapel 'Onze-Lieve-Vrouw der Zege' 
ondervindt heel wat oorlogsschade tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, maar wordt kort nadien 
hersteld.  
1948: inhuldiging van de gedenkzuil voor het 
5de regiment lansiers.  
1954: met het oog op de valorisatie van het 
Onze-Lieve-Vrouw-hoekje wordt de verenin-
ging 'De Vrienden van het Onze-Lieve-
Vrouwhoekje' gesticht. 
1955: inwijding van de 15 nieuwe brandglas-
ramen in de kapel 'Onze-Lieve-Vrouw der 
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Zege'. 
1956-1964: stelselmatige oprichting rondom 
de kapel 'Onze-Lieve-Vrouw der Zege' van 
41 gedenkstenen gewijd aan de diverse militai-
re eenheden die deelnamen aan de 'Slag aan 
de IJzer'.  
1957: inhuldiging van de oriëntatietafel op de 
torenruïne van de voormalige Sint-Pieterskerk. 
Ca.  1961: de torenruïne van de voormalige 
Sint-Pieterskerk wordt hersteld in zijn huidige 
vorm. 

  Bron:  
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 
erfgoedobjecten/78532 

 45. Farde met foto's van het front, met zelfgeno-
men foto's van frontbrancardier bij de Artillerie 
Jan Van Schoor. 

 46. Farde met foto's van front, met toelichting op 
achterzijde. 

 47. Antieke kijkkast (stereoscoopMackenstein 
ca. 1910-'20, met driedimensionale beelden 
(stereofoto's) van het front.  
Voor scherpstellen: draai bovenste knoppen.  
Voor volgend beeld: draai onderste knoppen.  

04 – Opwijkse en Mazelse soldaten 
In deze tentoonstelling komen de oud-strijders aan 
bod die geboren zijn in Opwijk en Mazenzele, die er 
gewoond hebben of er lange tijd of frequent ver-
bleven.  
Door de Duitsers opgeëiste en weggevoerde bur-
gers kwamen aan bod in eenvorige tentoonstelling.  
Aan de strijd namen ca.  350 in Opwijk en 
ca.  50 in Mazenzele geboren dienstplichtigen deel.  
Ca.  100 miliciens woonden in Opwijk en Mazenzele 
maar werden elders geboren, onder wie 
5 rijkswachters.  
Daarnaast vulden een 25-tal oorlogsvrijwilligers 
hun rangen aan, waarvan enkelen zich via Neder-
land en Engeland bij het Belgisch leger achter de 
IJzer of in Frankrijk voegden. 
 48. Alfabetische lijst van onze soldaten in de 

oorlog, met o.m. persoonsgegevens. 
Deze lijst wordt steeds aangepast en aange-
vuld met nieuwe gegevens.  
Voor meer gegevens van een groot aantal 
soldaten (ook militaire gegevens van de sol-
daten,…): zie lijst onder cat. nr. 49. 

  Ook beschikbaar op HOM-website. 
Rechtstreeks adres: 
www.heemkringopwijk.net/wo1/lijst_soldaten
.htm 

 49. Alfabetische lijst van Opwijkse en Mazelse 
soldaten, met persoonsgegevens, samenvat-
ting van hun militaire gegevens (op basis van 
o.m. hun persoonlijk militair), vermeldingen 
in diverse bronnen zoals het frontblaadje De 
Stem uit Opwyck, dagboek LouisGeeurickx, 
bidprentjes, gegevens op grafzerken en di-
verse andere bronnen. 

  Deze lijst wordt steeds aangepast en aange-
vuld met nieuwe gegevens. 

 50. Lijst van ca.  75 Opwijkse soldaten, met hun 
adres, gepubliceerd in het weekblad De Stem 
uit België (Londen) van 23 juli 1915. 
Van de lijst van ca.  75 Opwijkse soldaten 
waarvan het volledig adres gepubliceerd is, 
verbleven er 8 in een ziekenhuis of herste-
loord in Frankrijk, waarvan 5 in het herste-
loord Camp du Ruchard (Avon-les-Roches, 
dep. Indre-et-Loire), en 1 soldaat in een 
Londens hospitaal (Louis De Pauw).  

 51. Selectie van bidprentjes van Opwijkse en 
Mazelse oud-strijders. 

Diverse documenten van onze soldaten. 
Originelen of fotovergrotingen. 

 52. Akte van notoriëteit voor de overleden sol-
daat Cornelius Ludovicus Costers, opgesteld 
door vrederechter Van Elewijck van Asse, 
5 december 1920. 

 53. Document 'Extrait' van soldaat François De 
Bisschop, met foto. 

 54. Document 'Certificat de décès' van soldaat 
François De Bisschop, De Panne, 19 april 
1918. 

 55. Foto van Soldaat Jozef Fisack ('Teppen 
Carlo', Paddebroeken) 

 56. Groepsfoto van Mazelse en Droeshoutse 
frontsoldaten in 1914 aan de IJzer: 

  1e rij, v.l.n.r: Victor Verdoodt,? ('Beitekes 
Jef'), Frans Van der Elst ('Stoppel', Mazenze-
le) 

  2e rij, v.l.n.r: Jozef Fisack ('Teppen Carlo'), 
Jozef Verdoodt (Jef van Biekes'), Corneille 
Louis Costers (Mazenzele, gesneuveld 30-10-
1914), 

  3de rij, v.l.n.r: Jan De Nil (Mazenzele), Jean 
François De Troch (Waaienberg), Rik Van der 
Borght (?). 

 57. Soldaat Jean François Van der Elst 'Stoppel' 
(Mazenzele) met het plaatje 'Yser 1914-
1915'.  

  Links Raymond De Koster (Opwijk). 
 58. Korporaal-brancardier Robert Van Ingelgem - 

Broeder Augustijn-Robert (Mazenzele). 
  Hij stichtte het frontblad 'Onder de vlag'. 
 59. Geopend Carnet de pécule (uitbetalings-

spaarboekje) van soldaat Victor Verdoodt 
(Mazenzele). 

 60. Geopend Carnet de Pécule ('Spaargeld 
Boekje') van soldaat Jean Baptista Meers-
man. 

 61. Document Congé définitif van soldaat Fran-
çois Pierre De Ridder, 15 februari 1919. 

 62. Document Congé définitif van soldaat Ber-
nard De Smedt, 15 februari 1919. 

 63. Verlofbrief van soldaat François Van der Elst 
('Stoppel', Mazenzele), 26 juli 1919. 

 64. Foto van het gezin Louis Lindemans (Markt-
straat), met hun twee soldaten (oorlogsvrij-
willigers) Leon en Paul Lindemans. 
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 65. Prentbriefkaart met de broers Leo (links) en 
Paul Lindemans, beiden oorlogsvrijwilligers-
brankerdiers. 
Op de achterzijde: 'Herinnering aan oorlogs-
dagen. Paul.' 

 66. Ambulanciers. 2e van rechts: Louis Geeu-
rickx. 

  Links van hem: Jan Buggenhout (?). 
 67. Soldaat Victor Verdoodt (Mazenzele). 

 68. Soldaat Jozef De Nil 
 69. Eerste pagina van het reisverslag naar Lour-

des van Louis Geeurickx, van 19 tot 30 au-
gustus 1918. 

 70. Fotovergroting van de eerste pagina van het 
mobilisatieboekje van Jan De Nil. 

 71. De enige foto van Jan De Nil (links) aan het 
front, 1917. 

 72. Constant Meskens. 
Uit het 'Guldenboek der Vuurkaart', Uitge-
versfirma J. Rozez N.V., Brussel, 1932. 

 73. Het blad van het Strijdersfonds voor Con-
stant Meskens. 

 74. Document 'État de proposition pour distinc-
tion honorifique en faveur du soldat Meskens 
Constant'. 

 75. Soldaat Jean-François De Troch (Waaienberg, 
later Mazenzele). 

 76. Jan Buggenhout stuurde op 1 augustus 1915 
vanuit Dinard (FR) zijn portret aan zijn 
vriend Louis Geeurickx. 

 77. Militaire eenzelvigheidskaart van soldaat Jean 
François De Troch (Waaienberg). 

 78. De Mazelse frontsoldaten Felix Meskens 
(links) en Victor Verdoodt. 

Persoonlijke militaire dossiers 

 79. Bijdrage Raadpleging militaire dossiers, door 
Patrick De Wolf, 2007. 

 80. Foto-opname van een selectie van documen-
ten uit het persoonlijk militair dossier van 
soldaat Florent Dierickx (Nijverseel). 

  4-8-1914: 7e Linieregiment forten Antwerpen 
  10-10-1914: aan de Duitsers ontsnapt tus-

sen Mortsel en Oude-God en enkele dagen 
later thuis 

  1-11-1915: opgepakt door de Duitsers en 
gedeporteerd naar Sennelager, Paderborn 

  10-10-1915: gerepatrieerd bij overlijden van 
zijn vrouw, als vader met 4 kinderen 

  11-2-1919: verlof zonder wedde. 
 81. Heemkring Opwijk-Mazenzele bezit een foto-

opname van de documenten van een groot 
aantal persoonlijke militaire dossiers van de 
ca.  480 Opwijkse en Mazelse soldaten van 
WO I (afkomstig van Opwijk en Mazenzele of 
er gewoond hebben). 

  In deze tentoonstelling worden her en 
der al een aantal documenten in hun 
context uit bepaalde dossiers getoond. 

  Exclusief op deze tentoonstelling kun-
nen op aanvraag deze dossiers getoond 
worden op de computer. 

  De kerngegevens in de beschikbare dossiers 
zijn verwerkt in de lijst onder cat. nr. 49. 

  Wat kan vinden in een militair dossier? 

  De inhoud staat meestal in verhouding met 
de duur van de militaire loopbaan. Een ge-
sneuvelde van 1914 heeft meestal een dun 
dossier. Het dossier van een groot- invalide 
die een hoge leeftijd heeft bereikt meet dan 
ook ettelijke centimeters. Het dossier van 
een officier zal meestal meer gegevens be-
vatten dan dat de gewone soldaat. Bijvoor-
beeld voor elke bevordering onderging hij 
een beoordeling door zijn rechtstreekse 
chefs, examens, enz. 

  Volgende onderwerpen zijn standaard in 
nagenoeg alle dossiers.: 

  a. Een blad van het Strijdersfonds; dus een 
kleine beschrijving van de militaire loop-
baan tijdens de oorlog.  

  b. Bij de oudere dossiers een blad met li-
chaamsbeschrijving, foto, gedane cursus-
sen en verloop van de loopbaan bij de re-
serve na zijn demobilisatie.  

  c. Een blad met de verdiende onderscheidin-
gen en de nodige aanvragen voor deze.  

  d. Een strafblad.  
  e. Een blad met de verschillende eenheden 

waarin betrokkene heeft gediend. 
 Deze onderwerpen zijn mogelijk, maar zijn 

niet altijd aanwezig  
  f. Persoonlijke brieven van betrokkene of van 

zijn familieleden.  
  g. Verslagen aangaande verwondingen en 

eventueel verslagen van getuigen (zeer in-
teressant)  

  h. Brieven van nabestaanden voor inlichtin-
gen aangaande de toestand van hun fami-
lielid, meestal in het geval van een ge-
sneuvelde.  

  i. Verzoekschrift aan de Koning voor eerher-
stel.  

  j. Adresopzoekingen door de Rijkswacht als 
het adres in het dossier niet overstemde 
met de effectieve woonst.  

  k. Afschriften van een dagordervermelding. 
  l.  Notoriëteitsakten (i.v.m. nalatenschap)’  

 

Getrouwd achter het front 
In het voorlaatste nummer van De Stem uit Opwij-
ck (nr. 31 van 30 september 1918) wordt melding 
gemaakt van drie Opwijkse soldaten die onlangs 
achter het front trouwden. 

Huwelijken: 
Eug. Van den Broeck met Brigitte Angendre van 
Mer (Loir et Cher) 
Corneel van Egroo met Albertine Wissocq van 
Houthem. 
Joannes Vernimmen met een meisje van Bug-
genhout (in Engeland). 
Aan allen wenschen we veel geluk en zegen! 

Eugeen Van den Broeck 
Geboren te Opwijk (Statiestraat) op 2 februari 
1886, zoon van Petrus Josephus † (05-11-1888) en 
Anna Philippina Van Eycken (†), onderwijzer, over-
leden 28 april 1966. 
Als onderwijzer was hij vrijgesteld van dienst in 
vredestijd. 
Eugeen was soldaat milicien van de klas 1906. 
Tijdens de oorlog (opgeroepen 01-08-1914) was hij 
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soldaat 2de klas bijde Gezondheidsdienst (tot jan. 
1915 bij de Colonne d'Ambulance, tot juni 1916 bij 
het 8ste Linieregiment en daarna tot het einde van 
de oorlog het 10de Regiment Artillerie).  
Hij was samen met Louis Geeurickx, Dr. Aloïs De 
Smedt en Jan Buggenhout één van de initiatiefne-
mers voor het Opwijks frontblaadje De stem uit 
Opwijck. 
Hij kreeg onbepaald verlof vanuit het militair hospi-
taal Gent op 31 januari 1919. Hij kreeg 8 frontstre-
pen. 
Eugeen trouwde in Mer (Frankrijk, departement 
Loir-et-Cher, tussen Blois en Orleans) op 
31 augustus 1918 met Brigitte Denise Rachelle 
Augendre, dochter van Louis en van Prétot Eugénie 
Aimée, geboren te Marcilly-en-Gault (departement 
Loir-et-Cher) op 8 oktober 1895. 
Zij kwamen na de oorlog naar Opwijk en het gezin 
bleef hier wonen (Kloosterstraat).  
Brigitte D. R. Augendre ontving haar eenzelvig-
heidskaart op 30-04-1919.  
Hun eerste zoon, Michel, wordt in Opwijk geboren 
op 25 oktober 1919. 
 82. Groepsfoto van de vier initiatiefnemers voor 

het frontblaadje De stem uit Opwijck, alle-
maal ambulanciers: Paul Lindemans, Jan 
Buggenhout Louis Geeurickx en achteraan 
links Eugeen Van den Broeck. De foto werd 
genomen op 12 maart 1915 in De Panne. 

 83. Fotovergroting van de inschrijving van de 
geboorte van Brigitte Denise Rachelle Au-
gendre in de registers van akten Burgerlijke 
Stand van de gemeente Marcilly-en Gault 
(dep. Loir-et-Cher) op 8 oktober 1895. 
In de linker marge staat vermeld zij op 
31 augustus 1981 huwde met Eugène Van-
denbroeck (Van den Broeck) in de gemeente 
Mer (dep. Loir-et-Cher). 

Corneel van Eg(e)roo 
Geboren te Droeshout op 20-09-1893, zoon van  
Joseph en Sidonie De Troch, Dienstplichtige soldaat 
1913, 16e Linieregiment 4e Cie. 
Hij overleed op 2/11/18 na ziekte (griep en long-
ontsteking) in het militair hospitaal te Sint-Michiels-
Brugge. Hij werd begraven te Steenbrugge. 
 84. Portretfoto van Corneel Van Egroo. 

 85. Soldaat-ambulancier Louis Geeurickx (Calais) 
kreeg van Corneel volgend briefje: 

     Front den 23-07-18. 
    Vriend Louis. 
   Juist zijn ik terug gekeert uit mijne 

trouw-permissie en ik zijn gebonden geweest 
den 18 dezer om 8 uren met Albertine Wis-
socq van Houthem in eene mis die wij heb-
ben laten opdragen ter eer onze lieve Vrouw. 

  Verder is als in den besten staat gepaseert 
en hoop het alsoo te mogen volbrengen. 

   Aanvaardt mijne beste groeten 
    Uwe vriend C. Van Egroo. 

Corneel was geboren te Droeshout op 20-09-1893, 
zoon van  Joseph en Sidonie De Troch, Dienstplich-
tige soldaat 1913, 16e Linieregiment 4e Cie. 
Op 18 juli 1918 trouwde hij met Albertine Wissocq 
van Houtem (bij Veurne). 

Hij overleed op 2/11/18 na ziekte (griep en long-
ontsteking) in het militair hospitaal te Sint-Michiels-
Brugge. Hij werd begraven te Steenbrugge. 

Judocus (Josse) De Meersman 
Geboren te Mazenzele (Vossestraat) op 17-08-
1889, zoon van Ludovicus († 31-01-1918) en van 
Maria Isabelle Denil († 28-10-1918). 
Op 20-jarige leeftijd verliet hij Mazenzele en trok 
naar Anderlecht (Weeshuisstraat). 
Dienstplichtige soldaat 2e klasse 1909, 4e Liniere-
giment. 
Werd op 29 sept. 1914 gekwetst aan rechterarm en 
rechterlong tijdens een vijandig bombardement, 
hospitaal Antwerpen, hospitaal te Sidney (Enge-
land). Op 6-2-1915 kreeg hij verlof zonder wedde 
en op 1-9-1916 werd hij arbeider in een munitiefa-
briek te Birtleg (Eng.). Op 5-6-1918 werd hij defini-
tief ongeschikt voor de dienst. 
In Engeland ontmoet hij de verpleegster Florence 
Mildred Daniton en blijft daar wonen in Glouches-
ter. Het paar had twee dochters. Hij overleed op 
20 januari 1962.  
 86. Judocus (Josse) De Meersman staat hier op 

de foto in Engeland met Jean Kindermans 
('Van Stichel'). 

 87. Document Fonds des Combattants, 9 sept. 
1929, waarin o.m. zijn burgerlijke stand en 
zijn woonplaats Yorkley–Lydney (Gloucester) 
vermeld staan. 

 

Ontspanning en verstrooiing 

De soldaten hadden nood aan ontspanning en ver-
strooiing. De mate waarin ze hun gedachten van de 
oorlog konden brengen was afhankelijk van de 
plaats aan het front en het seizoen. Vooral in de 
rustiger sectoren konden de soldaten zich al eens 
iets meer permitteren dan elders. Het was natuur-
lijk moeilijk om echte comités of organisaties uit de 
grond te stampen en het bleef dan ook beperkt tot 
occasionele en individuele ontspanning. 

De meest eenvoudige ontspanning was het cafébe-
zoek achter het front. Deze vorm van ontspanning 
werd echter strikt gecontroleerd door beperkte 
openingsuren en gendarmes die een oogje in het 
zeil hielden. Zo lang er geld in de kassa kwam, 
schonken herbergiers bier. In enkele gevallen kon 
er zelfs een danspasje genomen worden met enkele 
van de achtergebleven jonge dames. Ook in de 
kantonnementen verzamelde men zich rond drank 
en muziek. De mondharmonica en de trekzak 
doodden vaak de verveling. Creatieve soldaten 
konden hun vrije tijd vullen met het aanleggen van 
tuintjes met struikjes en sierheesters en zelfs af en 
toe groenten. Dit gebeurde niet alleen in de kan-
tonnementen, maar soms zelfs dicht bij de loopgra-
ven. Anderen hielden zich bezig met het aanvullen 
van hun rantsoen en gingen op jacht of visvangst in 
het niemandsland. Dit gebied was ook een goud-
mijn voor souvenirjagers. Zij zochten naar allerlei 
metalen voorwerpen zoals munten. De stukjes 
metaal smolten ze aan elkaar en maakten er 
kunstwerkjes en sierstukjes van. Ook hulzen van 
ontplofte en niet-ontplofte projectielen werden met 
een metalen pin bewerkt. Er was ook tijd en ruimte 
voor sport. Dit werd gezien als een extra training 
van de manschappen naast de gewone marcheer-
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tochten. Er werden zelfs heuse wedstrijden georga-
niseerd. In de zomer kon men beschikken over een 
voetbal en in De Panne werden korte zwembeurten 
georganiseerd. Dit laatste werd ook gezien als 
vorm van lichaamsverzorging. 

In de winter was de keuze aan ontspanning minder 
uitgebreid. Men organiseerde zoveel mogelijk bin-
nenshuis. Zo werden er amusementsavonden en 
feestjes georganiseerd in de kerstperiode. Muzikan-
ten, zangers en schrijvers bundelden hun talenten 
in de revue. Er werden podia in elkaar getimmerd. 
De pastoors stelden parochiezalen of schooltjes ter 
beschikking. De dagelijkse verstrooiing verging 
echter in het roken, luizen- of rattenvangen en het 
kaartspel. In de loopgraven werd er vooral gelezen 
en whist gespeeld.  

De situatie voor officieren en onderofficieren bood 
betreffende de ontspanning een voordeel. Officieren 
bevonden zich in barakken die meer comfort bo-
den. Sommigen zagen weinig het eigenlijke front. 
Een groter soldij bezorgde hun de mogelijkheid 
meer vertier te kunnen kopen. Onderofficieren 
kregen ook heel vaak de mogelijkheid zich achter 
het front in de diverse opleidingscentra verder te 
bekwamen. De alfabetisering onder de hogere mili-
tairen zorgde ervoor dat zij makkelijker contacten 
konden leggen door het schrijven van brieven en 
zich te ontspannen in de verschillende leeszalen. 
Dit weerhield er hen echter niet van om ook aan 
het herbergbezoek en de revues deel te nemen. In 
de eerste plaats namen enkele soldaten zelf het 
initiatief om de tijd te doden of hun miserie wat te 
vergeten, maar dat was niet voldoende. Men kon 
niet altijd kaarten en in de eerste lijn kon men niet 
voetballen.  

Wat betreft verlof en reizen waren de Belgische 
soldaten van het bezet gebied er wellicht het 
slechts aan toe van alle legersoldaten. Zij waren 
gedurende schier 4 ½ jaar door de frontlijn volledig 
afgesloten van het thuisfront, van moeder en vader, 
van vrouw en kinderen, van hun familie en hun 
geboortedorp. Enkel de soldaten van de strook 
tussen het front en de Franse grens kon, uiteraard 
onder voorwaarden, enig verlof doorbrengen thuis, 
bij hun familie. 

Soldaten op rust of op reis  
(in Frankrijk of Engeland) 

Het Belgische hinterland achter de frontlijn tot te-
gen de Franse grens was zo klein en zo intensief 
gebruikt voor militaire doeleinden dat het vertier en 
het verlof veelal moest gebeuren over de grens, 
dus op Franse bodem. 

Vele soldaten zakten voor hun verlof af naar de 
grote steden zoals Parijs. Er werd op verlof gegaan 
naar Lourdes en naar Engeland (Londen,…). Een 
enkeling ging naar Italië, dit was mogelijk vanaf 
mei 1915 toen Italië zich aansloot bij de geallieer-
den.  
 88. Fotovergroting van het waarschuwingsbericht 

van J.B. (Jan Buggenhout) voor het op reis 
gaan naar Parijs of andere grote steden, in 
het frontblaadje De Stem uit Opwijck, nr. 21, 
10 maart 1917: 
    Beste Makkers,  
Zijn er onder U die soms naar Parijs gaan of 
naar andere groote steden? Ziet uit we oogen, 

dat ge U niets te beklagen hebt bij uw terug ke-
eren. 't Gebeurt wel dat eene zekere soort u 
plaagt en streelt om uwe schoone centen uit 
den zak te kloppen en de gerustheid uit uw 
hart. Ik heb de pretentie niet van beter te zijn 
dan anderen: 'k ben ook van vleesch en been-
deren, maar er zijn gelegenheden waar dezen 
naartoe loopen en anderen van weg vluchten. 
Dat maakt het verschil. De schoonste, de felste, 
de sterkste is hij die blijft wat hij was. Gij weet 
het ook. Het kost moeite, maar Opwijckenaren 
zijn nu juist geen verneutelingen.  
Wij moeten allen, zooveel wij zijn, naar huis 
gaan, den kop omhoog!  
                 J.B.  

 89. Groepsfoto met Edgard Bouchez (Eeksken, 
° 05-02-1889, zoon van Jan Baptist en Maria 
Juliana Thoen), vermoedelijk achter het front 
in Frankrijk. Edgard staat in 't midden, links 
van de vrouw, in zijn uniform van de Gen-
darmerie Nationale waartoe hij behoorde. 

 90. Fotoafdruk van voor- en achterzijde van een 
Franse briefkaart van Raymond De Coster 
(De Koster, vrijwilliger uit de Broekstraat) 
aan Louis Geeurickx in Calais, ontvangen 
12-09-1915 . Raymond was wellicht in verlof 
in Frankrijk, vermits hij geen hospitaaladres 
vermeld. 

 91. Fotovergroting van het reisverslag in het 
dagboek van Louis Geeurickx naar Lourdes 
van 23 tot 30 november 1915. 

 92. Fotovergroting van het reisverslag (op een 
afzonderlijk papier) in het dagboek van Louis 
Geeurickx naar Engeland (Londen) van 24 tot 
31 juli 1915. Op 31 juli, bij de terugkeer, 
ontmoet hij in Folkstone de kinderen 
Wijnants met de meid en later ook mevr. 
Wijnants (echtgenote notaris Fernand 
Wijnants). 

 93. Relaas van het verlof van Jan De Nil (Mazen-
zele) naar Londen 28 feb. – 8 maart 1916 in 
zijn dagboek. 
… 28 Feb kreeg ik mijn Congé voor Londen, 
en vertrok in Isenberge  
ik kwam in de nacht in Calais. 
29 Feb. bleef ik in Calais vernachten daar ik 
geen boot had dezen dag. 
1 Meert was het, hetzelfde nog geen boot  
Ik sliep er met Feliks Meskens 
2 Meert vertrok ik eerst uit Calais op den 
boot Canterbury naar Folkestone, waar ik de 
trein nam naar Londen waar ik om 4 uren 
aankwam  
eerst om 10 uren zag ik mijn Nonkel Frans, 
die ik over zee kwam bezoeken. 
3 en 4 Meert vermaakten wij ons goed teza-
men. de 5 Meert moest ik op het Front terug, 
doch ik bleef nog in Londen  
wij lieten ons portret trekken en ik vertrok 
eerst de 6 Meert uit Londen  
in Folkestone gekomen had ik geen Boot 
meer, en moest wachten tot de 7 Meert, het 
was slecht op zee  
in Calais toegekomen was er geen trein voor 
het front, wachten tot den 8 Meert, ik kwam 
dan ook niet minder dan 3 dagen te laat in 
mijne Cie, die ik terug vond in de groene 
Boomgaart 
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 94. Drie Mazelse frontstrijders met verlof (alle 
drie ?) in Engeland, maart 1916: Jan De Nil 
(midden), Felix Meskens (links) en Frans (Pe-
trus) Vereman en de oom van Jan De Nil 
(broer van zijn moeder). Foto genomen voor 
de vlag Union Jack. 

 95. Fotovergroting van het verslag in het dag-
boek van Louis Geeurickx van zijn verlof naar 
Engeland van 10 nov. tot 23 nov. 1917. 

 96. Fotovergroting van het reisverslag in het 
dag-boek van Louis Geeurickx naar Lourdes 
van 19 tot 30 augustus 1918. 

 97. Groepsfoto met Louis Geeurickx te Lourdes, 
22 augustus 1918. 

 98. Dr. Aloïs De Smedt (° 18-08-1892, jongste 
zoon van Benoit –burgemeester Opwijk- en 
Julie Van Ermengem, Marktstraat), officier 
(onderluitenant) médecin auxiliaire in Frank-
rijk vroeg op 1 maart 1918 aan de minister 
(van oorlog) de toelating om op reis te mo-
gen gaan naar Italië (Rome) op uitnodiging 
van zijn neef die daar verbleef. 

  Wij zien hier een fotovergroting van het toe-
latingsdocument dd. 2 maart 1918, o.m. met 
een gunstig advies van een reeks officieren 
en de toelating van de minister (rechts on-
deraan). 

Soldaten in opleiding of in dienst in 
Frankrijk of in Engeland 

Voor een overzicht van de diensten die in Frankrijk 
gelegen waren ten behoeve van het Belgische leger 
geven wij hieronder de vrije vertaling (van Frans 
naar Nederlands) van het hoofdstuk Les installati-
ons en France op de websitepagina La France: terre 
d'hospitalité pour les Belges (van Médecins de la 
Guerre) 
 (http://www.1914-1918.be/ 
france_terre_hospitalite.php) 

Instellingen in Frankrijk 
Het ministerie van Oorlog vestigde zich in Duin-
kerke. Van 5 tot 13 oktober 1914 kwamen in 
deze stad –te voet vanaf de grens of met dui-
zenden boten- meer dan 20.000 vluchtelingen, 
burgers en soldaten. Zij overspoelden alle 
openbare gebouwen. Er werden 30.000 gratis 
maaltijden uitgedeeld. De [Belgische] minister 
van Oorlog, baron de Broqueville, liet de solda-
ten door de gendarmerie oppikken en met En-
gelse boten naar Calais, Le Havre en Cherbourg 
evacueren, terwijl de burgers per trein naar Ca-
lais gestuurd werden.  
Het Belgisch leger richtte hospitalen op in Ca-
lais, in Normandië en Bretagne. 
De burgervluchtelingen werden geleidelijk per 
trein naar het binnenland geëvacueerd in 
41 departementen: 38.000 in Seine-Maritime, 
25.000 in Seine, 10.500 in Seine-et-Oise, 5.000 
in Manche, 4.700 in Ille-et-Villaine, 2.000 in 
Dordogne, 3.500 on Loiret, 3.200 in Vendée, 
enz. 
Gans de vissersvloot van de Belgische kust ging 
schuil in de Franse havens, van Normandië tot 
de Atlantische kust, onder meer op het eiland 
Sein. 
In Granville,, Bayeux, Caen, Fécamp, Dieppe, 
Saint-Lô, Eu, Auvous, enz. kwamen kampen 

voor recruten van het leger, waar tijdens de 
oorlog 100.000 mannen werden opgeleid. 
Belgische eenheden, zoals de 6e divisie –
waarvan de 4e carabiniers in 1917- kregen in 
het kamp van Mailly (Aube) geoefende franse 
instructeurs. 
Op 14 oktober 1914 liet generaal Goffre de ha-
ven van Calais voorbehouden voor het Belgisch 
leger: het was haar voornaamste uitvalsbasis 
tot 1919. De haven van, Gravelines-Bourbourg 
werd ook Belgisch. Het krioelde er van Belgische 
militairen en installaties, die gedurende vier jaar 
het doelwit waren van vijandelijke bombarde-
menten. 
Een ander centrum was Le Havre. Begin 1917 
werkten er 300 officieren en 13.000 manschap-
pen van het Belgisch leger. De 'Intendance' (mi-
litaire administratie) zond dagelijks 550 ton be-
voorrading –waaronder 40.000 liter benzine- 
naar het frontleger aan de IJzer.  
In de havenbasis Le Havre kwamen talrijke con-
vooien aan, waaronder die met Katangees koper 
voor de legermunitie. De Belgische spoorwegen 
met ministerie te Sainte-Adresse- hadden 
7.000 an personeel in Frankrijk, onderhielden 
2.000 locomotieven en tienduizenden wagons 
onder leiding van baron Empain, generaal bij de 
Genie. 
Op 11 december 1915 werd in Le Havre de 
grootste Belgische wapenfabriek door een ramp 
vernield. Die dag ontploft 320 ton munitie. Er 
vielen 101 doden en 1.500 gekwetsten en er 
werd 24.000 m2 fabriek vernield. De knal werd 
tot 100 km ver gehoord. De fabrieken werden 
op een maand tijd hersteld en leverden in 1916 
200 kanonnen, 97.000 granaten, 1.450.000 
obussen en 44 miljoen kogels.  
In dezelfde stad en in Sainte-Adresse bevonden 
zich in talrijke hotels en villa's de Belgische mi-
nisteries, de post en de persdiensten. Op 21 juli 
werd de nationale feestdag er gevierd met op-
tocht, wapenschouw en fanfares. 

 

Van de lijst van ca.  75 Opwijkse soldaten waarvan 
het volledig adres gepubliceerd werd in het week-
blad De Stem uit België van 23 juli 1915 verbleven 
er 6 in Frankrijk of Engeland voor de uitoefening 
van hun dienst. Dit is uiteraard slechts een mo-
mentopname (zomer 1915). Wij weten ook niet in 
hoeverre deze lijst met de volledige adressen re-
presentatief kan beschouwd worden qua adresge-
gevens of locaties voor alle Opwijkse soldaten in 
dienst.   

De tentoonstelling brengt een aantal gegevens van 
Opwijkse militaren in hun dienst of opleiding in 
Frankrijk of in Engeland. 

 

Een ietwat bijzonder verhaal van dienstneming in 
het Belgische leger in Frankrijk is dat van 'ouvrier 
civil militarisé' Pierre Joseph De Plecker (° Opwijk, 
later in Sint-Jans-Molenbeek). 

Enkele kerngegevens uit zijn persoonlijk militair 
dossier: 

° Opwijk 20 november 1876. 
Gehuwd met Berthe Adolphine Tuy(t)ens (° 17-
4-1878), geen kinderen 
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Adres: Steenweg op Waterlo 552, Elsene (later 
Frère Orbanstraat 5, Molenbeek) 
Beroep: chauffeur 
Ouvrier civil militarisé  
Militair Hospitaal te Brussel 
Op 1 augustus 1914 aanwezig in het militair 
hospitaal te Brussel. Op 3 september 1914 ont-
slagen door de Duitse overheid. Vlucht uit België 
op 27 juni 1915 en neemt op 5 juli 1915 dienst 
in het militair hospitaal van Bourbourg (Frank-
rijk) olv kolonel Wilmaers 
Op 8 december 1918 terug in het militair hospi-
taal te Brussel. 
Ontslagen op 31 januari 1919. 
Burgerlijke medaille 1e klasse. 5 frontstrepen 
als 'ouvrier civil militarisé'. Oorlogskruis met 
palmen. 
Rapport van 20 juni 1920 over de vlucht  
Je sousigné De Plecker Pierre O.C.M. déclare 
d'avoir passer les frontières le 25 Juin 1915 par 
la voie suivante. 

Je suis parti de Bruxelles pour Haecht-Putte le 
25, le 27 parti pour Herenthals, le 28 à Baer-le-
Duc pour Breda d'ou je suis alle à Rotterdam, le 
1er juillet de Rotterdam à Tilburg Angleterre, le 
2 à Folkenston d'ou je suis parti pour Calais le 
3, le 5 de Calais à Gravelines chez l'intendant en 
chef qui m'a envoyé en service à l'Hopital Mili-
taire Belge Bourbourg, Nord France au mois de 
décembre 1918 sous la direction du colonel 
Wilmarts. 

 99. Louis Geeurickx (Singel) werd in 1903 door 
lottrekking aangeduid voor de militaire dienst, 
maar als onderwijzer werd hij vrijgesteld van 
actieve dienst in vredestijd. Maar met de mobi-
lisatie kreeg hij op 31 juli 1914 zijn oproepings-
bevel om zich 1 augustus te Namen te melden. 
Hij meldde zich in de kazerne van de lanciers 
en werd ingeschreven in de vierde legerdivi-
sie. De groep van 250 priesters en onderwij-
zers waartoe hij behoorde, werd aangeduid 
voor de ambulancediensten.  

  De eerste maanden van de oorlog zat Louis 
zowat dagelijks midden het achteruittrekken-
de frontgeweld. Hij noteerde alles nauwgezet 
in een dagboek waardoor hij ons veel kan 
vertellen over oorlogsgebeurtenissen en over 
wat hij zelf zag en meemaakte, ook in enkele 
buurgemeenten (Lebbeke, Dendermonde, 
Sint-Gillis, Denderbelle, Grembergen,…). 

  Vanaf oktober 1914 verbleef hij aan het IJ-
zerfront als frontbrancardier maar vanaf half 
maart 1915 tot het einde van de oorlog was 
hij verbonden aan de aalmoezeniersdienst in 
het oorlogshospitaal van dokter Depage in 
Calais, Frankrijk.  

  Onder meer op basis van het gedetailleerd 
dagboek en van andere nagelaten geschriften 
stelde zijn zoon Emmanuel een publicatie Het 
verhaal van vader samen dat in 1977 werd 
gepubliceerd en in beperkte kring verspreid. 

  Wij zien hier het deel dat de periode beslaat 
dat Louis Geeuricxk in dienst was in Calais, 
van half maart 1915 tot half januari 1919 
(pag. 20 tot pag. 43).   

 100. Louis Geeurickx aan zijn bureau in Calais. 

 101. Soldaat Jean de Plecker, ° 15 maart 1883, 
zoon van Guillielmus Josephus en Delphina 
De Geest, Nanovestraat. 

 Militieklas 1903 (van 1-10-1903 tot 30-9-
1905). Soldaat milicien 1e D.A. 1e Genie. 
Heropgeroepen op 12 augustus 1914 in het 
4e Linieregiment 5/3 forteresse. Op 2 no-
vember 1914 in het 4e Linierergiment ¾. Op 
25 februari 1915 in 1e D.A. Genieregiment. 
Op 1 juni 1915 in de Compagnie de substan-
ces. Op 1 januari 1916 in het D.O.A. Le Ha-
vre. Gedemobiliseerd op 31 januari 1919. 

 Hij was schrijnwerker-wagenmaker. 
 102. Fotovergroting van een militaire identi-

teitskaart van Jean De Plecker, met por-
tretfoto. 

 103. Fotovergroting van een 'Laisser-Passer (toe-
gangspas), voor de Établissements d'Artillerie 
du Havre (Graville-Ste-Honorine), dd. 1 nov. 
1916, met portretfoto. 

 104. Groepsfoto met Jean De Plecker (midden 
achteraan, gemarkeerd met +) Atelier de 
Charronnage 1914 1915-16. 

  Deze stielmannen –wagenmakers- werden 
van 't front aan de IJzer naar een Belgisch 
wapenfabriek te Graville (Le Havre) overge-
bracht om wagens, caissons en wielen voor 
de kanonnen,… te maken.  

 105. Fotovergroting van de brief van soldaat Ed-
gard Bouchez (Eeksken, ° 05-02-1889, zoon 
van Jan Baptist en Maria Juliana Thoen) aan 
zijn zuster Maria Clementina, vanuit Hervel-
linghen (gemeente in het departement Pas-
de-Calais, nabij Wissant), dd. 12 dec. 1915. 

  In zijn boek Eeksken. Het gehucht en zijn 
mensen (2013) schrijft Hugo Lissens over 
hem: 

  Uit de oorlogsbriefwisseling van W.O. I (zie 
bijlagen) blijkt dat de broers van Franciscus 
(Frans) Bouchez met name Josephus, gebo-
ren 20 september 1887 en Edgardus geboren 
op 5 februari 1889 zich op een bepaald mo-
ment in Amersfoort (Nederland) bevonden. 
Edgard Bouchez was blijkbaar in actieve 
dienst als Belgische gendarme. Hij bevond 
zich op een bepaald moment in Engeland 
(Mar. Logis o.L. Gendarme Beige Earl 3 Court 
S.W. London), dan weer in Nederland en dan 
in Calais. Bij navraag blijkt dat hij actief was 
als spion!?. Hij verdween in oktober 1916, 
wellicht nadat het schip waarmee hij onder-
weg was van of naar Engeland werd getorpe-
deerd. In Calais ontmoette hij zijn schoon-
broer Louis. Joseph bevond zich dan in Teu-
pelingen. 

  Tetegem (officieel: Téteghem) is een ge-
meente in het departement Nord, nabij Duin-
kerken. 

  In de lijst van ca.  75 Opwijkse soldaten 
waarvan het volledig adres gepubliceerd 
werd in het weekblad De Stem uit België van 
23 juli 1915 werd hij vermeld als 'wacht-
meester der gendarmerie, W.R.C., Earl's 
Court, London, S.W.' 

Literatuur 

  - Websites en -pagina's: 
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 - Belgische opleidingskampen in Bretagne en 
Normandië tijdens Wereldoorlog 1914-1918: 
http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ 
ALGEMENEINFOWO1. 

 - La France: terre d'hospitalité pour les Belges:  
http://www.1914-1918.be/ 
france_terre_hospitalite.php 

 
Enkele Opwijkse soldaten, zoals Petrus Moerenhout 
(Processiestraat), slaagden er in om uit een inter-
neringskamp in Nederland te ontsnappen en om 
dan, normaal gezien, via Vlissingen Engeland te 
bereiken. Nadien maakten zij de overtocht naar een 
Noord-Franse haven om zich zo terug aan te sluiten 
bij het Belgische leger aan de. 
Een ander verhaal van ontsnapping om via Neder-
land en Engeland opnieuw aan te sluiten bij het 
Belgische leger is dat van 'ouvrier civil militarisé' 
Pierre Joseph De Plecker (° Opwijk, later in Sint-
Jans-Molenbeek) – zie Soldaten in opleiding of in 
dienst in Frankrijk of in Engeland . 
Ook de oorlogsvrijwilligers Petrus Leo Lindemans 
(zie verder), Petrus Vereman (zie verder),… slaag-
den er in om via Nederland, Engeland en Frankrijk 
aan te sluiten bij het Belgisch leger achter de IJzer 

 

 106. Niet uitgegeven publicatie Het verhaal van 
Constant Meskens, door Danny Meskens, 
Opwijk, 2001.  

 107. Niet uitgegeven publicatie Het verhaal van 
vader. Het levensverhaal van Karel Louis 
Geeuricks, geboren te Opwijk de 12 april 
1883 en er overleden de 14 augustus 1952, 
uit de familiearchieven en het oorlogsdag-
boek 1914-1918, door Emmanuel Geeurickx, 
1977. 

Enkele merkwaardige relazen van 
soldaten  
In andere hoofdstukken brengen wij al het verhaal 
van enkele Opwijkse en Mazelse soldaten, vooral 
omwille van de talrijke geschriften zoals dagboe-
ken, brieven,… die zij ons nalieten (Louis Geeurickx 
en Jan De Nil – zie hoofdstuk 09 - Soldatendagboe-
ken) of de bijzondere publicatie die over hen ge-
maakt werd (Constant Meskens – zie 
cat. nr. 106),… 
Hierna brengen wij nog het merkwaardige verhaal 
van enkele andere van onze soldaten. 

Leon (Leo) Lindemans,  
Leon (Leo) Lindemans, geboren te Opwijk op 
13 april 1893, was het 5e kind (van 11) van het 
gezin van Louis Lindemans en Constance de Wae-
penaert de Kerrebrouck dat woonde in het nog 
bestaande huis Lindemans in de huidige Markt-
straat (1). 
Leo loopt school, eerst in het ouderlijk pensionaat 
(huidige Schoolstraat), daarna in het Klein Semina-
rie te Mechelen, waar hij op 1 augustus 1912 zijn 
einddiploma behaalt. Op 7 september 1912, treedt 
hij binnen in het noviciaat van Scheut. 
Begin november 1914 geraakt hij via Grembergen 
(van waar zijn moeder afkomstig was) en Sint-
Pauwels in Nederland, waar hij zijn studies voort-
zet. Hij verblijft te Esch bij Boxtel, in het Missiehuis 

Sparrendaal te Vught en in Huize Gerra te Haaren 
(Noord-Brabant). 
Vanuit Nederland correspondeert hij via Aken met 
zijn ouders en familieleden en kennissen. 
Op 22 februari 1916 schrijft hij vanuit Haaren in 
Nederland (via het Belgisch Comiteit der Vluchte-
lingen in Tilburg) een uitgebreide brief aan Louis 
Geeurickx, brancardier in Calais, onder meer met 
een relaas over de 'abris' in Opwijk. Het transcript 
van deze en van een aantal andere brieven (o.m. 
'Over onze kerken' -in Opwijk en omgeving-) is 
opgenomen in het hoofdstuk Het verhaal van Leon 
Lindemans, in Getuigenissen van de «andere oor-
log». Opwijk en Mazenzele (en omstreken) 1914-
1918, Heemkring Opwijk-Mazenzele, 2004, pag. 
276 e.v.) (2).  
Op 27 juni 1916 schrijft Leo Lindemans naar zijn 
kozijn Edouard van Bever te Brussel: 
Carissimi. Met droefheid moet ik u 't afsterven aan-
kondigen van onzen diep betreurden oom Stanislas 
die op 27 dezer 's nachts overleed. De studie zal ik 
moeten staken daar Pol die voor eenige jaren de 
zaak had overgenomen nu alleen staat voor al 't-
werk. Zoo zal ik hem in de zaak moeten helpen. 
Vergeten wij onze dierbare overledene niet. Uw 
diepbedroefde, Leon. 
Dit was het codeschrift om aan te kondigen dat hij 
naar Engeland vertrok. Op 29 juni reist hij per boot 
naar Folkestone, waar hij op 10 juli in het Belgisch 
leger wordt ingelijfd als brancardier. Op 11 juli 
vertrekt hij via Calais naar Auvours. Vele kaartjes 
en brieven uit die tijd bleven bewaard: briefwisse-
ling met thuis, maar ook met familieleden aan deze 
zijde van de frontlinie: zijn broer Paul, zijn kozijns 
Hendrik Borginon, Charles Rubbens, Raymond de 
Waepenaert, zijn nichten Marie en Delphine Bor-
ginon. 

In het frontbladje 'De stem van Opwijck' van 1 juli 
1919 (nr. 15) lezen wij:  
Een nieuw Opwijcks' soldaat is 't leger komen ver-
voegen: f. Leon Lindemans der missionarissen van 
Scheut, is thans in het C.I.B.I. te Auvours. 

Op 22 juli 1916 schrijft de Opwijkse frontsoldaat 
Emiel De Clerck (3) volgend briefje aan Leo: 

22-7-16. 
Mijnheer Leon. 
 Aangezien ik in briefwisseling ben met Uwen 
broeder Paul heeft mij Uw adres gegeven. 
Uit vriendschap, en ook uit gebuurzaamheid kom ik U 
eenige regelen te schrijven. 
Eerst en vooral wensch ik U proficiat voor het beant-
woorden van Uwe Vaderlandsplichten, en alhoewel 
uwe reis heel gevaarlijk was, heb gij niet geaarzeld 
over te steken, om U komen aan te bieden tot alle 
gevaarlijke opofferingen.  
In wensch U dus veel geluk, dat God U beware, en ons 
welhaast de Vrede schenke, om ons allen Opwijckena-
ren gaaf en gezond met onze duurbare familie te mo-
gen vereenigen. 
  Uwen vriend en gebuur 
 Emiel De Clerck 
 B184 
 1en compagnie 
 Armée belge.  
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Op 20 december 1916 wordt Leon Lindemans inge-
deeld bij het 20e Linieregiment, en op 25 december 
ondergaat hij de vuurdoop in de loopgraven.  
In zijn oorlogsdagboek schrijft zijn vader Louis, op 
maandag 25 december 1916: 
'Dezen avond, gaat Leon voor d'eerste maal naar 
de loopgraven. Ballen schuifelen rondom hem. 
Doch hij trekt moedig vooruit. Hij weet dat dege-
nen die aarzelen meer gevaar lopen dan anderen. 
En toen wij die avond, in familie, het blijde Kerst-
feest vierden, ging ons kind, in akelige omstandig-
heden, de Dood trotseren.'.  

Op 23 april 1917 wordt hij overgeplaatst naar de 
gevaarlijke sector Boezinge, vervolgens op 
15 november 1917 naar de even gevaarlijke sector 
van Merkem, tot hij begin maart 1918, volledig 
uitgeput, rust moet nemen bij een familie in Oost- 
of Westvleteren. Nadien wordt hij gehecht aan de 
begravingsdienst van het leger. 
Wanneer het rust is, aan het front, kan Leon zijn 
geliefkoosde hobby beoefenen: tekenen en schet-
sen. Verscheidene van zijn werkjes worden be-
waard in de familie. 
Op 21 november 1918 keert hij behouden thuis en 
kan hij zijn studie verder zetten in het Missiehuis 
van Scheut. 
Op 10 augustus 1921 wordt hij tot priester gewijd 
(door Mgr. De Boeck). Hij draagt zijn Eerste H. Mis 
op in de kerk van Opwijk op 17 augustus 1921. 
Op 19 september 1922 vertrekt hij als missionaris 
naar de Filippijnse Eilanden via Marseille. Hij doet 
parochiedienst te Paranaque, Kiangan, Lubuagan 
en tenslotte te Naneng, waar hij op 22 november 
1930 tot pastoor wordt benoemd. Overleden te 
Lubuagan op 25 november 1974. (4) 

 
 (1) Zie hoofdstuk Het oorlogsdagboek van Louis 

Lindemans 1914-1918, in Getuigenissen van 
de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele (en 
omstreken) 1914-1918, Heemkring Opwijk-
Mazenzele, 2004, pag. 37 e.v.).  

 (2) Daarbij is ook een brief opgenomen van zijn Con-
frater-Scheutist Jules Callaert (van Mazenzele) 
vanuit Luluaburg aan Leo, dd. 21-05-1916. Hierin 
verwijst pater Jules o.m. naar de mening van zijn 
Congolezen over de oorlog in Europa. 

  Hierin lezen wij o.m.: 
  … 
  Ik verheug mij met u omdat de operatie goed 

is afgeloopen. Mochtet gij een vrijstel 'illimité' 
krijgen, maar pardon, misschien neemt ge lie-
ver den ransel op om vereenigd met de andere 
Scheutisten aan het front te leven. 

  … 
  Vermoedde pater Callaert hier al iets van de 

plannen van Leo Lindemans? 
 (3) Vermoedelijk Benedictus Emiel De Clerck, 

echtg. Paulina Josepha Pelicaen, ° Asse 22-02-
1880, † 08-02-1963, Dorp, schoenmaker. 

 (4) De biografische gegevens werden grotendeels 
overgenomen uit de Geschiedenis van de fami-
lie Lin-demans 1370-1980 door Leo Linde-
mans, Brussel, 1979. 

 
 108. Fotovergroting van een eenvoudig stukje 

papier waarop Opwijkenaar scheutist Leon 

Lindemans zijn oversteek op 28-29 juni 1916 
van Nederland naar Engeland (Folkestone) 
noteerde om van daaruit, op 11 juli, naar Ca-
lais over te steken. Op 13 juli 1916 wordt hij 
als vrijwilliger-brancardier ingelijfd in het 
Belgische leger. Op 15 juli vertrekt hij naar 
Auvours (opleidingskamp nabij Le Mans). Op 
20 december wordt Leo Lindemans ingedeeld 
bij het 20e Linieregiment. Hij ondergaat de 
vuurdoop in de loopgraven op 25 december 
1916.  

 109. Voor- en achterzijde van de briefkaart van 
L. Lindemans 27 juni 1916 naar zijn kozijn 
E. Van Bever, met de boodschap in code-
schrift om aan te kondigen dat hij naar Enge-
land vertrok. 

 110. Fotoafdruk van de militaire eenzelvigheid-
kaart van Leo Lindemans. 

 111. Vergroting van de titelpagina van het liede-
renboekje 'Ons lied' door Leo Lindemans, 
1916, 10,7x14 cm, 48 genummerde pagina's 
+ omslag. 

 

 112. Voor en achterzijde van de briefkaart van 
L. Lindemans 27 juni 1916 naar zijn kozijn 
E. Van Bever, met de boodschap in code-
schrift om aan te kondigen dat hij naar Enge-
land vertrok. 

 113. Fotovergroting van een eenvoudig stukje 
papier waarop Opwijkenaar scheutist Leon 
Lindemans zijn oversteek op 28-29 juni 1916 
van Nederland naar Engeland (Folkestone) 
noteerde om van daaruit, op 11 juli, naar Ca-
lais over te steken. Op 13 juli 1916 wordt hij 
als vrijwilliger-brancardier ingelijfd in het 
Belgische leger. Op 15 juli vertrekt hij naar 
Auvours (opleidingskamp nabij Le Mans). Op 
20 december wordt Leo Lindemans ingedeeld 
bij het 20e Linieregiment. Hij ondergaat de 
vuurdoop in de loopgraven op 25 december 
1916.  

 114. Fotoafdruk van de militaire eenzelvigheid-
kaart van Leo Lindemans. 

 115. Vergroting van de titelpagina van het liede-
renboekje 'Ons lied' door Leo Lindemans, 
1916, 10,7x14 cm, 48 genummerde pagina's 
+ omslag. 

Benoit Ballon 

Frontsoldaat Benoît Ballon werd geboren te 
Merchtem-Peizegem op 17 september 1879. Hij 
huwde te Steenhuffel in mei 1913 met Louisa Bue-
lens. Het echtpaar kwam eind juli 1913 in Opwijk 
wonen, eerst in de Stationsstraat (nu Marktstraat) 
en later in de Heirbaan (nu hoek Heirbaan-
Averbeekstraat). Hij was hier bediende van het 
spoorwegstation Opwijk. Zijn vier kinderen werden 
in Opwijk geboren (respectievelijk in 1914, 1919, 
1921 en 1923) en groeiden hier op. Eind oktober 
1952 verhuisde hij, met zijn echtgenote en een 
ongehuwde zoon, naar Steenhuffel en later naar 
Mechelen waar hij op 16 augustus 1963 overleed. 
Hij woonde dus het grootste deel van zijn leven, 
waaronder de oorlogsjaren, in Opwijk. 
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Benoît was van de klas 1899. Hij vervulde zijn mili-
taire diensplicht van 2 oktober 1899 tot 30 sep-
tember 1902.  
In de zomer van 1914 werd hij gemobiliseerd en 
vervoegde het leger in oorlog op 4 augustus 1914 
(korporaal genie bij de Vestingtroepen Antwerpen). 
Hij was dus toen al 35 jaar. 
Frontsoldaat (korporaal, vanaf 15 nov. 1914 ser-
geant) Benoît Ballon was vanaf oktober 1914 bin-
nen het bataljon genie van het 2de Legerafdeling 
nauw betrokken bij het gevaarlijke dagelijks ope-
nen en sluiten van de sluizen van de Noordvaart te 
Nieuwpoort. Hij hielp hiermee dus rechtstreeks mee 
aan de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Met 
deze cruciale operatie kon de Belgische frontlijn 
langs de IJzer tot 1918 gehandhaafd worden. 
Van juli 1915 tot 18 oktober 1918 maakte hij deel 
uit van de hulptroepen van de genie (18de en 19de 
compagnie). Daarna was hij in de 'Militaire Sectie 
der Veldspoorwegen'. Benoît ging vanuit Brugge 
met 'onbepaald verlof' terug naar zijn gezin in Op-
wijk op 1 februari 1919. 
Zijn beslissende acties van oktober 1914 maakten 
dat hij tot sergeant bevorderd werd op 11 novem-
ber 1914 en dat hij tijdens de oorlog vereremerkt 
werd met de 'Medaille militaire Française' in de-
cember 1914, met het Frans Oorlogskruis en met 
het Belgisch Oorlogskruis in maart 1916. 
Omwille van zijn verdiensten als frontsoldaat 1914-
1918 wordt in Mechelen de straat evenwijdig aan 
de N15 aan de Nekkerhal naar hem genoemd. In 
Merchtem zal een straat in een nieuwe verkaveling 
in Peizegem-dorp de Benoît Ballonstraat heten. 
 116. Portretfoto van Sergeant Ballon bij de Com-

pagnie Sappeurs-Pontonniers. 
 117. Kopie van het document 'STRIJDERSFONDS. 

Vragenlijst betrekkelijk het vaststellen der 
rechten van den strijder op het voordeel der 
wet van 25 Augustus 1920 die een blijk van 
dankbaarheid toekent aan de militairen van 
den oorlog 1914-1918.' 

  Formulier-vragenlijst ingevuld en onderte-
kend door oudstrijder Benoît Ballon op 8 no-
vember 1920. 

 118. Vermelding van sergeant Benoît Ballon op de 
gedenkplaat voor de 'Cie Sapeurs-
Pontonniers' op de St.-Laurentiustoren te 
Nieuwpoort (Willem De Roolaan 28). 

 119. Foto van Benoît Ballon op latere leeftijd. 

 120. Kopie van de rouwbrief van Benoît Ballon, 
† 16 augustus 1963. 

 121. Publicatie Een andere kijk op de inundaties 
van de IJzer, in de reeks De Belgische Militai-
re Genie tijdens de Grote Oorlog – 1914-
1918, door Philippe Mignolet, vertaling door 
Bernard Vercruyssen, Geniemuseum, Jam-
bes, 2014. 
Op pag. 15, leest men één en ander over de 
betrokkenheid van korporaal Ballon in ver-
band met de onderwaterzetting van de IJzer-
vlakte vanaf eind oktober 1914. 

 122. Bijdrage Nieuport. La compagnie des 
sapeurs-pontonniers, met diverse vermeldin-
gen van soldaat Benoît Ballon en zijn rol bij 
de onderwaterzetting van de IJzervlakte van-
af eind oktober 1914. 

 123. Inhoud van een e-mail met een relaas door 
kleinzoon Paul Ballon van het verslag van 
21 oktober 1914 door luitenant François 
waarin verwezen wordt naar de startinitiatie-
ven van soldaat Benoît Ballon in verband met 
de onderwaterzetting van de IJzervlakte.  

 124. Documenten uit het persoonlijk militair dos-
sier van Benoît Ballon: in te kijken op aan-
vraag. 

Petrus Vereman 

Petrus Frans Vereman werd geboren te Mazenzele 
op 28-09-1975. Zoon van Joannes Baptista en 
Barbara Emilia Vermeir Hij huwde te Opwijk op 15-
06-1899 met Maria Juliana Wauweryns. Zijn offici-
eel beroep in Opwijk was kleermaker, het hare 
dienstmeid. 
Na hun huwelijk vestigde het jonge gezin zich in 
Sint-Agatha-Berchem. 
In 1915 vertrok hij via Nederland, Engeland en 
Frankrijk naar het Belgische front als oorlogsvrijwil-
liger. Hij werd soldaat 2e klasse 1916, 17e Artille-
rieregiment 2e Groep 1e Batterij. 
Op 21 jan. 1919 overleed hij in dienst na een on-
geval op spoorlijn van Dunkerque naar Veurne 
nabij de 'rue du Chapeau Rouge' te Rosendael (Fr., 
dép du Nord) 
Hij werd op 24 jan. 1919 met militaire eer begra-
ven op het Belgische militair ereperk van de ge-
meentelijke begraafplaats van Dunkerque, graf 
nr. 30. Zijn graf (grafkruis) is daar nu niet meer 
aanwezig. De grafkruisen van enkele medesoldaten 
die in het zelfde ongeluk omkwamen, zijn wel nog 
ter plaatse. Werd het stoffelijk overschot van Pe-
trus Vereman later overgebracht, eventueel naar 
zijn woonplaats Sint-Agatha-Berchem? 
Zijn naam staat gegrift op het oorlogsmonument 
aan het Oude Kerkhof van Sint-Agatha-Berchem. 
Op 16 sept. 1930 besloot het gemeentebestuur van 
Sint-Agatha-Berchem een straat naar hem te noe-
men (Petrus Veremanstraat, tussen de J. Mertens-
straat en de Koning Albertlaan). Ook de bushalte 
en de tramhalte nabij het kruispunt Koning Albert 
laan-Bloemkwekersstraat werden naar hem ge-
noemd. 
 125. Kopie van de overlijdensakte van Petrus 

Vereman, l'Etat-Civil Rosendaël, 21 jan. 
1919. 

 126. Bidprentje van Petrus-Franciscus Vereman.  
 127. De fiche van begraving 

 128. Zijn fiche van het Belgian War Dead Register 
(warveterans.be) 

 129. Zijn fiche van GoneWest-In Flanders Fields 
Museum. 

Jules Chomé 

Op de gemeentelijke begraafplaats van Opwijk 
(Ringlaan) bevindt zich de grafsteen van Jules 
Chomé, ere substituut-auditeur-generaal, ° Elsene 
30-05-1848, † Opwijk 14-11-1941.  
Jules Charles Marie Edmond Chomé werd geboren 
te Elsene op 30 mei 1848 als zoon van Edouard 
Gabriel Nestor en van Marie Victoire Wyns de Rau-
cour. Hij huwde op 12 juni 1875 te Brugge met 
Marie Nathalie Josèphe Ghislaine Gilliodts. 
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Samenvatting van militaire loopbaan (gegevens 
van Persoonlijk militair dossier nr. 6200686 in het 
Documentatiecentrum van het Koninklijk Museum 
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis): 
In de campagne van de oorlog van 1870: verpleger 
bij het Belgisch Rode Kruis 
25-04-1881 plaatsvervangend militair auditeur 

Brabant 
17-11-1889 militair hulpauditeur Antwerpen 
15-07-1892 militair auditeur Brabant 
12-01-1898 substituut van de auditeur generaal 

bij het militair gerechtshof 
04-08-1914 militair auditeur van de versterkte 

vesting Namen en de provincies 
Namen en Henegouwen 

18-10-1914 substituut bij het militair auditoraat 
generaal bij het militair gerechtshof 
-bijzonder i.v.m. spionage- (tot 31-
1-1918) 

Frontstrepen en eretekens - zie ook overlijdensak-
te, rouwbrief en bidprentje 

8 frontstrepen  
Ereteken burgerlijke moed 15-07-1872  
Ridder Ster van Roemenië 10-06-1880  
Ridder Kopistani 24-09-1884  
Officier Redemption Africaine 01-06-1890  
Ridder Lepoldsorde 18-01-1899  
Ereteken regering Leopold II 25-01-1906  
Officier Leopoldsorde 22-05-1912  
Officier 'Légion d'Honneur' (Frankrijk) 01-08-
1916  
Oorlogskruis met citatie 21-12-1918  
IJzermedaille 14-04-1919  
Overwinningsmedaille 15-09-1919  
Commandeur in de Kroonorde 30-09-1919  
Burgerlijk ereteken 1e klas 15-11-1919 

Jules Chomé verhuisde eind oktober 1939 samen 
met zijn zoon Ferdinand (° Brussel 08-07-1887) en 

schoondochter Marie Antoinette Vanderlinden 
(° Merchtem 23-01-1886) - x te Merchtem 16-03-
1919-, van de Brusselse Adolf Maxlaan naar Op-
wijk, Marktstraat. 
Hij overleed op 14 november 1941, op 93-jarige 
leeftijd, 'in het woonhuis staande te Opwijk Gast-
huisstraat nummer zes en dertig' (gasthuis).  
Zijn zoon Ferdinand en schoondochter Marie Antoi-
nette Vanderlinden verhuisden in juni 1943 van 
Opwijk naar Sint-Gillis Brussel (Capouilletstraat). 
Het is opmerkelijk dat zijn overlijdensakte (Burger-
lijke stand Opwijk, Akte van overlijden nr. 74) ook 
enkele van zijn titels vermeldt: Eere-Substituut 
Krijgsauditeur-Generaal, Officier in de Leopoldsor-
de, Commandeur in de Kroonorde.  
Over krijgsauditeur Jules Chomé in een zaak van 
een Vlaams soldaat: zie Frans van Cauwelaert, 
Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgi-
sche politiek. Uit het archief van Frans van Cauwe-
laert 1 (ed. Reginald De Schryver), 3 Verfransing 
en taalmisstanden in Vlaanderen. Waalse tegen-
stand en Vlaamse verdeeldheid, pag. 41, met noot 
(91). De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 
1971. 
Digitaal beschikbaar op 
http://www.dbnl.org/tekst/cauw005gede01_01/
cauw005gede01_01_0005.php. 
 130. Kopie van de overlijdensakte van Jules Cho-

mé, met vermelding van enkele van zijn ere-
titels en onderscheidingen. 
Burgerlijke stand gemeente Opwijk. 

 131. Kopie van de rouwbrief van Jules Chomé. 

 132. Bidprentje van Jules Chomé. 

 133. Foto van het grafmonument van Jules Chomé 
op de gemeentelijke begraafplaats Opwijk 
(Ringlaan). 

05 – Soldaten geïnterneerd in Nederland 
Overeenkomstig de vredesconferentie van Den Haag 
van 1907 moest Nederland als neutrale natie alle 
oorlogsvoerende militairen ontwapenen en interne-
ren.  
Na de beschieting van Antwerpen op 7 oktober 1914 
werd Nederland overstroomd door honderdduizenden 
vluchtelingen onder wie ook ongeveer 40.000 voor 
het merendeel Belgische militairen. Zij werden vol-
gens het Landonzijdigheidsverdrag onmiddellijk ont-
wapend en geïnterneerd zodra zij het Nederlandse 
grondgebied betraden en overgebracht naar leeg-
staande kazernes o.a. te Amersfoort en Harderwijk. 
Deze kazernes waren veel te klein voor de opvang 
van deze grote aantallen soldaten en dit leidde tot 
onhoudbare toestanden op het gebied van huisves-
ting en hygiëne. De ergste nood werd gelenigd door 
het oprichten van tentenkampen maar met de winter 
voor de deur was dit niet meer dan een noodoplos-
sing. Ook in kleinere plaatsen als Leeuwarden, Assen, 
Zwolle, Kampen en Loosduinen waren grote groepen 
Belgische militairen ondergebracht met alle proble-
men van dien. De toenmalige Minister van Oorlog 
Bosboom gaf daarom opdracht dat te Zeist, Harder-
wijk en Oldebroek speciale barakkenkampen moesten 
worden gebouwd die onderdak konden bieden aan 
resp. 13.500, 11.500 en 3.500 geïnterneerden. 

Gehuwde geïnterneerden mochten hun gezin bezoe-
ken, als het in Nederland verbleef. Sommige geïnter-
neerden werden tewerkgesteld in Nederlandse be-
drijven. 
Uit Opwijk en Mazenzele werden een 40-tal militairen 
in Nederland geïnterneerd, vooral in het kamp en de 
kazernes van Amersfoort (Zeist), Harderwijk en Ol-
debroek. 
 134. Hoofdstuk Belgische militaire geïnterneerden in 

Nederland 1914-1918, uit de publicatie Getui-
genissen van de «andere oorlog». Opwijk en 
Mazenzele (en omstreken) 1914-1918, Heem-
kring Opwijk-Mazenzele, pag. 346-361. 

 135. Situatieplan van Nederland met aanduiding van 
de kampplaatsen waar de Belgische militairen 
geïnterneerd waren (aanduiding in 't rood). 

  De plaatsen waren ver van de Belgische grens 
gelegen, uiteraard om de vlucht naar het va-
derland te bemoeilijken. 

 136. Publicatie De Belgen in Holland 1914-1917, 
door Gustave Jaspaers, N.V. Drukkerij Jacob 
van Campen, Amsterdam, 1917 (?). 
Over de geïnterneerde soldaten: pag 34-41. 

 137. Bijdrage De internering van Belgische, Engelse 
en Duitse militairen in Nederland 1914-1918, 
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internetpagina 
http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen
/militairen-vlucht/. 

 138. Artikel WO I: Belgenkampen in Nederland. 
Oorlogskinderen uit WO I getuigen, door Philip 
Vanoutrive, 2013. 

 139. Bijdrage Oorlogsgasten in Nederland tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, door Evelyn de Roodt. 

  Webpagina 
http://www.desertie.be/index.php/wo-
i/oorlogsgasten-in-nederland-tijdens-de-
eerste-wereldoorlog  

 140. Bijdrage Interneringskamp Oldebroek. 
  Webpagina http:--www.wereldoorlog1418.nl-

vluchtelingen-kamp-oldebroek-. 
 141. Bijdrage Kamp Gaasterland. 
  Webpagina 

http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen
/kamp-gaasterland-. 

 142. Artikel 'We worden bewaakt als wilde beesten'. 
Miserie in de Nederlands kampen, door Misjoe 
Verleyen & Marc De Meyer.  

  Document bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 10, CEGESOMA, 2014. 

 143. Hoofdstuk Onze Geïnterneerden in Holland, 
door D. Van der Aa. in Onze helden gestorven 
voor het Vaderland. Belgïe's epische strijd van 
1914 tot 1918, René Lyr (onder algemene lei-
ding van…), 1931, pag. 239-241. 

  Zie het boek bij Algemene literatuur op het 
einde van de tentoonstelling. 

 144. Bijdrage 'Ha! De Geïnterneerden maken een 
tijdschrift! En iedereen uit de prikkeldraadstad 
mag meedoen.' Tijdschriften in de kampen 
voor Belgische vluchtelingen, 1917-1918, door 
Arno Kuipers, TS - MCMXCVIII. 

 145. Geïnterneerden in Zeist, 1916. 
  Boven rechts Jozef Van Damme (Nijverseel). 
 146. Belgische kantine van het interneringskamp 

Scheveningen, 1916. 
  In het midden boven: Opwijkenaar Jozef Baec-

kens. 
 147. Persoonlijke 'reiskoffer' van de geinterneerde 

Droeshoutse soldaat Frans Dierickx. 
 148. Fotovergroting van prentkaart 'Opwijckenaren 

in Amersfoort. Gedenkenis van den Oorlog 
1914'. 

  Afzender van de kaart: Jean Sneppe. 
  Op een andere identieke prentbriefkaart lezen 

we de boodschap:  
  Legerdienst. Broeder, Onze beste gelukwen-

schen voor het jaar 1916. tis te hoopen dat wij 
binnen kort malkander in België wogen weder-
zien. Dit zijn enige Opwijkenaren geïnterneerd 
in Zeist. Ik heb u een kistje sigaren gezonden. 
Goeden dag van J. en ... Josephin. 

 149. Belgische geïnterneerde militairen op stap. 
  Rechts Jozef Baeckens (Opwijk). 

  Fotovergroting. 
 150. Geïnterneerde soldaten in Kamp Harderwijk. 
  Prentbriefkaart van Petrus Dooms aan zijn 

schoonbroer-frontsoldaat Frans Van der Elst 
(Mazenzele). 

 151. Fotovergroting van de voor- en achterzijde van 
een prentbriefkaart die Jozef Baeckens, geïn-
terneerde Opwijkenaar, ontving van zijn vriend 
Louis Baert (Zeist), 1916. 

 152. Fotovergroting van de in Nederland geïnter-
neerde Opwijkse soldaat Jozef Baeckens. 

 153. Opwijkenaar (° Moorsel) Benoït Constant Meert 
in een Hollands interneringskamp.  
Benoît Constant Meert, ° Moorsel 21 februari 
1884, † Laken 5 april 1929, gehuwd met Delp-
hina Van Geet (° Opwijk 20-11-1884, † Asse 
5 november 1950). 

  In 1911 startte hij de melkerij CV St.-Anna op 
in de Processiestraat (met steun van de Op-
wijkse Boerenbond). In 1923 richtte hij in de 
Gasthuisstraat de Melkerij Meert op, in de ge-
bouwen van zijn schoonbroer Jozef Van Geet 
(hophandelaar en landbouwer). 
Na zijn dood in 1929 werd de zaak verder ge-
zet door zijn echtgenote en zijn enige dochter 
Maria Emerentia (° 5 mei 1913, † 18 februari 
1960). In 1935 verhuisde het bedrijf naar de 
Kloosterstraat waar het vanaf 1936 werd geleid 
werd door de echtgenoot van de dochter Maria 
Emerentia, Peter Soens (afkomstig van Strom-
beek). De zaak was dan gekend als de melkerij 
Meert-NOSTA. 

 154. Naaizaal voor de vrouwen van het Albert's 
Dorp ('vrouwendorp' of 'gezinsdorp'), Soester-
berg). 

  Prentbriefkaart van geïnterneerde grenadier 
Benoit Meert (die daar beheerder was) aan 
Louis Geeurickx, brancardier in Calais.  

   Fotovergroting. 
 155. Op 12 februari 1916 schrijft de vrouw van 

Benoït Meert vanuit Amersfoort een brief naar 
Louis Geeurickx (brancardier aan het front), 
met vooral nieuws uit Opwijk. 

  Amersfoort, 12 Feb. 16 
  Mijnheer Louis Geeurickx. 
       Daags voor mijn vertrek naar hier heb ik uwe 

vrouw gesproken, spijt mij erg dat ik U niet 
vroeger geschreven heb, maar de toestand van 
mijn man maakt mij nog zoo voortdurend on-
gerust, dat ik geen moed had om een brief-
schrijven aan te vatten. 

       Het was al verschillige maanden dat Celine 
niets meer van U vernomen heeft. Zij zegde 
mij, ja ik geloof wel dat mijn man buiten het 
gevaar is, maar als men geen nieuws ont-
vangt, kan men zich moeielijk geheel gerust 
stellen. Wij zijn dan afgesproken als ik iets 
naar Belgie zou burger of soldaten kaart en 
schreef dat Louis het goed maakt enz. ik eerst 
zeker zou zijn van de zaak en zij zich dan mogt 
gerust stellen. 

       Nu, het gaat best met Céline, zij ziet er 
heel goed uit, Joseph een flink broekmaneken 
al leven wat er aan is en een schoon dochter-
ken toch zoo vriendelijk kroleboleken met 
blond-vos haar. Moeder heeft van den oorlog 
God dank nog weinig ongesteld geweest zegde 
Celine, veel minder als vroeger.  

       In 't rot zoo goed mogelijk na zulke zware 
slagen (De boeren verdienen centen) maar ook 
het schoone paard is door de Duidschers ge-
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nomen (hooren zeggen maar niet van hun 
1600 frs.) 

       Nu ook nog, ik weet dat de wet al meer dan 
een jaar bestaat, zoo heb ik vernomen van den 
Notaris van Opwijck, van de famillien waar ie-
mand onder dienst is, moet de zaak van kave-
len tot na den oorlog uitgesteld worden dat is 
dan ook gebeurt bij ons t'huis, en ook bij U. 

       Mr. Louis, ik ga nu U eerst eens vertellen 
hoe ik hier geraakt ben, en zal U verstaan bij 
welk het komt dat ik niet veel groeten enz voor 
andere jongens mede gebracht heb. 

       Zondag 7 Januari ontving ik tijding van het 
roode kruis dat ik moest komen van Brussel 
pas-Centrale (dit wist Celine van uw zuster 
Louise) ik ging en tot mijn groote verwonde-
ring mogt ik seffens vertrekken naar Holland, 
ik deed het dan nog Maandag namiddag; Ik 
had het slechtste gedacht van mijn man, en 
eenige uren uitstellen dacht ik kan de schuld 
zijn dat ik mijn man niet meer levend terug 
zie, vandaar dat ik vertrokken ben zonder nog 
veel gelegenheid met iemand van Opwijck te 
spreken. Terwijl ik hier Benoit spreek, laat ik U 
weten dat Benoit een dezer dagen zal geope-
reerd worden aan den blinden darm, en zoo 
maak ik nog geen toebereidselen om terug te 
gaan. 

       Nu nog, Louis van Reyseveldt is dood, be-
gin December, ik heb reeds aan Jean geschre-
ven, ik geloof dat het de eenige soldaat van 
Opwijck is, waarvoor ik slecht nieuws heb, ook 
Louis als U daar bij uw vrienden jongens moes-
ten zijn die mij gaarne over hunne familliën 
iets vragen, als ik kan wil ik hun gaarne ant-
woorden. 

       Nu nog wat voor het blad. Hongersnood 
was er in Opwijck nog niet, wel grijs brood fijn 
gesneden tarwemeel maar niet gezift in com-
miteit aan 0,54 fr de kilo, 2 kilos meel per 
week en per hoofd, suiker 1 kilo per maand per 
hoofd, veel boonen en rijst, andere winkel-
waren aan betrekelijk lage prijzen maar wat 
beperkt (dit alles gemeente-winkel in het huis 
van Ka Zwarten genoemd huis palend aan Au-
gust Timmerman). 

       9 januari waren er nog geen mannen in 
Opwijck voor Duitschland opgeëischt. Ik heb 
geoord dat de Duitschers aan het Gemeente-
bestuur den lijst der werkloozen gevraagd 
hebben, maar men heeft hun geantwoord dat 
er geen werkloozen zijn.  

       Louis De Houdt en Filemon Van Hooymis-
sen hadden samen uitgeweest en eenige drup-
pels gedronken.Zij zijn eenige uren later ge-
storven na hevige pijnen, eerst Louis 3 uren 
daarna Filemon. Het scheen dat de jenever zoo 
zeer vervalst was, zelfs vergiftend. Het parket 
van Brulles (?) is de lijkschouwing komen doen 
en zijn dan ook nog twee lijken opgegraven 
van Frans Van Lokeren Hulst en een kindje van 
Frans Van der Stappen (Bareel) die ook plotse-
ling gestorven waren. 

       De molen Callebout Nijverzeel is gestraft 
om graanen te malen te hebben zonder toela-
tingsbiljetten, voor 3 maanden heb ik gehoord 
gesloten. Victoor zal het vervelend gevonden 
hebben, en heeft zijn vrijë besteed om naar 

een vrouw uit te zien. Hij is getrouwd met de 
oudste dochter van Van Mulders Eeksken.  

       Paarden zijn nog genomen, den ouden 
zwarten van Seraphien Heijvaert, een van Jan 
Vereertbrugghen, van Sisken Van Malderen, 
1 van Joseph Van Malderen, 1 't hof Neeken, 
1 Gustaaf van 't hof ten Neeken – Gust Verha-
vert, van weduwe Esselens, enz. enz.ook nog 
veel gebrand die zal men waarschijnlijk later 
nemen. 

       Ik denk, Mijnheer, een andere dag nog wat 
meer te schrijven. 

       Beste groeten van Benoit en onze kleine 
Maria 

                  Mw B. Meert  
               Utrechtschen weg 8, 
                  Amersfoort 
 156. Voor- en achterzijde van een prentbriefkaart 

van Vrouwenkamp Alberts Dorp – Gedeelte van 
het Kamp, verzonden 24 nov. 1916 door de 
bestuurder, Opwijkenaar Benoït Meert, aan zijn 
dorpsgenoot Louis Geeurickx, brancardier in 
Calais. De afzender heeft erbij geschreven 
welke gebouwen welke functie hadden. 

  Alberts Dorp was een zogeheten 'vrouwen-
kamp' (familiekamp), gelegen in de provincie 
Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, ge-
meente Soest. Alberts Dorp viel onder het dorp 
Soesterberg. 

  Nogal verwarrend is dat het vrouwenkamp 
Alberts Dorp behoorde bij het internerings-
kamp dat officieel 'Interneringskamp Amers-
foort - Legerplaats bij Zeist' heette (meestal 
kortweg Kamp Zeist genoemd). Het grootste 
deel daarvan lag echter op grondgebied van de 
gemeente Soest (alleen het kamp van de be-
wakers stond in de gemeente Zeist) en viel 
daarmee onder de kern Soesterberg. Ook 
vrouwenkamp Alberts Dorp viel qua ligging on-
der de kern Soesterberg (Amersfoortseweg 
91). Ter plekke ligt nog steeds (of weer, voor-
heen heette het De Meijerij) een bungalowpark 
Albertsdorp. 

  Bijzonder topografisch punt was bovendien dat 
net ten zuiden van het interneringsdepot een 
bijna-viergemeentepunt lag en nog steeds ligt 
(Soest - Leusden - Amersfoort - Zeist). De 
grens Soest-Amersfoort liep over de oude 
schietbanen richting Amersfoortsestraat. 

  Geschiedenis 
  Tijdens WO I zijn ca.  15.000 gevluchte Belgi-

sche militairen in eerste instantie geïnterneerd 
in Amersfoort. De desbetreffende kazerne was 
daarmee echter zwaar overbevolkt (deze was 
slechts berekend op 4.000 personen). Daarom 
werden al in oktober 1914 twee houten barak-
kenkampen ingericht (Kamp I en Kamp II) in 
de Legerplaats Zeist, op grondgebied van de 
gemeente Soest, kern Soesterberg. Voor de 
gezinnen van de mannen werden gezinsdorpen 
of vrouwendorpen opgericht. In dit geval betrof 
dat Alberts Dorp in Soesterberg en Eisabeth-
Dorp en Nieuwdorp in Amersfoort. 

  Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
vestigde zich hier de heer Meijer, die het kamp 
omvormde tot kampeercentrum en recreatie-
oord De Meijerij. In eerste instantie kwamen er 
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repatrianten uit het voormalige Nederlands In-
dië te wonen. In de jaren zeventig kwam er 
personeel van het nabijgelegen psychiatrische 
centrum Zon & Schild te wonen. Daarna wer-
den de inmiddels zomerhuisjes betrokken door 
Amerikaanse militairen (van vliegbasis Soes-
terberg) met hun gezinnen. Toen die vertrok-
ken, werden ze verhuurd aan toeristen. Te-
genwoordig worden de huisjes verhuurd aan 
buitenlandse werknemers.  

 157. In het frontblaadje De stem uit Opwijck nr. 18 
van 15 december 1916 meldde de redacteur 
Louis Geeurickx dat hij een brief ontvangen 
had van Benoit Meert met een uitgebreide be-
schrijving van het interneringskamp voor Bel-
gische militairen Albertsdorp te Soesterberg 
(Holland) waarvan hij beheerder-boekhouder 
was. 

  Albertdorp den 13 Nov. 1916 
        Mijn beste Vriend Louis, 
   Vergeef mij dat ik U zoo lang zonder 

nieuws heb gelaten. Daar ik de laatste tijden 
het zeer druk heb gehad is er van schrijven 
zeer weinig gekomen. 

  Eerst moet ik U melden dat ik nog altijd in 
goede gezondheid ben. Nieuws komt er zeer 
weinig, doch de laatste tijden mogen wij eens 
in de maand naar huis schrijven met eene spe-
ciaal daartoe bestemde kaart. Wij mogen er 
natuurlijk niets opzetten voor anderen doch als 
U wilt kunt U mij eenige regeltjes schrijven en 
die zal ik trachten naar Uwe geliefden te sturen 
(afgecopieerd natuurlijk) anders kan ik het niet 
doen op eene gevaarloze manier. Ik tracht op 
alle manieren om eenig nieuws voor U te be-
komen en zoo ben ik er eindelijk ingelukt eeni-
ge woordjes te bekomen. Het is zeer weinig en 
toch geloof ik dat het goed zal doen het te ver-
nemen. Wilt U zoo goed zijn deze kaart, na le-
zing te sturen aan de gebroeders Van Malde-
ren? Ze zullen er natuurlijk zeer blijde mee 
zijn. Ziehier in 't kort mijne werkzaamheden 
gedurende de interneering. In februari 1900 
vijftien vroeg men mij in het kamp te Zeist of 
ik wilde werken voor de arme gevluchte Belgen 
die te Amersfoort verbleven. Ik zoude geen 
loon ontvangen doch mijne vrijheid ten deele 
terug bekomen. Ik nam graag aan en wierd 
dus geplaatst als secretaris in een Comité van 
werkverschaffing voor de arme Belgen. Dit 
Comité bestond uit 5 à 6 rijke dames en die 
lieten kleeding stukken naaien alsook kousen 
breien om dan later uit te deelen.  

  Dit werkje nam zoo een verbazenden omvang 
dat we op enkele weken een zeshonderdtal 
werksters hadden die soms op een week 2000 
stuks goed afmaakten. De Regeering nam dit 
werk over en ik wierd toegelaten om voorgoed 
buiten het kamp te verblijven, mocht me in 
burger kleeden, logeeren in de stad, kortom ik 
was wederom vrij, had me enkel eenmaal 
daags te melden in de kazerne en genoot een 
loon van zes gulden per week. Daar kon ik niet 
mede rond komen, doch had het geluk van 
geld te kunnen krijgen van huis en zoo kon ik 
me redden. Zoo ben ik dan voortgegaan tot fe-
bruari 1916. Toen kreeg men het idee van hier 
in de omstreken twee dorpen te bouwen voor 

vrouwen van alhier geinterneerde militairen. 
Het Comité van Amersfoort zou dan zachtjes 
weg verdwijnen en men zou op die dorpen zelf 
werk verschaffen aan die daar wonende vrou-
wen. Op zekeren morgen kreeg ik dan bevel op 
order van Z. Ex. Generaal Omen naar het Al-
bertdorp te gaan die men was beginnen op te 
richten en ik moest hier den dienst doen als 
secretaris-boekhouder. Onnoodig U te zeggen 
dat zoo iets me nog al wat werk opleverde, 
daar er moest inventaris gemaakt worden van 
alles wat hier was, en ieder moest ingesteld 
met meubeltjes en al. 

  Hoe dit dorpje is ingericht heb ik U vroeger 
reeds geschreven en ik ben begonnen met U 
de series te sturen van het dorp dan kan U er 
een gedacht van vormen. We hebben hier van 
alles, zooals waterleiding, electrische verlich-
ting, privaten met watercloset, waschinrich-
ting, badinrichting, hospitaal, scholen, die ter-
zelfdertijd dienst doen als kerk, enz. enz. Er 
zijn honderd veertig kamers allen bewoond en 
het totaal der bevolking bedraagt 514. Aan het 
hoofd van het dorp is wederom een Comité. Als 
directrice hadden we hier een ziekenverpleeg-
ster doch die schijnt de zaken zeer slecht be-
stuurd te hebben, dat ze, na drie maanden 
zonder meer is aan de deur gezet. Daarna is er 
ons toegevoegd een soldaat van het roode 
kruis, wiens vrouw en kind hier woonden en 
ben ik geplaatst als beheerder boekhouder 
over het dorpje zoodat ik tegelijk burgemees-
ter en secretaris ben. (Als men vroeger nog 
niet ijdel was moet men het nu tog worden 
met al die foncties.) Dit zaakje draait zeer 
goed en sedert dien tijd ben ik moeten verhui-
zen uit Amersfoort daar ik hier dag en nacht 
moet blijven. 

  Er bestaat hier eene naaischool waar men 
hemden maakt voor de militairen en daar kun-
nen de vrouwen die willen komen naaien aan 
vijf centen per uur. Een dag ter week mogen 
ze voor zich zelf naaien en de machienen ge-
bruiken. Om de 2 ½ maanden worden er 
kleederen uitgereikt aan de bewoners. Verders 
bewonen ze een kamer die elektrisch verlicht is 
tot 's avonds 10 uur, waar ze hun keuken doen 
enz. enz.. De mannen mogen iederen dag van 
's middags 12 uren tot 's anderendaags mor-
gens naar huis keeren. Voor huur betalen die 
menschen 70 centen per week. Wekelijks moet 
iedereen baden en verders zoo veel mogelijk 
alles rein houden. Dit gaat zeer goed en we 
mogen daar fier op zijn. Op hun beurt kunnen 
ze hun waschgoed koken en wasschen in het 
waschhuis. Daar staan groote ketels waar ze 
hun goed voor niets mogen afkoken. Deze die 
eene week des Woensdags wasschen moeten 
de week nadien Dinsdags enz. Daar hebben we 
alhoewel zeer weinig; soms eens moeilijkheden 
om die wasschende vrouwen kalm te houden. 
Verder hebben we hier een zeer goeden en 
rustigen geest op het dorpje. Tot heden heb-
ben wij reeds veertien geboorten gehad. Er is 
een dokter en ook eene vroedvrouw in de 
buurt. Nu zullen we in 't kort ook een grooten 
groententuin hebben waar de mannen hun 
groenten mogen kweeken onder toezicht van 
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een tuinopzichter. Ook hebben we een winkel 
op het dorp waar alles te bekomen is (niemand 
is nochtans verplicht om te koopen en men 
heeft hier eene tramhalte juist aan den ingang 
naar Zeist en Amersfoort dit wel twintigmaal 
dagelijks. Dus gelegenheid genoeg. Als ge-
meente zijn we gelegen onder Soest doch het 
ligt met gemeentehuis en statie ander alve 
huur gaans van hier. Als postkantoor hebben 
wij Soesterberg waar ook eene kerk is doch die 
kerk en een aelmoezenier hebben we hier. Da-
gelijks hebben we eene mis en 's zondags 
twee, tweemaal per week lof en men bewaart 
ook het H. Sacrament in een groote brandkast. 
De aelmoezenier heeft ook een huisje een paar 
meters van het dorpje. De aangiften worden 
hier op het dorp gedaan en dan overgestuurd 
naar Soest. Tot hiertoe is er een sterfgeval 
geweest (een pasgeboren kindje). Verders zijn 
we hier verscholen in de mastboomen en ieder 
heeft een gezonde kleur. Eenmaal is er een 
begin geweest van besmettelijke ziekte en dit 
was gauw overmeesterd (Diphteritus). 

  Ik geloof dat mijn artikel U zal beginnen te 
vervelen en daarom zal ik maar eindigen. Later 
volgt er dan nog wat hoop ik … Ik vergat te 
zeggen dat ik hier samen woon met den 
hoofdonderwijzer (een braven jongen van Ant-
werpen, Daniël Wéry wachtmeester bij de Arti-
lerie). Onze eetmalen gebruiken we hier met 
drieen den Eerw. Heer Dekkers (ook van Ant-
werpen was vroeger professor te Schaerbeek), 
de hoofdonderwijzer en uw dienaar. U hoeft 
niet te vragen hoe we hier dorpspolitiek hou-
den. 

   Ik geloof dat ik nu mijn schade heb 
ingehaald om te schrijven en als U denkt dat U 
met al dit de vrienden kunt van nutte of aan-
genaam zijn, kan U er gerust iets van uitzoe-
ken voor uw bladje. 

   Intusschen stel het goed mijn beste en 
als 't God belieft tot ziens. 

          Uwen gansch genegenen 
            Benoit 

    Fotovergroting.  
 158. Op 9 januari 1917 stuurt men vanuit Amers-

foort een briefkaart met volgend bericht aan 
Louis Geeurickx: 

    Amersfoort 9 Jan. 17 
          Geachte Mr Geeurickx 
  Volgens belofte meld ik U dat de toestand der 

heer Meert steeds vooruitgaande is. Toch vrees 
ik, dat hij een operatie zal moeten ondergaan. 
Hij is vol moed en opgewekt. Gisteravond ont-
ving ik uit Roosendaal een telegram van zijn 
vrouw, dat zij vanmorgen hier komt met 
't kind. Dat zal een blijdschap zijn. Ik ben toch 
zoo dankbaar dat haar overkomst eindelijk ge-
lukt is. Zij logeeren natuurlijk bij mij en hoop 
ik dat zij hier zal mogen blijven. 

  Met vele groeten van Mr Meert, Hoogachtend 
   C. van Driel. 
 159. 'Permissiekaart' van soldaat Joseph Meskens in 

het interneringskamp van Harderwijk, 11 no-
vember 1918. 

 160. Mevr. J. Baeckens ( Maria Josephina De Plec-
ker), in het kamp Amersfoort, ontving deze 
kaart van haar nicht Bertha van Sint-Gillis 
Brussel (met portret van Bertha en haar zoon). 

 161. In deze omslag, stuurde de echtgenote van 
Benoît Meert, Delphina Van Geet, op 12 fe-
bruari 1916 een briefje vanuit Amersfoort aan 
Louis Geeurickx. 

  Let op de stempel 'OUVERT Par l’AUTORITE 
MILITAIRE'. De brief werd geopend aan de lin-
ker zijde en zichtbaar terug gesloten met de 
plakband 'CONTROLE POSTAL MILITAIRE'. 
Op de achterzijde de afzender: 

B. Meert, Geïnterneerd Grenadier 
Militair Hospitaal barak q 

Amersgoort 
Holland 

 162. Benoît Constant Meert in het 'vrouwenkamp' 
Albertsdorp waar hij bestuurder was. 

 163. Juffrouw Marguerite De Smedt stuurde deze 
kaart aan J. Baeckens, Interneringsgroep 
Scheveningen. 

  Op de foto: Dokter Benoit De Smedt (burge-
meester van Opwijk 1889-1920), zijn vrouw 
Julia Joanna Van Ermengem en hun jongste 
dochter Marguérite (° 1895). Deze laatste was 
eind 1914 teruggekeerd uit Engeland - zie 
Dagboek Louis Lindemans (31 december 
1914). 

Fotovergroting.  
 164. Op 11 februari 1917 schreef Alfons De Geest 

vanuit Zeist volgende brief aan Louis Geeu-
rickx: 

Zeist, 11-2-17   
   Geachte Vriend Louis, 
   Uw geëerd schrijven van 21-1- is mij goed 

toegekomen en ik wil dus niet uitstellen, voor 
zooveel ik kan Uwe vragen te beantwoorden. 

   Eerst en vooral heb ik het genoegen en het 
geluk U te mogen melden dat Benoît omtrent, 
om niet te zeggen geheel genezen is. Volgens 
ik vernomen heb zal hij binnen enkele dagen 
het hospitaal mogen verlaten en zijne vroegere 
plaats welke voor hem opengebleven is kunnen 
gaan innemen. 

   Het ziek zijn van Benoît heeft natuurlijk de 
aankomst van zijne vrouw voor gevolg gehad. 
Ik heb slechts maar gedurende eene goede 
halve uur de gelegenheid met Delfien te spre-
ken en heb dus nog niet ten volle kunnen on-
dervragen. Doch, wat ik reeds weet zal ik U 
toch schrijven. 

   Wat het leven daar bij ons betreft: De 
menschen leven daar buitengewoon goed, 
hebben niets te kort alhoewel alles daar nog al 
tamelijk duur is. Sommigen verdienen daar 
veel geld door het smokkelen, gezien van den 
anderen kant de scheidingsgrens der 2 provin-
ciën de menschen zich bijna niets kunnen ont-
doen dan aan zeer lage prijzen. Er zijn er zelfs 
die nu op één jaar zooveel verdienen, en zelfs 
nog meer dan anders op tien. De melkerij 
draait bijzonder goed en de schuld, welke er 
nog te betalen stond, is geheel afgelegd. Meest 
alle boeren maken er nu tegenwoordig deel 
van. Boter wordt er verkocht aan 10 frs de Kg., 
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de slap aan 23 centiemen de liter, dus wat ver-
schil tegen vroeger aan 0,03 fr. 

   Zooals gij misschien weet is Mon Lamb-
rechts die vroeger de melk vervoerde door de 
Duitschers neergeschoten toen hij 's avonds na 
het uur huiswaarts keerde per velo op het halt 
roepen der schildwachten niet wilde stoppen en 
hun eenige lage woorden naar het hoofd slin-
gerde.  

   Wat het paardenweghalen aangaat: daar 
zijn er reeds verscheidene weggehaald en vele 
staan reeds gemerkt om opgeeischt te worden. 
Tot mijn groot spijt moet ik U mededeelen dat 
bij U 'thuis' Uwe oude goede kweekmerrie weg 
is hetgeen natuurlijk een groot verlies voor 
Uwen thuis is. De jonge merrie van vroeger 
daar heeft Uw broer Désiré zijn plan mee we-
ten te trekken en is dus nog niet opgeeischt. 
Hopen wij dat die zal mogen behouden wor-
den. Of ze bij U te huis al gekaveld zijn daar is 
niet over gesproken en kan U bijgevolg daar-
over geenen uitslag geven. 

   Burgers zijn er in onze gemeente nog niet 
weggevoerd, maar in de naburige gemeenten 
van de Vlaanderen zijn de jonge mannen 
meest weg. Waarschijnlijk zal de beurt ook wel 
komen. 

   Over 't voedingsvraagstuk is er niet ge-
sproken. 

   Bij de typhusziekte in 't Luik is Louis De 
Donder bezweken. Kodde in 't dorp is ook 
overleden. Victor Callebaut is gehuwd met Ma-
rie Van Mulders van 't Eeksken. De molen ligt 
stil en mag niet meer draaien, oorzaak: over-
treding van het voorgeschreven maalrecht. 

   Dit is zoo omtrent alles, Vriend Louis, wat 
ik voor het oogenblik weet. Toekomende zon-
dag denk ik weer eens bij Benoit en zoo moge-
lijk bij Delfien te gaan. Dan hoop ik U wat meer 
inlichtingen ver 't eene en 't andere te kunnen 
mededeelen. Ik zal dus zeker niet nalaten Uwe 
alsook Paul Lindemans groeten over te maken. 

   In de hoop dat deze weinige regelen U 
aangenaam zullen zijn bied ik U, Vriend Louis, 
mijne beleefde groeten en tot schrijvens. 

    Alfons De Geest 
   Fotovergroting.  

 165. Fotoafdruk van enkele documenten uit het 
persoonlijk militair dossier van volgende Op-
wijkse en Mazelse geïnterneerden met betrek-
king tot hun verblijf in een Nederlands kamp, 
met toevoeging van een samenvatting van de 
relevante gegevens (door HOM) 

  - Baeckens Petrus Jozef (Stationsstraat) 
  - Bouchez Julien Jozef (Opwijk, later Asse) 
  - De Geest Alfons Louis (Marktstraat) 
  - Dierickx Jean François (Droeshout) 
  - Dooms Pierre (Mazenzele) 
  - Van Damme Pierre Joseph (Coenstraat) 
  - Vermeir Petrus Franciscus Xaverius  
  - ...  

 166. Artlkel Les Prlsonnlers — Leur régime — Au 
Camp d'Harderwyck, in het weekblad 1914 — 
Illustré, december 1914. 

 167. Publicatie Onze Geïnterneerden in Holland, 
door Van der Aa D., uit Onze Helden gesneu-

veld voor het Vaderland (door R. Lyr, onder 
redactie van…), pag. 239-241, 1931. 

 168. Publicatie De Tragedie Der Oud-Strijders 1914-
1918 in Nederland geïnterneerd, memorie aan 
de Senatoriale Commissie van de Nationale 
Verdediging door Ere-Luitenant Kolonel van de 
Algemene Staf Maurice Génard, Nationaal Ver-
bond der Strijders 1914-1918 in Nederland ge-
interneerd, Brussel, 1948.  

 169. Tijdschriftartikel Internering in Nederland 
1914-1918, door Kramers Mr. C.J.M., in Mars 
et Historia, Nederlandse Vereniging ter beoefe-
ning van de Militaire Historie, Themanummer 
Eerste Wereldoorlog 1914-1918, 28e Jaargang 
nummer 3 – juli-september 1994, pag. 23-32.  

 170. Publicatie Gehalveerde mensen. Het belgen-
kamp in Harderwijk 1914-1918, door Anton 
Reijngoudt, BDU Uitgeverij, 2004. 

 171. Artikel 'Een leven van afzondering en ontbe-
ring'. Belgen vertellen over het kampleven in 
Duitsland en Nederland, door Hans Boers. 

  Een aanzienlijk deel van het Belgische leger 
was vrij snel buiten strijd: krijgsgevangen door 
de Duitsers of geïnterneerd in het neutrale Ne-
derland. Zij brachten de lange oorlogsjaren in 
kampen door. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 46, 
SEGESOMA, 2014. 

 172. Artikel Vier jaar achter prikkeldraad. Belgische 
militairen in Nederlands kampen, door Lawren-
ce Van Haecke. 

  Enkele tienduizenden Belgische soldaten ont-
snapten in de Eerste Wereldoorlog aan de 
loopgraven. Zij staken, vooral in het begin van 
de oorlog, de grens met Nederland over. 

  Daar werden ze in kampen geïnterneerd voor 
de rest van de oorlog. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 46, 
SEGESOMA, 2014. 

 173. Het Belgenmonument is een monument op de 
Amersfoortse Berg in Amersfoort. Het is door 
België geschonken aan Nederland ter herinne-
ring aan de internering van gevluchte Belgi-
sche militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Het is in omvang het grootste monument van 
Nederland. 

  Op 5 oktober 1916 werd door de Centrale 
Commissie der Werkscholen van de geïnter-
neerde Belgen in Nederland, onder leiding van 
Omer Buyse, aan het college van B&W van 
Amersfoort een voorstel gestuurd om een ge-
denkteken op te richten als blijk van waarde-
ring voor de genoten gastvrijheid. De commis-
sie 'zou willen bouwen een monument, als 
dankbetuiging jegens de Nederlandsche over-
heid en de natie, voor al hetgeen gedaan is 
geworden tot welzijn der geïnterneerden en 
hunne gezinnen. (…) De bedoeling is dit mo-
nument op het gebied uwer stad op te richten 
(…) tusschen den Utrechtsenweg en de Focke-
malaan, vanwaar het van alle zijden zichtbaar 
zou zijn en zich boven het landschap zou profi-
leren. Onze commissie is bereid het monument 
aan de stad Amersfoort als gedenkteken op te 
dragen met de zorg het in goeden staat te on-
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derhouden.' Op 10 oktober 1916 ging de ge-
meenteraad unaniem akkoord. 

  De Belgische architect Huib Hoste (1881 – 
1957) maakte een ontwerp in modernistische 
stijl voor een plek op de Amersfoortse Berg op 
43,6 m boven N.A.P. De Amersfoortse Berg is 
een van de hoogste toppen van de Utrechtse 
Heuvelrug. De landschappelijke inpassing was 
het werk van de Belgische tuinarchitect Louis 
van der Swaelmen (1883 – 1929). Rond 10 
mei 1917 werd gestart met de werkzaamhe-
den. Het zou tot het voorjaar van 1919 duren 
voordat het monument geheel gereed was. Het 
werk aan het monument werd uitgevoerd door 
geïnterneerde Belgische soldaten, leerlingen 
van de werkscholen in de kampen. 'Ter herin-
dering en als hulde van erkentelijkheid werd 
aldus in het gedenkteeken, door Nederland-
sche, Zwitsersche en Belgische kunstenaars 
opgevat, een vonk van de scheppingskracht en 
den technischen geest van de Belgische geïn-
terneerde vaklieden neergelegd'. 

  De officiële overdracht aan het gemeentebe-
stuur van Amersfoort heeft lang op zich laten 
wachten. Aanvankelijk zou de overdracht in 
1917 plaatsvinden. Maar de overdrachtsdatum 
werd steeds uitgesteld. Na de beëindiging van 
de Eerste Wereldoorlog waren de uiterst ge-
spannen verhoudingen tussen Nederland en 
België de oorzaak van uitstel. Pas op 22 no-

vember 1938 vond een officiële plechtigheid 
plaats. koningin Wilhelmina en koning Leopold 
III onthulden toen gezamenlijk een gedenk-
plaat. 

  In 2000 is het Belgenmonument tot Rijksmo-
nument verklaard. 

  Het monument heeft een stijl die verwant is 
aan de Amsterdamse School. 'Dit is vooral af 
te leiden uit de plasticiteit van de bouwmassa -
s, aan de verschillende soorten metselverban-
den met de diepe voegen en aan de detaille-
ring van de onderdelen, zoals deuromlijstigen, 
deuren en hekwerken'. Het monument bestaat 
uit twee delen: het hoofdgebouw en een muur 
met kunstwerken.  

 174. Voorstel van resolutie betreffende het eerher-
stel voor de geïnterneerde soldaten in Neder-
land tijdens de Eerste Wereldoorlog, ingediend 
door Patrick De Groote (meeondertekend door 
Huub Gebroers, Karl Vanlouwe en Lieve Maes), 
Belgische Senaat, zitting 2013-2014, 4 decem-
ber 2013. Toelichting en Voorstel van resolutie.  

 175. Mogelijk eerherstel voor 32.000 Vlaamse 'de-
serteurs', krantenartikel uit Het Nieuwsblad, 
24 januari 2014. 

 176. Selectie van literatuur (publicaties) over het 
onderwerp – zie op het einde van de tentoon-
stelling.  

06 – Aspecten van het soldatenleven aan het front. De kleine soldaat 
in de grote oorlog: zijn eigen dagelijkse strijd… 
Tijdens de dienst in de loopgraven hebben de solda-
ten af te rekenen met hevig kanonvuur (obussen en 
schrapnels) en beschietingen door sluipschutters. In 
de loopgraven brengen ze gans de tijd door in de 
modder en hebben te maken met ongedierte, koude 
en regen, een moeilijke bevoorrading en slaaptekort.  
Tijdens de rustperiodes wordt er veel geslapen, ten-
minste als men niet moest oefenen of deelnemen aan 
een troepenschouw. Ze trachten er ook een briefje of 
kaart naar huis te sturen. 
Naarmate de oorlog aansleept, neemt ook de heim-
wee naar huis en de moedeloosheid toe.  
Overleven wordt een kunst. Alleen het frontblaadje 
'De stem uit Opwijck' en de schaarse brieven of kaar-
ten zijn een troost. Ook de kameraadschap tussen de 
soldaten is van groot belang. Ter ontspanning wer-
den wel sportwedstrijden, toneel-, revue- en muziek-
avonden georganiseerd en er stonden bibliotheken 
ter beschikking. De soldaten gingen ook veel naar 
het café, dansten hele avonden en speelden kaart... 
De oorlog werd alsmaar uitzichtlozer. Hij eiste veel 
doden en de overlevenden werden moedelozer. De 
militairen raakten hoe langer hoe meer vervreemd 
van hun gezin en van hun familie. Hoe langer de 
oorlog duurde, hoe meer het gevoelsleven van de 
soldaten afstompte en hoe brutaler hun gedrag werd. 
Uiteindelijk koesterden ze maar één wens: 'Dat die 
smerige oorlog maar gauw voorbij is.' 
 177. Publicatie Jusqu'à l'Yser. Campagne de l'armée 

Belge 1914-1915-1916, door Max Deauville, , 
Les Editions Rex, 1935. 

  'Jusqu'à l'Yser' wordt beschouwd als de beste 
Belgische literaire getuigenis over de Eerste 
Wereldoorlog. In dit boek beschrijft Max Deau-
ville - pseudoniem voor de Brusselse Franstali-
ge dokter Maurice Duwez – het wedervaren 
van de gewone piotten vanaf de eerste dagen 
van het uitbreken van de oorlog tot halverwe-
ge 1915, wanneer hij gewond geraakt. Hij be-
schrijft op een objectieve en afstandelijke ma-
nier - maar ook met een zeker cynisme - de 
uitzichtloosheid, de verveling, de verschrikking 
en het lijden. 

 178. Publicatie Tot aan de IJzer, door Max Deauville 
(pseudoniem van Maurice Duwez), Uitgeverij 
De Schorre, 2014. 

  'Tot aan de IJzer' werd geschreven door Mauri-
ce Duwez (1881–1966), een Franstalige ge-
neesheer uit het Brusselse die al voor de Eer-
ste Wereldoorlog onder de schrijversnaam Max 
Deauville literair werk publiceerde. Tijdens de 
Duitse inval in 1914 nam Duwez als bataljons-
arts deel aan de terugtrekking van het Belgi-
sche leger, eerst in de richting van Antwerpen, 
vervolgens naar de Westhoek. Aan het IJzer-
front bevond hij zich tot november 1915 in de 
eerste linie van de sectoren Diksmuide, Lo en 
Lizerne. 
Deauvilles relaas over deze periode verscheen 
in 1917 bij de Parijse uitgever Calmann-Lévy.  

 179. Publicatie De modder van de Westhoek, door 
Max Deauville (pseudoniem van Maurice Du-
wez), Uitgeverij De Schorre, 2007. 
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  Van 'La boue des Flandres' werden 14 hoofd-
stukken in het Nederlands vertaald. 

  In 'De modder van de Westhoek' komen de 
verschillende aspecten van het leven in de 
loopgraven, zoals het door Max Deauville be-
schreven werd aan bod: de uitputting, de mi-
serie , de melancholie de verveling de uitzicht-
loosheid de zwartgalligheid, de verschrikking, 
maar ook de humor en een zeker cynisme. 

 180. Publicatie Frontleven 14-18. Het dagelijks le-
ven van de Belgische soldaat aan de IJzer, 
door Ria Christens en Koen De Clerck, in de 
reeks Retrospectief, Lannoo, 1987. 

 181. Artikel De eerste Oorlogswinter 1914-1915. 
Verbroederen rond de kerstboom, door Tom 
Simoens. 

  Het werd Kerst, en voor het sinds augustus 
1914 zwegen de kanonnen. Een 700 kilometer 
lange frontlinie sneed als een litteken van de 
Noordzee tot de Frans-Zwitserse grens, dwars 
door de Belgische Westhoek.  

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 7, 
SEGESOMA, 2014. 

 182. Scriptie Soldatenkost in het Belgische leger 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een relaas van 
honger en dorst?, door Hannes Tirez, Master-
proef aangeboden binnen de opleiding master 
in de Geschiedenis. Promotor prof. Dr. Yves 
Segers. Academiejaar 2016-2017. KU Leuven. 
Faculteit Letteren. 

 183. Publicatie Soldatentaal 14-18. Woorden, uit-
drukkingen en gezegden uit de Eerste Wereld-
oorlog, door Tony R. De Bruyne. 

  Uitgeverij Emiel De Cock, Aartrijke, 1989. 
 184. Bijdrage De gezondheidsdienst tijdens den 

oorlog, door Dr. I.-J. Van der Ghinst, in Onze 
helden gestorven voor het Vaderland. Belgïe's 
epische strijd van 1914 tot 1918, René Lyr 
(onder algemene leiding van…), 1931, 
pag. 231-237. 

  Zie het boek bij Algemene literatuur op het 
einde van de tentoonstelling. 

 185. Bijdrage Van arrangeren tot renseigneren. 
Smaad en geweld van militairen tegen hun 
oversten tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
door Tom Simoens. 

 186. Bijdrage Desertie naar de vijand in het Belgi-
sche frontleger tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
door Jos Monballyu, Deel 1 en Deel 2.  

 187. Publicatie De vervolging van militairrechtelijke 
delicten tijdens Wereldoorlog I. De werking van 
het Belgisch krijgsgerecht, door Stanislas Hor-
vat, VUBpress, 2009/2011. 

 188. Kopie van enkele pagina's van de publicatie 
Soldatentaal 14-18. Woorden, uitdrukkingen 
en gezegden uit de Eerste Wereldoorlog, door 
Tony R. De Bruyne, Uitgeverij Emiel De Cock, 
Aartrijke, 1989. 

 189. Artikel Het Belgisch Militair Gerecht tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Een portret van de ge-
executeerden, door Jacques Maes, verschenen 
in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - 
nr. 16 - 2005. 

 190. Publicatie 14-18 Een oorlog in Vlaanderen, 
door Luc Schepens, in de reeks Retrospectief, 

Lannoo, 1984. 
Opengeslagen bij het Soldatenleven en –dood, 
pag. 113-157.  
Onderwerpen in dit hoofdstuk: 

  - De geneeskundige dienst 
  - De brancardiers. Een getuigenis 
  - Vechten tegen de modder 
  - Godsdienstigheid, bijgeloof en voorgevoelens 
  - Materiële en morele steun voor de soldaten 
  - Ontspanningsleven 
  - Kunst 
  - Letteren 
  - Dodenzorg 
  - Solidariteit 
  Zie het ook volledig boek bij het hoofdstuk 

Literatuur, op het einde van de tentoonstelling. 
 191. Publicatie We zullen ze krijgen! Brancardiers 

aan het IJzerfront. 1914-1918, door Inge De 
Bruyne, Davidsfonds, Leuven, 2007.  

 192. Publicatie met bundeling van diverse ministe-
riele omzendbrieven en andere documenten, 
mei 1915-mei 1916, uitgegeven in Le Havre, in 
verband met militaire kentekens (eenheden, 
graden,…) en de militaire kledij (uniformen,…). 

  Grotendeels gepubliceerd, geduid en aangevuld 
op de webpagina 
http://ablhistoryforum.be/viewtopic.php?t=886 
door Patrick De Wolf ('Paddy'). 

 193. Artikel Rechtspraak aan het Belgische front. 
Soldaten naar 't cachot, door Tom Simoens. 

  Het Belgische militaire gerecht tijdens de oor-
log geniet nog steeds een twijfelachtige repu-
tatie. Maar werden de soldaten wel zo streng 
bestraft als wordt beweerd? 

  Uit Oorlogskranten 1914-1918, deel 24, SEGE-
SOMA, 2014. 

 194. Artikel De dodendans beu, door Hans Boers. 
  Wie de kranten van 1917 vergelijkt met die 

van 1914 zal van het oorspronkelijke enthousi-
asme nog weinig sporen vinden. Het geloof in 
de overwinning blijft aan beide kanten groot, 
maar men is het dagelijkse moorden meer dan 
beu. 
Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 35, SEGE-
SOMA, 2014. 

 195. Kader met herinnerlngsaffiche 1er Linie Regi-
ment van Mazels soldaat Frans Van Der Elst 
('Stoppel'). 
Bovenaan ziet men zijn orgineel lotingnummer 
(nr. 89) (zie cat. nr. 12). 
De kader van dit fraai herinneringspaneel 
maakte Frans zelf in zijn vrije tijd aan het front 
achter den IJzer. 

 196. Kader met herinneringsprentjes (foto's bid-
prentjes) van overleden (strijd)makkers van 
Mazels soldaat Frans Van Der Elst ('Stoppel'). 
De kader van dit fraai herinneringspaneel 
maakte Frans zelf in zijn vrije tijd aan het front 
achter den IJzer. 

 197. Deze reiskist nam soldaat Benoit De Clerck 
(Eeksken) mee naar IJzerfront. 

 

Kunst, cultuur, ontspanning,… aan en 
achter het front 
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 198. Tekeningen van Paul Lindemans, oorlogsvrij-
williger-brancardier. 

  Onder de oorlog houdt Paul een merkwaardig 
oorlogsschetsenboek bij, met onder meer een 
gesneuvelde soldaat aan het front, Kerstnacht 
1914, een zelfportret, zondagsrust, uitrusting 
van een brancardier,... Van deze periode zijn 
ook zijn vele houtskooltekeningen door specia-
listen als zeer knap bevonden. 

  Vanaf het najaar 1916 verbleef Paul te Port-
Villéz. Hier ontmoette hij de Franse schilder 
Servais, die ook invloed op hem heeft gehad. 
Hij maakt fijne pentekeningen van de hoeven 
van Port-Villéz en enkele impressionistische 
pastelschilderijen. Te Port-Villéz is hij een tijd-
lang samen met soldaat Achilles van Sassen-
broeck en met een andere kunstschilder, Louis 
Wuillem uit Loverval. Paul en Van Sassenbro-
eck richtten in de gemeenteschool van Port-
Villez een leergang kunstschilderen in voor de 
soldaten. 

  We zien hier van hem 
  - zijn broer Leon (ook oorlogsvrijwilliger – zie  

pag. 13-14), 1917. 
  - zelfportret, 1-12-1917 
 199. Tekeningen van Paul Lindemans, oorlogsvrij-

willigerbrancardier. 
  Kopie van tekeningen van Paul, in een map 

P. Lindemans, train sanitaire 3, Calais, Décem-
bre 1914. 

  Tekeningen 1914, 1915, 1916, en zonder da-
tum. 

 

Liederenboek van den Belgische soldaat  
 200. Liederenboek van den Belgische soldaat, door 

Th. Quoidbach, Parijs, 1916, tweetalig, 
94 liederen. 
In totaal werden meer dan 4.000 exempla-
ren verspreid. 
Vermoedelijk is dit het nieuwjaarsgeschenk 
voor alle soldaten dat aangekondigd wordt in 
De stem van Opwijck nr. 6 (1 januari 1916). 
Hierin zijn drie liederen met muziek van de 
Opwijkse soldaat Louis Geeurickx opgenomen: 

  - nr. 78, Ramskapelle, tekst A.N., , muziek L. 
Geeurickx, pag. 106-107. 

  - nr. 81, Hymne aan den Yser, tekst Norda, 
muziek L. Geeurickx, pag. 111-112. 

  - nr. 91, Vaderlandsch gebed, tekst V.P., mu-
ziek L. Geeurickx, pag 129-131. 

 201. Uitvoering (van op computer, op vraag) van 
Ramskapelle, door Mannenkoor De Bie met pi-
anobegeleiding van kleindochter Isabelle Geeu-
rickx, tijdens de voorstelling in Opwijk Emma-
nuel Geeurickx en het Opwijks muziekleven, 
ter gelegenheid van de Nacht van de Geschie-
denis, Opwijk 21 maart 2017. Organisatie: Da-
vidsfonds Opwijk. 

 202. Kopie van de originele handgeschreven parti-
tuur van de 1e strofe van 'Vaderlandsch gebe-
d', muziek van Louis Geeurickx, uit het Liede-
renboek van den Belgische Soldaat.  

Dieren in de oorlog 

 203. Kopie van de publicatie Hondse oorlog! Dieren 
in de Grote oorlog 1914-1918, publicatie bij de 
gelijknamige tentoonstelling in het Koninklijk 
Legermuseum te Brussel van 3-10-2009 tot 
14-11-2010. 

  Relaties tussen mens en dier in de loopgraven 
of in de door de vijand bezette gebieden. 
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 
in 1914, speelt het dier een belangrijke rol in 
de Europese samenleving omdat het tegelijker-
tijd een bron van rijkdom én een werkkracht 
is. Na afloop van de strijd blijkt het dier deze 
vooraanstaande plaats weliswaar verloren te 
hebben. Het conflict is dus een scharniermo-
ment in de verhouding tussen mens en dier. 
Een tentoonstelling over dieren in de Grote 
Oorlog illustreert echter niet enkel die kente-
ring. 

  Door het gemeenschappelijke verhaal van 
mens en dier in de loopgraven of de bezette 
zones te vertellen, wordt evenzeer het conflict 
zelf toegelicht. 

  Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, 
wordt het dier, net als de mens, gemobiliseerd. 

  De Eerste Wereldoorlog, ging de geschiedenis 
in als de 'eerste moderne oorlog', maar die 
meteen ook de laatste was waarin paarden, 
honden en duiven een belangrijke rol speelden. 

  Dieren in het leger en aan het front 

  Geschikt voor de dienst ! 

  In de 19de eeuw is het leger grotendeels op 
dieren aangewezen, zowel voor de tactiek (ca-
valerie) als voor de logistiek (transport). Hun 
massale aanwezigheid binnen de strijdkrachten 
impliceert een hele rits beroepen: dierenarts, 
smid, zadelmaker, wagenmaker,... De enen 
verstrekken de nodige zorgen om over gezon-
de dieren te beschikken, de anderen vervaar-
digen het materieel waarmee ze hun militaire 
taken tot een goed einde kunnen brengen. Bij 
het uitbreken van het conflict ziet het leger 
zich verplicht om de dierlijke effectieven uit te 
breiden en eist talloze beesten bij de Belgische 
bevolking op. 

  Volgende aspecten komen aan bod: 
  - Dieren leveren uniformen. 
  - De opeising van paarden in augustus 1914. 
  - De dieren verzorgen. 
  - Hoefsmeden in het leger. 
  - De dienst veeartsenij van het Belgische leger. 
  Actieve dienst 
  De Eerste Wereldoorlog wordt soms als de 

eerste 'moderne' oorlog omschreven, maar 
de nieuwe technologieën kunnen de strijden-
de dieren toch niet zomaar van hun voetstuk 
stoten. Het paard, de muilezel, de hond of de 
duif zijn immers polyvalent en vervullen bij 
de cavalerie, het transport, de bevoorrading, 
de communicatie of de gezondheidsdienst de 
meest uiteenlopende taken. De dieren wor-
den aan dezelfde gevaren als de soldaten 
blootgesteld; ze kunnen dan ook in specifie-
ke, door burgers bemande, verzorgingscentra 
terecht of krijgen speciaal voor hen ontwor-
pen gasmaskers. 

  Volgende aspecten komen aan bod: 
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  - Honden en paarden helpen de gezondheids-
dienst. 

  - De strijdende dieren verzorgen en bescher-
men 

  - Duiven en verbindingshonden. 
  - Paarden, ezels, muilezels, ossen en honden 

voor het transport. 
  - Paard en cavalerie. 
  - Honden op wacht en op patrouille. 
  Vriend of vijand? 
  De dieren beïnvloeden het morele en fysieke 

welzijn van de soldaten. Ze zijn trouwe gezel-
len en geven de manschappen de moed en de 
kracht om door te zetten. Omdat ze tegen on-
heil zouden beschermen, worden sommige 
beestjes als regimentsmascottes in de watten 
gelegd. Het dier brengt eveneens bestaans-
middelen aan, die zowel de keuken als de 
kleerkast vullen. Knaagdieren en insecten zijn 
dan weer ongewenst omdat ze het leven in de 
loopgraven ondraaglijk maken. 

  Volgende aspecten komen aan bod: 
  - Gezelschapsdieren en mascottes: steun en 

toeverlaat. 
  - Dieren die het dagelijkse leven aan het front. 
  - Verbeteren. 
  - Schadelijk gespuis. 
  Afgebeelde dieren 
  De soldaat-kunstenaars laten zich door het 

dierenrijk inspireren en produceren tekenin-
gen, schilderijen of loopgravenambacht met 
diermotieven. Het dier speelt ook een belang-
rijke rol in de oorlogspropaganda die hun posi-
tieve en negatieve trekjes symbolisch uitver-
groot. 

  Ook de oorlogsliteratuur vertelt talrijke verha-
len over 'soldaatdieren'. Het dier wordt even-
eens afgebeeld op de herdenkingsmonumenten 
die na de Wapenstilstand overal worden opge-
richt. Dat is meteen een bewijs voor de essen-
tiële rol die dieren in deze oorlog hebben ge-
speeld. Ze hebben immers, net als de mensen, 
heel wat geleden. 

  Volgende aspecten komen aan bod: 
  - Het dier gezien door de soldaat-kunstenaars. 
  - De propaganda verdierlijkt de vijand. 
  - Het dier in de oorlogsliteratuur. 
  - Het dier op de herdenkingsmonumenten. 

 

Belgische (Vlaamse) pers in het 
buitenland onder de oorlog 

Ten behoeve van onder meer de gevluchte burgers 
en aanwezige militairen (op verlof, in dienst, in hos-
pitalen,… maar ook aan 't front) verschenen in de ons 
omringende bevriende landen Belgische week- en 
dagbladen. Zij brachten niet alleen algemeen en 
ander nieuws dat in een krant of weekblad thuishoort 
en uiteraard ruim nieuws over de oorlog. Maar daar-
naast ook berichten over het thuisfront (nieuwtjes uit 
de dorpen en steden), over onze soldaten aan en 
achter het front en over de Belgen en hun verblijfs-
omstandigheden,… in het land van publicatie kwamen 
(ruim) aan bod. Vooral het weekblad De Stem uit 
België, dat uitgegeven werd in Londen ging, nogal 
ver met dit 'Belgisch nieuws' – zie beschrijving in 
cat.  nr. 206. De hoeveelheid en de kwaliteit van dit 

'plaatselijk nieuws' was uiteraard afhankelijk van de 
inzet van de correspondenten. En voor Opwijk zat dat 
nogal goed. Uiteraard werd het nieuws, gezien de 
oorlogsomstandigheden, met heel wat vertraging 
gepubliceerd 
Natuurlijk had elke krant en weekblad haar eigen 
gezindheid, de één al wat meer uitgesproken dan de 
andere. En natuurlijk werd het nieuws over de oor-
log, in ruime zin van het woord, nogal bekeken door 
een geallieerde bril. 
In de teksten van verschillende hoofdstukken wordt 
verwezen naar nieuwtjes en berichten over onze 
dorpen en over onze soldaten die verschenen in deze 
pers. Het weekblad De Stem uit België (Londen) 
voegde vanaf de 2de jaargang (24 sept.-1916) jaar-
lijks een index ('Inhoudstafel') toe, wat uiteraard het 
zoeken erg vergemakkelijkt.  
 204. Hoofdstuk De Pers op het Front en in het Bezet 

Gebied, door August Van Cauwelaert in Onze 
helden gestorven voor het Vaderland. Belgïe's 
epische strijd van 1914 tot 1918, René Lyr 
(onder algemene leiding van…), 1931, 
pag. 242-247. 

  Zie het boek bij Algemene literatuur op het 
einde van de tentoonstelling. 

In deze tentoonstelling tonen wij één krant of 
weekblad voor elk van de landen waar zij ver-
schenen of voor de Belgische soldaten aan het 
front.  
 205. Nederland: Vrij België 

Geopende pagina's van en ingebonden jaar-
gang van het weekblad Vrij België. 

  Dit weekblad van de actief pacifistische vluch-
telingenpers, uitgegeven te Den Haag (1915-
18), onder hoofdredactie van Frans van Cau-
welaert en Julius Hoste jr. Het blad, waarvan 
het eerste nummer verscheen op 27 augustus 
1915, werd gesticht om in te gaan tegen de 
politiek van het dagblad De Vlaamsche Stem, 
dat de richting opging van de bestuurlijke 
scheiding en een voorwaardelijk loyalisme. Vrij 
België had een cultuurflamingantische kijk en 
stelde zich van deze visie uit - binnen het prin-
cipiële kader van onvoorwaardelijke trouw aan 
de unitaire staat en afwijzing van elke vijandi-
ge hulp - concreet tot taak het Vlaamse zelf-
bewustzijn te versterken en het binnenlands 
karakter van de Vlaamse kwestie te bewaren 
door elke internationale regeling ervan af te 
wijzen. De werkelijke taalstrijd zou na de oor-
log hervat worden. Het activisme en zijn ver-
wezenlijkingen veroordeelde het blad scherp. 
Over zijn gespannen verhouding tot de Front-
beweging, programmatisch afgescheurd door 
de eis van zelfbestuur, lichtte het weekblad 
zijn lezers niet in, doch beperkte zich tot een 
paar vermanende artikelen die enkel voor insi-
ders betekenisvol waren. Op het vlak van de 
buitenlandse politiek sprak het blad zich uit 
voor het behoud van de neutraliteit, tegen 
eventuele annexaties en voor de vrijhandel na 
de oorlog. Het laatste nummer van dit week-
blad, uitgegroeid tot het meest vooraanstaan-
de van de actief pacivistische pers, verscheen 
op 20 november 1918. De voornaamste me-
dewerkers van Vrij België waren : G. Opde-
beek, A. Janssens, E. Hullebroeck, A. van de 
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Perre, E. Peeters, H. Hoste, A. Buysse, L. van 
der Essen, P. de Keyser, A. de Ridder, 
R. Verdeyen, F. Wittemans, A. ans, J. de 
Maegt, E. Claes, D.F. Boens, A. Van Cauwelae-
rt, F. Francken en G. Sap.  
Volgens eigen opgave van het weekblad ver-
spreidde het 7.000 nummers en telde het 700 
abonnees. 

  Bron: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 
Lannoo, 1975, 2 M-Z, pag. 1973.  

 206. Engeland: De Stem uit België 
Geopende pagina's van de ingebonden jaar-
gang van het weekblad De Stem uit België. 
Dit katholiek Vlaams weekblad van de actief 
pacifistische vluchtelingenpers, gesticht door 
kanunnik Floris Prims en uitgegeven te Londen 
(1914-'19.). 

  Het blad, waarvan het eerste nummer ver-
scheen op 25 september 1914, kwam aanvan-
kelijk uit in een tweetalige uitgave De Stem uit 
België -L'Echo de la Belgique, tot men op 
11 februari 1916 overging tot een splitsing in 
twee eentalige edities. De oorspronkelijke be-
doeling was het terugvinden van gevluchte fa-
milieleden en soldaten via portretten en naam-
lijsten, en het verlenen van allerlei hulp. Het 
blad groeide echter vrij snel uit tot een strij-
dend Vlaams orgaan, dat dezelfde politiek ver-
dedigde als het weekblad Vrij België, doch zich 
meer dan dit blad tot de kleine man richtte. 
Wegens de Vlaamsgezinde artikelen - dikwijls 
geschreven door Alfons van de Perre - werd De 
Stem uit België meer dan eens verboden aan 
het front, waar het blad zeer populair was. Het 
laatste nummer verscheen op 14 februari 
1919. 

  Bron: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 
Lannoo, 1975, 2 M-Z, pag. 1138.  

   Bron: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 
Lannoo, 1975, 2 M-Z, pag. 1481-1482.  

 207. Niet bezet België en Frankrijk: Ons 
Vaderland 
Enkele losse nummers (aug. 1918) van het 
dagblad Ons Vaderland. 
Het blad verscheen van 31 december 1914 af 
te Calais, van december 1918 af te Gent, in 
1919 te Brussel, waar de publicatie in februari 
1922 gestaakt werd. Uitgegeven door J. Baec-
kelandt met de medewerking van pater De 
Groeve s.j. en de drukker A. Tempere. Eind 
mei 1915 kwam de redactie van dit blad in 
handen van enkele radicale flaminganten die 
later de leiding van de Frontbeweging zouden 
vormen. Dit blad kan dus aangezien worden als 
het officieus orgaan van deze beweging. Tot de 
medewerkers behoorden : P. Bertrand, H. Bor-
ginon, pater LJ. Callewaert, Fr. Daels, A. Deb-
euckelaere, F. de Pillecyn, H. Gravez, J. Gul-
dentops, J. Simons, P. vander Meulen, V. van 
Gramberen, J. Verduyn, C. Verschaeve en 
A. van de Perre. Van mei 1915 af tot midden 
1918 werden pogingen ondernomen om dit 
blad te versmelten, aanvankelijk met De Belgi-
sche Standaard, later met deze krant én met 
Ons Vlaanderen, dat te Parijs verscheen, en 
wel om een aantal materiële moeilijkheden zo-
als de bevoorrading met papier, de versprei-

ding (en van de krant van de Frontbeweging 
ook de invloed) te verbeteren. Al deze pogin-
gen zijn mislukt. 
In 1917 had Ons Vaderland een oplage van 
ca.  9.000 exemplaren en telde ca.  5.500 
abonnees. Vanwege zijn Vlaams-radicale hou-
ding had het blad af te rekenen met sterke of-
ficieuze en officiële tegenwerking. Dank zij 
goede relaties bij de censuur (A. Delva) glipte 
toch meer door de mazen dan volgens de Bel-
gische normen geoorloofd was. Na de oorlog 
werd Ons Vaderland het orgaan van de Front-
partij. Het verloor echter veel abonnementen 
doordat de administratie de adressen van de 
gedemobiliseerde soldaten niet kon achterha-
len. Vaak werd het blad een dag te laat be-
zorgd. Tot begin 1922 heeft men het vol kun-
nen houden, zij het de laatste twee maanden 
met tweewekelijkse uitgaven. 

  Bron: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 
Lannoo, 1975, 2 M-Z, pag.1138.  

Voor onze Belgische soldaten 

 208. De Legerbode/Le Courrier de l’Armée /  

  Dit militaire blad, dat de hele oorlog lang een 
belangrijke rol heeft gespeeld op het vlak van 
informatie en propaganda, verscheen op initia-
tief van het Ministerie van defensie, gemiddeld 
3 maal per week, en was in de eerste plaats 
voor de soldaten bestemd. Het werd uitgege-
ven in Le Havre. 
Deze bladen brachten naast schetsen en ver-
halen uit het frontleven, onder meer het relaas 
der voornaamste krijgsgebeurtenissen en de 
lijst der eervolle onderscheidingen. 

  Elke compagnie, eskadron of batterij ontving 
10 Franse en 10 Nederlandse exemplaren.  

  De berichtgeving was echter vaak overdreven 
optimistisch en niet altijd even informatief. Na 
verloop van tijd gaven de frontsoldaten dan 
ook de voorkeur aan de in Frankrijk of Enge-
land gedrukte dagbladen die tot aan de IJzer 
geraakten. 

  We zien hier: 
  - het artikel De Legerbode: een Belgisch solda-

tenblad aan de IJzer, uit ex officina. Nieuws 
uit de Universiteitsbibliotheek, jg. 27-2 – 
2014, KU Leuven, pag. 6-7. 

  - enkele exemplaren, van verschillende perio-
den, van Le Courrier de l’Armée. 

 209. Brancardier Louis Geeurickx (Calais) ontving 
ook het weekblad La Patrie Belge. Politique et 
littéraire, uitgegeven in Parijs. 
We zien hier het exemplaar van 7 tot 13 janua-
ri 1917 (4de jaargang, nr. 108). 

 210. Brancardier Louis Geeurickx (Calais) ontving 
ook het weekblad de publicatie Informations 
Belges, Gouvernement Belge-Belgische Re-
geering O.P.B.- Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken, uitgegeven in Le Havre van 1916 tot 
1919. 
We zien hier enkele exemplaren, van verschil-
lende perioden. 

 
 211. Artikel Overleven aan het Vlaamse front. 

'Scheel van de honger', door Misjoe Verleyen & 
Marc De Meyer.  
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  Op een relatief kort stuk front in de Westhoek  
brengen de Belgische soldaten de oorlog door. 
Afgesneden van hun familie in bezet België, is 
het voor de meesten een ware beproeving. 

Onder meer met humor proberen ze zich er-
door heen te slaan. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 36, 
SEGESOMA, 2014. 

07 – Krijgsgevangenen in Duitsland 
In de beginperiode van de oorlog namen de Duitsers 
veel Belgische soldaten gevangen rond de fortengor-
dels van Luik en Namen. Ze werden afgevoerd naar 
kampen in Duitsland, zodat ze niet langer deel kon-
den nemen aan de strijd. Ook bij de verdere opmars 
door België moesten nog veel soldaten zich aan de 
Duitsers overgeven. De krijgsgevangenen werden te 
voet of per trein naar Duitsland gebracht. Gemiddeld 
bedroeg hun aantal ongeveer 40.000 man.  
Onder hen ook een 35-tal dorpsgenoten, die vooral in 
kampen in Soltau en Güstrow terecht kwamen. Vier 
onder hen konden nog tijdens de oorlog terug naar 
huis. De anderen bleven er tot na de oorlog. De 
meesten bleven in de kampen; enkelen werden in 
Duitsland tewerk gesteld. Uit getuigenissen leren we 
dat het leven er hard was, ondanks de hulp die de 
christene moeders hen uit Opwijk opstuurden.    
 212. Hoofdstuk Krijgsgevangenen, uit de publicatie 

Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk 
en Mazenzele (en omstreken) 1914-1918, 
Heemkring Opwijk-Mazenzele, pag. 330-334. 

 213. Kopie van het hoofdstuk Onze Krijgsgevange-
nen in Duitschland, door Abel Lurkin, in Onze 
helden gestorven voor het Vaderland. Belgïe's 
epische strijd van 1914 tot 1918, René Lyr 
(onder algemene leiding van…), 1931, pag. 
219-226. 

  Zie het boek bij Algemene literatuur op het 
einde van tentoonstelling. 

 214. Publicatie Bei uns in Deutschland door Ernest 
Claes, Jaarboek 1999 van het Ernest Claesge-
nootschap Lannoo, 1999. 

  Van september 1914 tot januari 1915 ver-
blijft Ernest Claes in het krijgsgevangen-
kamp van het Duitse Erfurt. Zijn belevenis-
sen na Namen 1914 en zijn kort verblijf in 
het legerhospitaal van Gotha worden -vaak 
in dagboekvorm- weergegeven in deze eer-
ste grote oorlogsroman. De eerste druk van 
dit werk verschijnt in 1919 als vervolgver-
haal in 'De Standaard'. In hetzelfde jaar al 
in boekvorm.  
Hoewel het boek 100 jaar geleden werd ge-
schreven is het nog steeds actueel in taal en 
vorm. Deze gecommentarieerde uitgave ge-
tuigt voor de herwaardering van de auteur 
in de Nederlandse letteren.  
De jonge soldaat Claes beleeft de terreur 
van Namen, wordt zwaar gewond gevangen 
genomen en belandt uiteindelijk in de lugu-
bere sfeer van een 'Kriegsgefangenenlager'. 

 215. Krijgsgevangene Constant Van der Straeten 
van Mazenzele. Portret op een prentbriefkaart. 

  Op de achterzijde van de erg beschadigde 
prentbriefkaart kunnen wij nog lezen: 

        Güstrow, den 20-7-'15 
     Beste vriend, 

     Het verwondert mij grootendeels te verne-
men, dat gij van mij niets ontvangt, niettegen-
staande ik U alle veertien dagen schrijf. Gij 
kunt wel denken dat ik niet zou laten U te 
schrijven. Zelfs het eerste portret dien ik weg-
gestuurd heb was naar U. Dat is nu het twee-
de. Ik hoop wel dat gij er een van zal ontvan-
gen. Ik ben tevreden te vernemen dat gij allen 
nog goed gezond zijt, hetgeen bij mij ook niet 
mankeerd. De komplementen aan al mijn 
vrienden en kennissen, alsook aan mijne ou-
ders, dat ik de pakjes goed ontvang en zij ver-
geten de nummer bij te schrijven. Ook hebt gij 
de komplimenten van onzen gebuur die ook 
nog in volle gezondheid is. A... 

     De groeten... Constant. 
 216. Brief van Jan Van den Broeck van Kerstdag 

1916 aan Louis Geeurickx. 
  Goldiroil den 25-12-1916 
      Goede vriend Louis, onmiddellijk geef ik 

antwoord op Uw geeerd schrijven. Die groote 
taak dat Gij op zich hebt genomen, dit zal le-
venslang in 't Herte blijven van de Opwijcke-
naars. Ik kan denken zij U veel inspanning kost 
maar het is een Edele taak die veel lof ver-
dient, in deze tijden. 

      Vriend Gij vraagd mijne geschiedenis die zal 
ik laten U kennen. Gelijk U weet toen bij ons 
algemeene mobilisatie was, zijn wij gelijk ver-
trokken. Ik heb een maande alf mijn Regement 
gedient en ben toen gereformeerd, dan ben ik 
naar huis teruggekeerd, dit duurde tot 23 oc-
tober 1915, dezen dag hadden de Duitschers 
eene verordening bekent gemaakt, dat al de 
mannen die gemobiliseerd waren of geweest 
hadden tijdens den oorlog zich moesten aan-
bieden binst de 24 uren op straf van de kogel 
zoo zij dit verzaakten: deze mannen die zich 
aanmelden zouden behandelt worden als 
krijgsgevangenen, ik melde mij niet aan maar 
wilde de grens oversteken naar Olland om zoo 
mijn nog mogelijk diensten aan onze regeering 
aan te bieden, die ik dacht te bereiken, maar ik 
ben gesnapt, dit verinderde alles. Daardoor 
heb ik 6 maanden selgevang gedaan in duit-
schland, het leet dat daar hen uitgestaan kan 
ik onmogelijk beschrijven, als kloeke kerel in 
gevang gekomen, en toen ze me er uitlieten 
kon ik nog pas op mijn beenen staan. Zoo ben 
ik van daar naar kamp van Sennelager ge-
stuurd, gansch ontbloot van geld, want dit 
hadden ze mij in Preson ontnomen daar heb ik 
mijn kozijn Victoor Vanden Broeck gesproken 
maar wij waren niet in dezelfde afdeeling, onze 
bijeenkomst geschiede tijdens de begrafenis 
van een macker op kerkhof van kamp, hij zeg-
de mij dat hij hem had aangemelt, 24 october 
1915 met Frans Verhauven zoon van Jef Nij-
verseel, en Tennes Heintjes, die met Schep-
pers Victor zijn dochter is getrouwd, die zijn 
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dan samen naar dees kamp gestuurd, deze 
twee laatsten heb ik niet gezien. Victoor zegde 
mij dat zij elders in Duitschland aan werk wa-
ren. Int kamp had geen tier mijne maag was te 
leelijk gesteld, om dit eten te dragen, ik werd 
van dag tot dag zieker,toen de doctoors (van 
Suisse?) in kamp kwamen hebben ze mij on-
derzogt en ben dan opgeschreven om naar 
Suisse te komen, den 24 Juli ben ik hier aan-
gekomen het was tijd ook want int kamp zoude 
ik het niet lang meer getrokken hebben, nu 
ben ik terug gezond voor zoo veel maar gene-
zen zal ik niet meer, mijn gezondheid zal voor 
altijd in Preson van de moffen gebleven zijn. 

     Vriend dat Uw goede Vader is gestorven dit 
wist ik niet maar Uw beste moeder dat goede 
mensch, was mij bekent. Vriend ik zal voor une 
zielen bidden, ook ik neem deel in uw droef-
heid. 

     De laatste brief van mijn vrouw dagteekent 
van 24 october laatst zij melt mij dat er veel 
sterfgevallen voorkomen; namelijk Mil Abbe-
loos zijn vrouw Dorp en Fillemond Lambrechts 
hechtgenoot van Josephien Leeman Nijverseel 
en Die jongen van francois uit Romen 13 jaar 
en een van Swagers Wieze jongen van 7 jaar. 
Deze drie persoonen moeten een drametichge 
dood zijn gestorven, maar ik kan er niet veel 
uit maken censuur heeft hier te zeer geschrapt 
zoo kan ik in mijn brief nog lezen Felemond 
…niet bij gebrek ….. beide beenen gebroken 
(en 13 dagen daarna Rip) en de twee andere 
jongens zijn op de zelfde wijze voorbij Vander 
Toikens gaan woonen. 

      Vriend Louis, ik heb ook onmiddellijk aan 
mijn vrouw geschreven dat ze bij U thuis eens 
moet gaan en zeggen dat gij gezond zijt. En nu 
mijn adres geven, dan kunnen ze naar mij 
schrijven voor uw ik weet nu Uw adres en kan 
altijd uw bemiddelaar zijn maar de correspon-
dense gaat met Belgien zeer traag, als ik 
nieuws weet zult U wel ontvangen van mij. 
Vriend maakt mijn adres bekent aan de Opwij-
ckenaars van front, namelijk voor August De 
Ridder Gust van Boskens heb ik aagenaem 
nieuws van zijn vrouw en kint. 

Vriend Louis van verre 
een warme handruk 
tot een andere keer. 

Uw toegenegen Vriend 
Jean 

Mijn adres is veranderd: 
J. Vanden Broeck Hotel Walpark 

Goldivil bei Thoune 
Suisse 

 217. Briefomslag waarmee Jan Van den Broeck zijn 
brief van 25 december 1916 stuurde aan Louis 
Geeurickx vanuit Thun (Zwitserland). Hij is af-
gestempeld 26.XII.16. 

 218. Voor- en achterzijde van een prentkaart die 
krijggevangene Henri De Plecker op 25 no-
vember 1914 schreef vanuit Kriegsgefangenen 
Lager Hameln 17 naar zijn zuster en schoon-
broer Joseph Baekens-De Plecker. Opwijkenaar 
J. Baeckens was als militair geïnterneerd in 
Nederland).  

  Henri De Plecker schreef zijn kaart met pot-
lood. 

  Hameln den 25 November 1914 
  Beminde Zuster en Schoonbroeder 
  Ik koom u enige woorden te schrijven om u te 

laten weten dat ik nog altijd in goede gezond-
heid ben en hoop van u allen hetzelde ik stuur 
u mijn portret maar het is niet al te goed ge-
maakt maar ik hoop dat het u toch zal aange-
naam zijn. Ik heb hier over eenige tijd een 
pakje met siggaretten gezonden door Leon 
Vandertalle 6e Ligne interneringsgroep 
B1 Scheveningen kunt gij dien misschien som-
tijds gelief hem dan eens voor mij te bedanken 
daarvoor ik heb eene kaart geschreven maar 
weet niet of hij ze zal ontvangen ik ontvang 
nog altijd nog goed nieuws van huis en ook 
van onze Ouders en onze zusters van Brussel 
in afwachting groet ik u Vrien-delijk u broeder 
Henri 

  Afzender Henri De Plecker 
  Corps de transport 73538 
  Kriegsgefangenen lager Hameln. 
 219. Groep krijgsgevangenen in Duitsland. 
  De 2de van rechts is Opwijkenaar Alfons Baec-

kens. 
 220. Deel van een brief van 'vrijgelaten' krijgsge-

vangene Jan Van den Broeck vanuit 't hotel 
Walparck, Goldervil bei Thun (Zwitserland). 

 221. Prentbriefkaart van krijgsgevangene Henri De 
Plecker vanuit Soltau aan zijn schoonbroer 
J. Baeckens-De Plecker in het internerings-
kamp in Amersfoort (Nederland). 

 222. Fotovergroting van de fiche 'tenue et habille-
ment' (Camp de Senne) en van een fiche voor-
ontvangen goederen in het kamp van soldaat 
Raymond Boelens. 

 223. Fotoafdruk van enkele documenten uit het 
persoonlijk militair dossier van volgende Op-
wijkse en Mazelse krijgsgevangen met betrek-
king tot hun krijgsgevangenschap, met toe-
voeging van een samenvatting van de relevan-
te gegevens (door HOM) 

    - Aerts Leon Jozef 
    - Baeckens Henri-Alfons 
    - Berghman Paulus Frans 
    - Boelens Raymond 
    - Caudron Alfons Joannes 
    - De Plecker Pierre Henri 
    - Dierickx Florent 
    - Houthuys Jozef 
    - Van den Broeck Victor 
    - Verhavert Jozef Leopold 
    - Waverijns Egide 
    - ... 
 224. Affiche 'Onze Lieve Vrouw bescherm onze af-

wezigen. Verkocht ten voordele der krijgsge-
vangenen' (reproductie). 

  Document bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 46, Cegesoma, 2014. 

 225. Fotovergroting van de 'grafrede' bij het graf 
van Egidius Waverijns (Eeksken, ° Opwijk 09-
04-1886, † 14-12-1929) door zijn oud-
wapenbroeders, met duidelijke verwijzing naar 
de lotgevallen van Egide als oudstrijder en zijn 
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verblijf in Duits krijgsgevangenschap (22-10-
1914 – dec. 1915). 

 226. Op zondag 23 (1ste kermisdag), zaterdag 29 
en zondag 30 juni 1918 verzorgde de Zang-
maatschappij 'Taal en Kunst' met medewerking 
van de 'Toneelkring' in de Sint-Pauluszaal een 
concert ten voordele van de Opwijkse krijgsge-
vangenen.  

  Wij zien hier een aankondiging, toegangskaar-
ten en een fotovergroting met enkele figuran-
ten vóór de Sint-Pauluszaal. 

  Het betreft wellicht het concert, ingericht door 
de zangmaatschappij ten voordele der Opwijk-
sche krijgsgevangenen, waarvan sprake in het 
frontblaad De stem uit Opwijck nr. 32 van 
10 oktober 1918 – zie hierboven. 

08 – Soldatenbrieven. Contacten met elkaar en met thuis. 
De Belgische soldaten konden hun brieven niet recht-
streeks versturen naar bezet België. Post in de ande-
re richting, vanuit bezet België naar de soldaten aan 
het front, ging ook niet. Er kwam dus brievensmok-
kel, en veel verbeeldingskracht en geluk aan te pas 
om toch te kunnen corresponderen. De brieven wer-
den naar Nederland gebracht, vanwaar ze over Vlis-
singen en Engeland in Frankrijk achter het front 
raakten. Ook de antwoordpost -de brieven van front-
soldaten naar het thuisfront- moest over Nederland 
komen en ter plaatse bedeeld worden.  
De meeste soldaten brieven waren door de verzender 
zelf geschreven. Sommige soldaten dienden wel hulp 
te vragen aan een makker die wèl kon schrijven. Ze 
waren gericht aan het thuisfront, meestal naar het 
eigen gezin (echtgenote) en naar de ouders. Andere 
brieven waren bestemd voor medefrontsoldaten.  
In vele gevallen drukken de soldatenbrieven veel 
vertwijfeling, angst voor de toekomst en heimwee 
naar het geboorte- of woondorp en naar de geliefden 
thuis uit. Enkele keren ontwaren wij ook relatiepro-
blemen. 
Sommige soldaten correspondeerden met vrijwillige 
oorlogsmeters, meestal dames. Deze briefwisseling 
moest wel in het Engels of Frans gebeuren.   

 

Briefwisseling onder de oorlog 
Na de inval van het Duitse leger in België tijdens de 
eerste wereldoorlog van augustus tot oktober 1914, 
werd door de bezetter al het postverkeer in het door 
hen bezette deel van België verboden. In januari 
1915 werd geleidelijk aan het binnenlands (niet-
bezette Belgïe) postverkeer hersteld.  
Het postverkeer met Nederland werd alleen voor de 
plaatsen Antwerpen, Brussel, Luik, en Verviers toe-
gestaan. Later kwamen daar de steden Hasselt, Me-
chelen, Turnhout en Welkenraedt en de omgeving 
van de reeds toegestane steden bij.  
Voor het gebied achter het Duitse leger, de provin-
cies Oost- en West-Vlaanderen en de provincie He-
negouwen, het Etappegebied werd voor heel de duur 
van de oorlog het postverkeer met het buitenland 
vanuit dit gebied verboden. 
Dit Duitse Etappegebied bestond uit de zone tussen 
het front en de 'grens' van het Generaal-
Gouvernement, zijnde Oost- en West-Vlaanderen, de 
arrondissementen Aarlen, Bergen en Doornik en en-
kele plaatsen in het Noorden van Frankrijk. In dit 
gebied werd de post door de militaire overheid ge-
controleerd.  
Maar ten behoeve van handelaren in de omgeving 
van Gent, die deelnamen aan de bevoorrading van 
het Duitse bezettingsleger, werd van 13 september 
1915 tot 14 oktober 1916 een verbinding georgani-
seerd via het Duitse Consulaat te Terneuzen. Deze 

dienst was een samenwerking van de Gentse Kamer 
van Koophandel en de Etappe Directie van het 4e 
Duitse Leger (Abteilung Wirtschaftsausschluss - Afde-
ling Grondstoffen). 
De Belgische soldaten konden hun brieven naar hun 
bestemmeling in niet-bezet België, Frankrijk, Enge-
land,... portvrij versturen ('M.D.', 'S.M.'). 
De post werd wel gecontroleerd. 
Hun post rechtstreeks versturen naar bezet België 
kon niet. Post in de andere richting, vanuit bezet 
België naar de soldaten aan het front, ging ook niet. 
Er kwam dus brievensmokkel, en veel verbeeldings-
kracht en geluk aan te pas om toch te kunnen cor-
responderen. 
Er werden veel poststukken naar het neutrale Neder-
land vergesmokkeld, vooral brieven van familieleden 
van aan het front strijdende soldaten. De brieven 
werden naar Nederland gebracht, vanwaar ze over 
Vlissingen en Engeland in Frankrijk achter het front 
raakten. Ook de antwoordpost - de brieven van 
frontsoldaten naar het thuisfront - moest over Neder-
land komen en ter plaatse bedeeld worden. Een aan-
vankelijk in Baarle-Hertog (Belgische enclaves in 
Nederland die niet bezet waren) gevestigd postkan-
toor werd zo overrompeld door post naar en van het 
front, dat het al snel werd overgebracht naar een 
kantoor aan de zeedijk in Vlissingen - een Schelde-
haven waar de post naar Engeland werd aangevoerd 
en verscheept. Er lagen niet zelden 80.000 tot 
90.000 poststukken te wachten - een aantal moest 
aan agenten worden bedeeld die ze naar België 
moesten brengen waar ze dan, meestal door andere 
medewerkers, werden verspreid onder de families 
van de frontsoldaten -, andere brieven moesten op 
een schip gebracht worden om langs Engeland naar 
Frankrijk te worden verscheept.  
In die periode kregen de grensgangers of grensgid-
sen die de brieven naar België brachten ongeveer 
15 BEF per kg, later werd de prijs opgetrokken tot 26 
BEF. Op een drietal weken tijd dienden 150.000 brie-
ven verwerkt te worden. Er gingen evenwel ongeveer 
30.000 verloren aan de grenzen! Plaatselijke verde-
lers -die de brieven in België bedeelden- én die zich 
lieten betalen sommigen deden het ook volstrekt 
gratis- kregen in 1915 1 Mark of tussen 1 en 1,50 BF 
per brief. In veel gevallen, wanneer de brieven moes-
ten afgeleverd worden in arme huisgezinnen, werd 
niets gevraagd, evenmin als de brief 's nachts of 
's avonds onder de deur werd geschoven. 
Belgische burgers mochten wel gebruik maken van 
de officiële Duitse Feldpost om hun brieven te verstu-
ren, maar dan moesten zij hun brieven in een open 
omslag versturen en mochten slechts een tiental 
regels op één velletje geschreven worden - kwestie 
van het de strenge militaire Prüfung of censuur niet 
te moeilijk te maken! De Duitsers zetten zware straf-
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fen op de brievensmokkel: zij die betrapt werden, 
zouden beboet worden met een bedrag van 20.000 
Mark! Op verschillende plaatsen probeerden de Duit-
sers uiteraard ook het over de grens brengen van 
poststukken te verhinderen door een strengere be-
waking aan de grensposten. Op sommige plaatsen, 
zoals bijvoorbeeld in Stekene werd reeds einde 1914 
en begin 1915 een gewone draadversperring opge-
trokken aan de Belgisch-Nederlandse grens, om de 
brieven- en andere smokkel tegen te gaan. Het 
plaatsen van een elektrische draadversperring langs-
heen de ganse Belgisch-Nederlandse grens in de 
zomer van 1915 (van het Drielandenpunt tot aan de 
Belgische kust) was een volgende stap. 
In verband met het gebruik van de adressen-codes 
van de Belgische militairen: zie ook Het frontblaadje 
'De stem uit Opwijck', cat. nr. 256. 
 227. Lijst met uitgetypte postcodes WO I. 
  Aan deze codelijsten werd veel belang gehecht, 

niet alleen voor het correct verzenden van 
brieven en frontblaadjes, maar ook omdat de 
lezers op die manier de gelegenheid hadden 
om met hun streekgenoten in de andere een-
heden in contact te komen. Echter slechts 
schriftelijk, omdat het militaire adres in code 
was opgesteld. De legerleiding gaf aan ieder 
van de eenheden een door een letter vooraf-
gegaan nummer om te vermijden dat de vijan-
delijke inlichtingsdienst de slagorde van het 
Belgisch leger door een onderzoek van de mili-
taire briefwisseling zou kunnen bepalen.  
Aanvankelijk werd als postcode de letter A ge-
bruikt. Het adres van bijvoorbeeld soldaat 
Janssens F., 4de compagnie, IIde bataljon, lste 
linieregiment luidde dan: Janssens F., A.125-
II-4.  
Toen de vijand in het bezit van het merendeel 
van de briefwisselingcode was gekomen, be-
sloot het opperbevel op 15 maart 1916 een 
nieuwe reeks conventionele nummers door de 
letter B voorafgegaan te gebruiken. Om de-
zelfde reden en ook in verband met de reorga-
nisatie van het leger werd op 26 december 
1916 een nieuwe door de letter C voorafgega-
ne reeks nummers bepaald. Op 10 juli 1917 
werd nog steeds om hetzelfde motief de letter 
D ingevoerd. Eindelijk op 20 januari 1918 (tot 
1 december 1918) kwam de letter Z in voege. 

Soldatenbrieven 
Een aantal soldatenbrieven, naar andere soldaten of 
naar het thuisfront, komen ook aan bod in de diverse 
andere hoofdstukken. 
De meeste brieven waren door de verzender zelf 
geschreven, ieder volgens zijn eigen kunnen. Som-
mige soldaten dienden wel hulp te vragen aan een 
makker die wèl kon schrijven.  
Een aantal van de hierna volgende brieven waren 
gericht aan het thuisfront, meestal naar het eigen 
gezin (echtgenote) en naar de ouders. Anderen brie-
ven waren bestemd voor mede-frontsoldaten.  
Een groot aantal brieven die wij bezitten waren ge-
richt aan Louis Geeurickx, Opwijks frontsoldaat-
brancardier, sociaal en maatschappelijk geëngageerd 
man, die van maart 1915 tot begin 1919 in Calais 
verbleef. Hij was daar verbonden aan de almoeze-
niersdienst. Louis was de aanspreek- en tussenper-
soon en vertrouwensmens voor de corresponderende 

Opwijkse fronters. Zijn werk voor de redactie van het 
frontblaadje De Stem uit Opwijck –zie hoofdstuk 10 - 
Het Opwijks frontblaadje 'De stem uit Opwijck'. 
Voor de uitgaande briefwisseling van Louis Geeu-
rickx, onder meer naar Opwijkse front-soldaten, ver-
wijzen vooral wij naar het hoofdstuk Gedachten, 
brieven en opstellen 1914-'18 van Louis Geeurickx.  
In vele gevallen drukken de soldatenbrieven veel 
vertwijfeling, angst voor de toekomst en heimwee 
naar het geboorte- of woondorp en naar de geliefden 
thuis uit. Enkele keren ontwaren wij ook relatiepro-
blemen. 
 228. Hoofdstuk Soldatenbrieven, uit de publicatie 

Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk 
en Mazenzele (en omstreken) 1914-1918, 
Heemkring Opwijk-Mazenzele, pag. 346-361. 
Met ruime achtergrondinformatie, illustraties 
en het transcript van een aantal brieven. 

 229. Selectie van brieven en prentbriefkaarten (ko-
pieën) van soldaat Raymond De Koster 
(Broekstraataan Louis Geeurickx. 

 230. Selectie van brieven (kopieën) van Opwijkse 
en Mazelse soldaten aan hun familie en kennis-
sen. 

 231. Diverse brieven van Opwijkse soldaten aan 
Louis Geeurickx, met hun omslagen. 

 232. In deze kleine omslag, 11 x 8,3 cm, stuurde 
Jozef Abbeloos op 29 maart 1916 een briefje 
aan Louis Geeurickx. 

  Let op de stempel 'OUVERT Par l’AUTORITE 
MILITAIRE'. De brief werd geopend aan de lin-
ker zijde en zichtbaar terug gesloten met de 
plakband 'CONTROLE POSTAL MILITAIRE'. 

 233. 'Militaire Briefkaarte' van soldaat Jozef Buyens 
aan Louis Geeurickx, dd. 4 december 1917. 

Gedachten, brieven en opstellen  

1914-'18 van Louis Geeurickx 
In het vorig hoofdstuk brachten wij integraal het 
oorlogsdagboek van Louis Geeurickx (cat. nrs. 241-
244). 
Daarnaast is er van hem nog een afzonderlijk schrijf-
boek Gedachten, brieven en opstellen, met onder 
meer een kopie van zijn talrijke verstuurde brieven. 
 234. Hoofdstuk Gedachten, brieven en opstellen 

1914-'18 van Louis Geeurickx, uit de publicatie 
Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk 
en Mazenzele (en omstreken) 1914-1918, 
Heemkring Opwijk-Mazenzele, pag. 162-184. 
Met ruime achtergrondinformatie, illustraties 
en het transcript van een groot deel van zijn 
uitgaande briefwisseling. 

 235. Kopie van het schrijfboek Veldtocht 1914-15. 
Gedachten-Brieven – Opstellen, van soldaat-
ambulancier Louis Geeurickx, 1915-1916.  
Met onder meer zijn overgeschreven uitgaande 
brieven. 

Oorlogsmeters 
 236. Studie De oorlogsmeters van de Belgische 

soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914 
– 1918), door Mieke Meul, scriptie voorgelegd 
aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 
voor het behalen van de graad van Licentiaat 
in de Geschiedenis. Academiejaar: 2001-2002 
Katholieke Universiteit Leuven. Promotor: 
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Prof. Dr. Louis Vos. 
Met uitgebreide bibliografielijst. 

  Internetpagina 
http://www.ethesis.net/oorlogsmeters/oorlogs
meters_corpus.htm. 

 237. Bijdrage Oorlogsmeters uit de publicatie Getui-
genissen van de «andere oorlog». Opwijk en 
Mazenzele (en omstreken) 1914-1918, Heem-
kring Opwijk-Mazenzele, pag. 350-353. 
Hierin wordt de integrale inhoud (met in voor-
komend geval een vrij vertaling naar het Ne-
derlands) opgenomen van Opwijkse soldaten-
brieven (en briefkaarten) waarin (mogelijk) 
verwezen wordt naar oorlogsmeters. 

 238. Selectie van enkele soldatenbrieven met be-
trekking tot oorlogsmeters. 

 239. In het Opwijks frontblaadje De Stem uit Opwijck 
nr. 26 van 1 november 1917 lezen wij: 

  Oorlogsmeters. 
   Vele deftige dames en juffrouwen uit Canada 

bieden zich aan als oorlogsmeter voor brave Bel-
gische soldaten. De briefwisseling zou in 't Engels 
of Fransch moeten geschieden. Indien er liefheb-
bers zijn onder onze lezers, dat ze mij hunnen 
naam sturen. Voor Engelsche of Fransche brieven 
kunnen ze desnoods een makker aanspreken. 

 240. Brief van een oorlogsmeter die werd gevonden 
in een privéverzameling in Opwijk. Wij weten 
niet met zekerheid of de soldaat een Opwijke-
naar, een Belg dan wel een Frans soldaat was. 

  Wij geven de oorspronkelijke (uitgetypte) tekst 
en een vrije vertaling naar het Nederlands.  

09 - Soldatendagboeken 
De oorlogsdagboeken van Jan De Nil en Louis Geeu-
rickx geven een beeld van het soldatenleven aan het 
front. Na de verwarring van de aftocht van het Bel-
gisch leger, eerst naar de vesting Antwerpen en dan 
naar de IJzer, volgt de intense strijd aan de IJzer 
eind oktober1914.  
Daarna loopt het front vast en volgt voor de soldaten 
de routine van de zware dienst in de loopgraven, 
afgewisseld met korvé’s ('piquet'), rustperioden ('re-
pos') achter het front en enkele korte verloven in 
Frankrijk en zelfs in Engeland.  

Het dagboek 1914-'18 van Louis Geeu-
rickx 

 241. Hoofdstuk Het Dagboek 1914-'18 van Louis 
Geeurickx, uit de publicatie Getuigenissen van 
de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele (en 
omstreken) 1914-1918, Heemkring Opwijk-
Mazenzele, pag. 103-161. 
Met ruime achtergrondinformatie, illustraties 
en het transcript van het volledige dagboek 
(4 delen). 

 242. Fotovergroting van de eerste en van de laatste 
bladzijde van het oorlogsdagboek van Louis 
Geeurickx. 

 243. Kopie (vergroot) van het volledige dagboek 
(4 delen). 

 244. Soldaat Louis Geeurickx (Opwijk) aan zijn 
schrijftafel in Calais. 

Het dagboek van Mazels frontsoldaat  
Jan De Nil 

 245. Hoofdstuk Het verhaal van Mazeld frontsoldaat 
Jan De Nil, uit de publicatie Getuigenissen van 
de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele (en 
omstreken) 1914-1918, Heemkring Opwijk-
Mazenzele, pag. 199-209. 
Met ruime achtergrondinformatie, illustraties 
en het transcript van het volledige dagboek. 

 246. Fotovergroting van de eerste en van de laatste 
bladzijde van het oorlogsdagboek van Jan De 
Nil. 

 247. Kopie (vergroot) van het volledige dagboek 
(40 pagina's). 

 248. Soldaat Jan De Nil (Mazenzele). 

10 - Het Opwijks frontblaadje 'De stem uit Opwijck' 
Het initiatief of voorstel voor de publicatie kwam van 
Paul Lindemans. De verantwoordelijke en grote 
kracht achter het blaadje was Louis Geeurickx. De 
andere voornaamste medewerkers waren Aloïs De 
Smedt, Jan Buggenhout en Eugeen Van den Broeck. 
Er verschenen 32 nummers van 4 handgeschreven 
gestencilde bladzijden tussen 15 oktober 1915 en 10 
oktober 1918. Het herkenningsteken was een teke-
ning van Paul Lindemans met een zicht op de toren 
en een gedeelte van de kerk van Opwijk. 
Het nieuws werd gesprokkeld uit brieven of persoon-
lijke contacten achter het front en uit brieven uit 
bezet België via het neutraal gebied Nederland of 
Zwitserland. Het werd verstuurd aan de vaak wisse-
lende adressen van talrijke Opwijkse soldaten.  
De inhoud van de nummers bestond veelal uit een 
morele boodschap, nieuws uit Opwijk, nieuws van de 
frontsoldaten, oproepen en mededeling van solda-
tenadressen en berichten i.v.m. het sociaal dienstbe-
toon dat de uitgevers trachtten te organiseren.  

 249. De belangrijkste initiatiefnemers en medewer-
kers van De stem uit Opwijck op één foto. 

  V.l.n.r.: Jan Buggenhout († Blois 08-09-1918), 
Eugeen Van den Broeck, Louis Geeurickx en 
Paul Lindemans. 

 250. Dé man achter De Stem uit Opwijck: brancar-
dier Louis Geeurickx. 

 251. De hoofd- en eindredacteur van 'De Stem' 
Louis Geeurickx aan zijn schrijftafel. 

 252. Het correspondentie- en redactieadres was de 
soldatenwoonplaats van brancardier Louis 
Geeurickx (verbonden aan de aalmoezeniers-
dienst). 

  Aanvankelijk (vanaf half maart 1915) was dit 
12 rue Eustache St. Pierre, Calais, daarna rue 
du Moulin Brûlé, Calais.  
Wij zien hier hedendaagse foto's (sept. 2017) 
van beide locaties.  
Hier werd dus 'De Stem uit Opwijck' geschre-
ven, samengesteld, gedrukt en verzonden.  
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  Het aanvankelijke adres, 12 rue Eustache St. 
Pierre, is gelegen in de 'beneden'-stad van Ca-
lais, tussen de kerk Notre-Dame de Calais en 
de nabij gelegen haven. De wijk werd vooral in 
1944 erg zwaar getroffen en grotendeels ver-
nietigd door geallieerde bombardementen en 
daarna hoofdzakelijk herbouwd. De huidige 
straatbeeld (gebouwen,…) komt dan ook niet 
meer overeen met de situatie 1914-1918. 

  Het adres 16 rue du Moulin Brûlé is gelegen in 
de 'boven'-stad, in het vroegere Saint-Pierre-
lès-Calais, dat niet gebombardeerd en ver-
woest werd. Het straatbeeld, met de huizen, 
komt hier nog grotendeels overeen met de si-
tuatie 100 jaar geleden. De foto (sep. 2017) 
toont het huis nr. 16 in het huidig straatbeeld. 

 253. Met dit briefje aan majoor De Vriendt, Staf-
hoofd, vraagt Louis Geeurickx op 3 augustus 
1917 toelating voor de publicatie van De Stem 
uit Opwijck nr. 24. Het antwoord, in 't Frans, 
leest men onderaan. 

  Voor een volgend nummer, nr. 26 (1 november 
1917) wordt er op de omslag waarmee het 
ontwerp van 'De Stem' aan majoor De Vriendt 
gestuurd werd, eenvoudig opgeschreven 'Vu' 
[gezien] met een paraaf. 

 254. In 'De Stem' werd een oproep gedaan om 
eventueel vroegere (eerste) nummers terug 
naar de redactieraad te sturen, teneinde deze 
nummers verder te verspreiden. Louis Geeu-
rickx maakte dit lijstje met het resultaat van 
deze oproep op. 

 255. In 'De Stem' werden ook oproepen gedaan aan 
de Opwijkse soldaten om een kleine bijdrage 
over te maken om missen te bestellen voor de 
gesneuvelde makkers. Hier één van de reke-
ningen hiervan. 

 256. Adressencodetabel, geschreven door Louis 
Lindemans, dat hij gebruikte voor onder meer 
de verzending van het Opwijks frontblaadje.  
Voor verdere duiding: zie cat. nr. 227. 

  Louis Geeurickx, schreef dit lijstje 'adressenco-
detabel' voor de verzending van de 'hoofdre-
dacteur' van het Opwijks frontblaadje, met de 
verschillende regimenten en hun respectieve-
lijke codecijfers 'A' en 'B'. Het lijstjes dateert 

dus van vóór 26 december 1916, toen een 
nieuwe door de letter C voorafgegane reeks 
nummers werd ingevoerd. 

 257. Volledige verzameling (32 nummers, 15-10-
1915 – 10-10-1918) van het frontblaadje De 
Stem uit Opwijck, met fotovergroting van en-
kele pagina's.  
Voor de inhoud (transcriptie): zie cat. nr. 259. 

 258. Fotovergroting van het eerste en van het laat-
ste nummer van het frontblaadje 'De stem uit 
Opwijck'. 

 259. Hoofdstuk Het Opwijks frontblaadje 'De Stem 
uit Opwijck', uit de publicatie Getuigenissen 
van de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele 
(en omstreken) 1914-1918, Heemkring Op-
wijk-Mazenzele, pag. 385-422. 

 260. Hoofdstuk De Pers op het Front en in het Bezet 
Gebied, door August Van Cauwelaert in Onze 
helden gestorven voor het Vaderland. Belgïe's 
epische strijd van 1914 tot 1918, René Lyr 
(onder algemene leiding van…), 1931, 
pag. 242-247. 

  Zie het boek bij Algemene literatuur op het 
einde van de tentoonstelling. 

 261. Publicatie De Vlaamse loopgravenpers tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, door G. Bulthe, nr. 7 
in Bijdragen Centrum voor militaire geschiede-
nis, Koninklijk museum van het leger en van 
krijgsgeschiedenis, Brussel, 1971. 

 262. Studie Soldatenkrantjes tijdens Wereldoorlog I, 
door Eric Bober. 

 263. Publicatie Berichten van het (thuis)front. Klein 
nieuws uit de Groote Oorlog, door Geheugen 
Collectief (Jonas Raats en Peter Van der Hal-
len), zaaltekst bij de gelijknamige expo in de 
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hen-
drik Conscience te Antwerpen van 23 juni tot 
18 september 2016, Erfgoedbibliotheek Hen-
drik Conscience, Antwerpen, 2016. 

  Met informatie over het Opwijks frontblaadje 
De stem uit Opwijck. 

   

11 – Verwondingen en ziekte, genezen of sterven en begraven worden. 
Het verloop van de standplaats van Belgische militai-
ren aan en achter het front was vrij groot. Iedereen 
kwam al eens in een gevaarlijke zone terecht, afge-
wisseld met een plaats waar het vrij rustig of hele-
maal niet gevaarlijk was. Er waren weinig soldaten 
die in hun meer dan 4 jaar frontdienst nooit gekwetst 
(of ziek) geweest waren. Vermits het hinterland van 
het Belgisch front erg klein was (enkel de zone tus-
sen de IJzer en de Franse grens) kwamen veel solda-
ten in een ziekenhuis of hospitaal terecht in Frankrijk 
(soms vrij ver) of in Engeland. 
Niet minder dan de helft van onze dorpsgenoten 
raken aan het front één of meer keren gekwetst en 
verblijven dan enige tijd in een hospitaal achter het 
front. De ambulanciers getuigen van de zware taak 
van ophalen en verzorgen van gekwetsten.  

 

Belgische ziekenhuizen voor soldaten 
Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij 
naar de webpagina Les hôpitaux Belges au service 
des soldats. 
(http://www.1914-1918.be/histoire_hopitaux.php) 
 264. Bijdrage Les hôpitaux Belges au service des 

soldats, Médecins de la Grande Guerre.  
  Gepubliceerd op de webpagina 

http://www.1914-
1918.be/histoire_hopitaux.php, met vergroting 
van de afbeeldingen. 

 

Van de lijst van ca.  75 Opwijkse soldaten waarvan 
het volledig adres gepubliceerd werd in het weekblad 
De Stem uit België van 23 juli 1915 (zie cat. nr. 206) 
verbleven er 8 in een ziekenhuis of hersteloord in 
Frankrijk, waarvan 5 in het hersteloord Camp du 
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Ruchard (Avon-les-Roches, dep. Indre-et-Loire), en 
1 soldaat in een Londens hospitaal (Louis De Pauw).  
Dit is uiteraard slechts een momentopname (zomer 
1915). Wij weten ook niet in zover deze lijst met de 
volledige adressen van ca.  75 Opwijkse soldaten wel 
representatief kan beschouwd worden qua adresge-
gevens of locaties voor alle Opwijkse soldaten in 
dienst, ook omdat hij nog vrij vroeg in de oorlog 
werd samengesteld. Het aantal gekwetsten, en dus 
de verblijven in de hospitalen en hersteloorden, liep 
wel nog op naarmate de oorlog langer duurde, vooral 
dan in de offensieven van 1918 en door het uitbreken 
van de Spaanse griep. 

 

 265. Bijdrage De gezondheidsdienst tijdens den 
oorlog, door Dr. I.-J. Van der Ghinst, in Onze 
helden gestorven voor het Vaderland. Belgïe's 
epische strijd van 1914 tot 1918, René Lyr 
(onder algemene leiding van…), 1931, 
pag. 231-237. 

  Zie het boek bij Algemene literatuur op het 
einde van de tentoonstelling. 

 266. Artikel Imago Mortis. Beschouwingen rond 
gevallen Belgische militairen in de periode 
1914-1918, door Paul De Vuyst 

  Verschenen in het tijdschrift Schrapnel Wes-
tern Front Association vzw België), september 
2006. 

 267. Bijdrage Liste des établissements où furent 
hospitalisés des militaires belges, Médecins de 
la Grande Guerre. 

  Lijst van de inrichtingen waar Belgische militai-
ren waren gehospitaliseerd, met de namen van 
de instelling, de plaats, de openings- en slui-
tingsdatum, het aantal hospitalisaties en de 
naam van de oprichter of beheerder.  

  Webpagina  
http://www.1914-
1918.be/service_sante_etablissements.php. 

 268. Artikelen 
  - De herbruikbare mens. De revalidatie van 

oorlogsinvaliden, door Hans Boers. 
   De Eerste Wereldoorlog liet naast miljoenen 

doden ook ontelbare soldaten verminkt voor 
het leven achter. Journalisten zagen echter 
hoe dokters met protheses de invaliden mis-
schien niet hun oude ledematen terug kon-
den geven, maar wel hun eigenwaarde. 
Ondertussen streden artsen ook tegen een 
andere bedreiging voor de soldaten: de alco-
hol. 

  - Van shellshock tot post-traumatisch 
stresssyndroom, door Patrick Allegaert. 

  - Geneeskunde in de Eerste Wereldoorlog. 
Nieuwe ziektes, nieuwe middeltjes, door Bru-
no Yammine. 

   Vaak zorgt oorlogsgruwel voor medische 
vernieuwingen, en dat gold zeker voor die 
van de Eerste Wereldoorlog. Tussen de 
enorme fysieke en psychische ravage moes-
ten de artsen echter roeien met de schamele 
riemen die ze hadden.  
Eenmaal de oorlog gedaan, sloeg de grootste 
vijand pas toe: de Spaanse griep. 

   l'Océan: innovatief Belgisch fronthospitaal, 
door Luc De Munck.  

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 37, 
SEGESOMA, 2014. 

 269. Inhoudsopgave (lijst) van de talrijke artikelen 
en getuigenissen in verband met de hospitaal- 
en gezondheidsdienst voor de Belgische solda-
ten, raadpleegbaar op de website van Méde-
cins de la Grande Guerre  
http://www.1914-1918.be/articles.php. 

 270. Affiche 'Op revalidatie in Engeland' (reproduc-
tie). 

  De Britten spelen een grote rol in de verzor-
ging van gewonde soldaten aan het Belgische 
front. In het grootste Belgische fronthospitaal, 
L'Océan in De Panne, werken veel Britse ver-
pleegsters, maar ook op Britse bodem worden 
er inspanningen geleverd. De van oorsprong 
Amerikaanse kunstenares en schrijfster Julie 
Heyneman richt in 1915 in Londen het Califor-
nia House for disabled Belgian soldiers op, het 
eerste instituut dat gewonde soldaten bege-
leidde bij hun revalidatie. De kleurrijke affiche 
van Stan Van Offel toont een gewonde Belgi-
sche soldaat die, steunend op een kruk, een 
deur openduwt. 

  Document bij de uitgave De Oorlogskranten 
1914-1918, deel 37, Cegesoma, 2014. 

 271. Enkele brieven die Louis Geeurickx, brancar-
dier in Calais ontving van Opwijkse soldaten in 
ziekenhuizen of hospitalen (kopie, met trans-
cript) 

  - Brief van soldaat Louis Aelbrecht vanuit het 
hospitaal van Saint-Lô (dep. Manche), dd. 
14-12-1915). 

  - Brief van F. De Mol vanuit het hospitaal nr. 
32 in Le Mans (dep. Sarthe), dd. 20 juni 
1916.  

  - Brief van François De Mol vanuit het tijdelijk 
hospitaal nr. 44 te St Méan (dep. Ille-et-
Vilaine, Bretagne), dd. 19 december 1915. 

  - Brief van Louis De Plecker vanuit het hospi-
taal complementaire nr. 4 te Rennes (dep. Il-
le-et-Vilaine, Bretagne), dd. 6 december 
1915. 

  - Brief van Louis De Plecker vanuit het hospi-
taal complementaire nr. 28 te Dinard (dep. 
Ille-et-Vilaine, Bretagne), dd. 2 november 
1915. 

 272. Fotoafdruk van voor en achterzijde van een 
briefkaart van soldaat-vrijwilliger Raymond De 
Coster (De Koster, vrijwilliger uit de 
Broekstraat) vanuit een hospitaal in Calais 
(departement Pas-de-Calais) aan Louis Geeu-
rickx in Calais, dd. 9 jan. 1916.  

 273. Fotoafdruk van voor en achterzijde van een 
briefkaart van soldaat-vrijwilliger Raymond De 
Coster (De Koster), vrijwilliger uit de 
Broekstraat) vanuit het hospitaal in Rennes 
(departement Ille-et-Vilaine, Bretagne) aan 
Louis Geeurickx in Calais, dd. 30 juni 1916.  

 274. Louis Geeurickx werd van 16 nov. tot 2 dec. 
1916 verzorgt in het militair hospitaal 'Portes 
de Gravelines' te Calais. 
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  Wij zien hier een fotovergroting van een aan-
zichtkaart van het hospitaal. 

  Op de achterkant van de kaart lezen wij: 
  Van 26 Nov. Tot 2 dec. 16 aldaar verzorgd in 

zaal 24 - bed 19. De zaal is met een + geteek-
end, aan het toppunt. 

   Verzorgd door de Dr Verbeeck van Ant. Dr 
Detrain en Dr Snoeck, en door de Jufvr Infir-
mières Loppe van Elsene en Dufrasne van 
Charleroi. 

 275. Jan Buggenhout (Singel, brancardier, overle-
den te Blois 08-09-1918 – cat. nr. 295 e.v.  
werd gekwetst te Pervijze (bij Diksmuide) 
20 april 1915. Hij verbleef in het militair hospi-
taal van Dinard (Fr., dep. Ille-et-Villaine, 
Bretagne) van 6 mei tot 21 augustus 1915. 

  Op 1 augustus 1915 stuurde hij vanuit Dinard 
zijn portret aan zijn vriend Louis Geeurickx 
(brancardier in Calais). 

 276. Fotovergroting van een briefje van Jan De Nil 
vanuit Parijs, in ziekteverlof na een kwetsuur, 
naar zijn ouders in Mazenzele, dd. 16 novem-
ber 1918.  

 277. Publicatie Het hospitaal van de Koningin. Rode 
Kruis, L'Océan en De Panne 1914-1918, door 
Luc De Munck en Luc Vandeweyer, Gemeente-
bestuur De Panne, 2012. 

  In dit hospitaal stierven de soldaten Jozef De 
Brandt en Jozef De Rijck. 

 278. Afdrukvergroting van de fiches uit het archief 
van de Dienst Oorlogsgraven van de soldaten 
(naamsschrijfwijze zoals op de fiches) van 
Joseph Crispin Abbeloos, Charles Edgard Bou-
chez, Jean Charles Buggenhout, Joseph Fran-
çois Buyens, Louis Corneille Costers, François 
De Bisschop, Joseph De Brandt, Benoni Joseph 
De Clerck, Leon De Roep, Petrus Englebert De 
Schrijver, Charles Louis d'Hondt, Louis Dubois, 
Jean Louis Erpels, François Xavier Goedgezeld-
schap, François Edouard Haverals, Henri Her-
mus, Pierre Janssens, Jean François Michiels, 
Benit Bernard Miers, Jean Baptist Robberechts, 
Jozef Roemendaal, Pierre Camille Sanders, 
Louis Julien Remy Schotsmans, Pierre Edouard 
Spinoy, Guillaume Van den Broeck, Vital Ro-
bert Van der Mijnsbrugge, Charles Louis Van 
Hilleghem, Jean Benoit Van Huynegem, Domi-
nique Adolphe Van Mulders, Corneille Benoit 
Vanegroo, Pierre François Vereman, Jean Alp-
honse Verwimp en Jean François Willems.  

  Deze fiches van de Dienst Oorlogsgraven (In-
stituut voor Veteranen - Nationaal Instituut 
voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oor-
logsslachtoffers – NIOOO) weren in de jaren 20 
van de vorige eeuw opgemaakt door de SSM. 
Op de fiche staat, naast enkele persoonlijke 
gegevens, de samenvatting van de gevoerde 
correspondentie met familieleden, oud-
medesoldaten, oud-oversten,… (zoektocht naar 
de overledene, identificatie, opeenvolgende 
begraafplaatsen,..). Een fiche staat vol (soms 
moeilijk ontcijferbare) omschrijvingen, met 
veel afkortingen en codes. 
De inhoud van de fiches is soms erg beperkt, 
zoals voor soldaten die in een ziekenhuis stier-
ven en op een reguliere manier begraven zijn 
(bijv. soldaat Jozef Roemendael), maar soms 

erg uitgebreid wanneer de soldaat op het slag-
veld stierf en soms pas na enige tijd begraven 
kon worden, geen graf gevonden werd, of bij 
herbegraving (bijv. soldaat Petrus Ludovicus 
Sanders). 

 279. Soldaat Jean Louis Erpels (gesneuveld te 
Neerlinter 18-08-1914). 
Bewijs van overlijden en van ontgraving 
(30 mei 1916) en vereenzelviging. 
Afgeleverd te Tienen 14-12-1919.  

 280. Soldaat Jean Louis Erpels (gesneuveld te 
Neerlinter 18-08-1914). 

  Uittreksel uit de Registers van de overlijdens-
akten van de gemeente Opwijk, 9 juni 1920. 

 

Gestorven en begraven in Frankrijk 

Enkele Opwijkse soldaten stierven in Frankrijk en 
werden er begraven. 
Benoni De Clerck 

De Clerck Benoni Joseph, ° Opwijk 26-02-1893, zoon 
van Petrus Livinus en Maria Justina Roelands, soldaat 
mil. 1913, 1ste linieregiment, † 03-02-1915 in het 
tijdelijk hospitaal van Calais (rue du Four à Chaux), 
begraven op de Belgisch militaire begraafplaats op de 
stedelijke begraafplaats Calais Nord (Av. Pierre de 
Coubertin). 
In het frontblaadje De stem uit Opwijck, nr. 17, ver-
scheen volgend bericht over het overlijden van Beno-
ni De Clerck: 

Benoit De Clerck (Bels) van Nijverseel overleed in 
eene ambulancie te Calais den 3-2-15. 

 281. Portretfoto van Benoni De Clerck 
 282. Fotovergroting van de inschrijving in het regis-

ter van de akten Burgerlijke Stand van de stad 
Calais van het overlijden van Benoni De Clerck. 
Als geboortedatum werd 26-02-1893 geno-
teerd.  
Aanvankelijk werd hij ingeschreven als een 
zoon van Louis en van Rolande Desmet. Deze 
vergissing werd in de marge van de akte ver-
beterd (beslissing van de burgerlijke rechtbank 
van Boulogne-sur-Mer 20-04-1917). In deze 
verbetering werd 22 januari als geboortedatum 
opgegeven. 

 283. Fotoafdruk van de overschrijving op 12-06-
1922 van de overlijdensakte van Benoni De 
Clerck (stad Calais) in het register van de ak-
ten Burgerlijke Stand van Opwijk met vermel-
ding van de vergissing die aanvankelijk in Ca-
lais gebeurde. 

 284. Foto van de graf en de grafsteen op Belgische 
miliaire begraafplaats bij de stedelijke begraaf-
plaats Calais Nord (Avenue Pierre de Couber-
tin). Graf nr. 454. 

Jan Buggenhout 

Buggenhout Jan Karel, ° Opwijk 14-11-1887, zoon 
van Joos Theodoor en Joanna Catharina Remory, 
hoofdonderwijzer te Steenokkerzeel, brancardier bij 
het 10de Regiment Veldgeschut, † 08-09-1918 in het 
krijgshospitaal te Blois (dep. Loir-et-Chere). 
 285. Fotovergroting van de inschrijving in het regis-

ter van de akten Burgerlijke Stand van de stad 
Blois van het overlijden van Jan Buggenhout. 
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 286. Fotovergroting van de voor- en achterzijde van 
het bidprentje van Jan Buggenhout. 

 287. Ingekaderde herdenkingsprent aan de Opwijk-
se soldaat-brancardier Jan Karel Buggenhout, 
gestorven in het hospitaal te Blois op 8 sep-
tember 1918. 

  Bovenaan zijn portret. Onderaan een vooraan-
zicht van 'l'Hôtel-Dieu' ('Godshuis') waar hij 
overleed. l' Hôtel-Dieu, Godshuis of burgerlijk 
ziekenhuis, was gevestigd in de vroegere abdij 
Sant-Lomer aan de quai de l'Abbé-Grégoire. 
Het complex is sinds 1992 beschermd als his-
torisch gebouw en herbergt nu de Direction 
départementale de l'Équipement. 

  Daaronder de tekst: 
  Jan-Karel Buggenhout, 
  Brankardier bij het 10de Regiment Veldgeschut 

van het Belgisch Leger; vóór den oorlog hoofd der 
gemeenteschool van Steenockerzeel, geboren te 
Opwijck, den 14 November 1887, overvallen door 
de Spaansche griep en longontsteking, opgedaan 
door het verzorgen van zieke makkers te Mer 
(Frankrijk), overgebracht naar het krijgsgasthuis 
van Blois, departement Loir-en-Cher, en er over-
leden den 8 7ber 1918. 

 288. Tot zalige Gedachtenis aan Meester Jan Bug-
genhout. 

  Uittreksel uit het frontblaadje De stem uit Op-
wijck nr. 31 (30-09-1918). Artikel van 
P. Lindemans. 

 Tot zalige Gedachtenis 
aan Meester Jan Buggenhout. 

Ge hebt misschien allen reeds het wreeddroevige 
nieuws vernomen: Jan Buggenhout is dood... 
Voor eenige dagen was hij nog in ons 
midden, gaaf en gezond, rond hem de spran- 
kels strooiend van zijn vroom en vroolijk gemoed. 
In 't begin dezer maand, met verlof zijnde 
in Frankrijk, moest hij te bed. Overgebracht naar 
het hospitaal van Blois, is hij er drie dagen later, 
op 8 sept., overleden. 
Droefheid beklemt ons bij dat nieuws en wij kun-
nen haast niet geloven dat wij den besten onzer 
makkers niet meer zullen terug zien. 
Met hem verdwijnt een schoone persoonlijkheid, 
een toonbeeld van mannelijke deugden, een groot 
karakter, een gouden hart. 
Wij allen verliezen een besten vriend. 
Hij droeg Opwijck en zijne medeburgers hoog in 
zijn hart; de Opwijkse soldaten waren voor hem 
broeders in den christelijken zin van het woord; 
en, zoo hij ons allen in zijn hart omsloot, zoo ook 
hadden wij hem lief. 
Overal won zijn rondborstig karakter de harten; 
de mannen zijner batterij weenden als kinderen, 
toen ze zijn overlijden vernamen. Het zal een 
droeve mare zijn te Opwijck en wij denken met 
aandoening aan den ouden meester Buggenhout 
die, op vijf maanden tijds, na den onvergetelijken 
en goeden Emiel, nu zijn tweeden zoon, zijnen 
Jan, op wien hij zoo fier was, verliest… 
Beste makker Jan, de liefde die ons bindt is ster-
ker dan de dood en uwe gedachtenis zullen wij in 
vereering bewaren, onze liefde zullen wij U blijven 
toonen door een eenvoudig en vurig gebed. Dat 
uwe rijke en schoone ziel de rust 
in Gods vrede ontvange, het loon door St Paulus 
beloofd aan de menschen die, zooals gij, in han-

del en wandel, den goeden strijd gestreden heb-
ben. 
P. Lindemans. 

 289. Uittreksel uit het frontblaadje De stem uit Op-
wijck nr. 31 (30-09-1918). Artikel van Paul 
Lindemans. 

  Mr. Jan Buggenhout, z.g. 

  Over onze betreurden vriend nog de volgen de 
bijzonderheden: hij vertrok van het front den 
29 Oogst, blij en opgeruimd als altijd, alhoewel 
hij reeds de kiem der ziekte had opgeraapt 
door het verzorgen eeniger soldaten van zijne 
batterij. Op Zat. 31 kwam hij aan te Mer en 
had reeds de koorts op 't lijf. 

  Toch ging hij als getuige van Mr Eug. Van den 
Broeck naar stadhuis en kerk en woonde de 
feest bij. Daarna moest hij te bed. De genees-
heer stelde griep en bronchitis vast. 

  Zijn toestand verergerde steeds en 's Vrijdags, 
den 6 Sept. werd hij, bijna buiten kennis, per 
auto naar 't Hospitaal van Blois gevoerd. Eugè-
ne vergezelde hem. Onderwege sprak hij altijd 
van huis: hij meende dat ze naar Opwijck re-
den en zeyde: 'Wij zijn de besten''. Aan een 
smisse gekomen nam de chauffeur water en 
Jan vroeg: 'Gaan we te Heintjes eens binnen?'' 
Hij werd berecht in het hospitaal en stierf er, 
twee dagen later, op Zondag 8 Sept. 's Woens-
dags werd hij begraven. Een groot getal belgi-
sche soldaten, waarschijnlijk verlofgangers, 
waren aanwezig. Zes van hen droegen het lijk, 
de belgische vlag deed dienst als baarkleed. 

  Een honderdtal menschen volgden den treuri-
gen stoet naar 't militair kerkhof. 

  Hij ruste in vrede! 
  Onze lezers die de verzameling der Stem bezit-

ten zetten we aan de artikels te herlezen die 
van de hand van Jan z.g. verschenen in nrs 5, 
6, 13, 21, 22 en 23. 

 290. In Memoriam Jan Buggenhout. 
  Verschenen in het weekblad 'De Stem uit Bel-

gië' (Londen), 5de jaargang , nr. 3, 4 oktober 
1918. 

  Correspondent L.G.: Louis Geeurickx. 
  Voor 'De Stem uit België': zie cat. nr. 206. 
 291. In het frontblaadje 'De Stem uit Opwijck' wer-

den ook oproepen gedaan aan de Opwijkse 
soldaten om een kleine bijdrage over te maken 
om missen te bestellen voor de gesneuvelde 
makkers. Hier zien wij de rekening hiervan 
voor de overleden makker Jan Buggenhout. 

 292. Foto van het graf van Opwijkenaar Jan Bug-
genhout op het erepark van de stedelijke be-
graafplaats van Blois (FR).  
De begraafplaats is gelegen in een blijkbaar 
residentiële wijk, zowat tussen de spoorweg en 
de 'ringlaan' (Avenue de France-Rue Edouard 
Branly-Rue Fénelon). De (een) ingang is op de 
hoek van de Rue Pierre de Ronsard en de Rue 
Frédéric Chopin. Het erepark bevindt zich juist 
aan deze ingang. 

  Jan, de enige Belg die daar rust, heeft er een 
grafkruis identiek aan dat van de 175 andere 
(Franse) soldaten, maar wel met een plaatje 
met de Belgische vlag en een kruis erop.  
Zoals op de andere grafkruisen staat op de 
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naamplaat de vermelding 'Mort pour la France'. 
Ook zoals op alle grafkruisen op het erepark 
staat onderaan een plaatje met de Franse vlag 
en de vermelding 'Souvenir de la France'.  
Bemerk dat op de naamplaat op het kruis de 
overlijdensdatum 10-9-1918 staat, terwijl wij 
algemeen de datum 8 september 1918 kennen 
(bidprentje, akte B.S. overlijden,…).  

Jozef Roemendael 
Roemendael Jozef, ° Opwijk 31-05-1890, zoon van 
Carolus Ludovicus en Natalia Moens, soldaat 2de 
Genie, † in het Belgisch militair hospitaal van Font-
gombault (departement Indre) op 14-08-1917. 
Zijn broer Frans, ° 22-12-1880, was eveneens sol-
daat WO I. 
Op 18 april 1915 werd in de gebouwen van de voor-
malige abdij Notre-Dame de Fontgombault een Bel-
gisch militair hospitaal ingericht. Tot 12 december 
1918 zouden er in totaal 6279 Belgische militairen 
verblijven. Een aantal van hen, onder wie dus Jozef 
Roemendael, overleden  
Jozef Roemendael werd aanvankelijk begraven op de 
gemeentelijke begraafplaats van Fontgombault (rou-
te du Point du Jour), samen met 39 andere Belgen. 
In 1984 werden de resterende graven van de Belgi-
sche militairen ontruimd. De stoffelijke resten van 
31 van hen werden in februari 1984 plechtig overge-
bracht naar het Belgisch erepark van La Nécropole 
nationale de Sainte-Anne d'Auray (departement Mor-
bihan). In totaal liggen hier 274 Belgen soldaten 
1914-1918 begraven, naast 9 Russen en 427 Fransen 
uit dezelfde oorlog. La Nécropole nationale de Sainte-
Anne-d'Auray groepeert meer dan 2.100 overlede-
nen.  
 293. Kopie van een brief van Jozef Roemendael 

vanuit het hospitaal te Fontgombault aan Op-
wijkenaar Louis Geeurickx, brancardier te Ca-
lais, dd. 2 juli 1917, dus enkele weken voor 
zijn dood. 

   Fontgombault 
     2-6-17     

Geachte heer Louis 
 Ik kom u eenige regelen te schrijven om u te la-
ten weten dat ik veranderd ben van verblijf daar 
er geen belgen in 't kamp van Buchard meer zijn 
hebben ze me dus ook weggestuurd, ik ben nu in 
een ander hospitaal waar het zonder twijfel beter 
is, dan in het kamp, maar voor mij kan dat niet 
veel veranderen aan de zaak, want mijn gezond-
heidstoestand laat heel veel te wenschen over, 
het is nu reeds tien maanden dat ik op mijn bed 
vastgesnoerd lig zonder een voet te kunnen ver-
zetten, welnu geachte vriend ik beken het recht-
uit, ik begin den moed te verliezen, ik ga nog 
vooruit nog achteruit mijn toestand blijft altijd 
hetzelfde, en de oorlog blijft maar duren en du-
ren, ik had gehoopt ten minste dees jaar, onze 
geboorteplaats vrij te zien van de duitsche plaag, 
want gij zult u wel kunnen voorstellen hoe ik ver-
lang om mijne familie en in 't bijzonder mijne 
Moeder nog eens weer te zien, want dat is nog al-
les wat ik wensch, ik weet dat alle hoop op gene-
zing voor mij verloren is, ik weet wat mij te wach-
ten staat, maar dat schrikt mij echter niet af als 
het zoo moet zijn, het is dat god het zoo beschikt 
heeft, maar ik zeg het nogmaals kon ik de mijnen 
toch eenmaal nog weer zien, enfin ik wil nog ho-
pen dat het mij nog eenmaal zal gegund zijn 

intusschen beruig ik u mijn innigste dank voor 
hetgeen gij voor ons wel hebt willen doen. 
U geen nieuws kunnede schrijven sluit ik, 
Uw ongelukkige vriend Joseph. 
 J. Roemendael 
   Hopital Millitaire Belge 
     a Fontgombault 
   (salle 4)   Indre  

 294. Foto van de (voormalige) abdij Notre-Dame de 
Fontgombault waar van 1915 tot 1918 een 
Belgisch militair hospitaal ingericht was. Jozef 
Roemendael overleed hier. 

 295. Fotovergroting van de inschrijving in het regis-
ter van de akten Burgerlijke Stand van de ge-
meente Fontgombault van het overlijden van 
J. Roemendael.   

 296. Fotovergroting van een uittreksel uit het front-
blaadje De stem uit Opwijck nr. 26, 1 nov. 
1917, met een overlijdensbericht Jozef Roe-
mendael. 

  Onze 'Stem' kan ditmaal enkel droevig klinken. 
Een harer lezers, dus een lid van de groote 
soldatenfamilie van Opwijck Jozef Roemendael, 
is den 14 Aug. overleden in het krijgsgasthuis 
van Fontgombault. Hij maakte het eerste oor-
logsjaar mede als pionier der genie, bij de 2 
L.A. Einde October 1915 werd hij met gekrenk-
te gezondheid gestuurd naar het hospitaal 
Broons en later overgebracht naar de hospita-
len van Camp du Ruchard en Fontgombault. 
Zijn toestand verslechterde stilaan en Jozef 
wist dat zelf zeer goed. Hij heeft aldus gele-
genheid gehad zich tot het einde voor te berei-
den als een echt christen soldaat. Zijne laatste 
brieven waren wezenlijk voorbeelden van 
overgave aan Gods H. wil. 'Zijn Paternoster 
was geen oogenblik meer uit zijne handen' zoo 
schreef ons een vriend die hem bezocht. Een 
enkele wensch drukte hij nog uit in zijn laatste 
schrijven: België terug vrij te zien om zijne 
moeder nog eens te kunnen spreken. De Heer 
beschikte er anders over: zijn H. wil zij geze-
gend. Onze goede makker werd begraven te 
Fontgombault, drie kronen werden op zijn graf 
neergelegd. Zijn broeder Frans, D 416 Cie, 
ontvange ons aller christene deelneming ! Eene 
H. Mis werd te Kales te zijner zielelafenis ge-
zegd. Al de soldaten van Opwijck zullen er aan 
houden hem gedurende de maand der geloovi-
ge zielen in hunne gebeden te gedenken.  

 297. Foto van het monument op de gemeentelijke 
begraafplaats van Fontgombault 'Aux soldats 
Belges morts pour la defense du droit 1914-
1918' en de naamplaat op één van de zijden 
met de naam J. Roemendal (nr. 21). 
Het monument vermeldt 40 namen van Belgi-
sche militairen. Wellicht werden 9 van hen in 
de loop van de jaren naar België gerepatrieerd, 
vermits er in 1984 maar 39 overgebracht wer-
den naar La Nécropole nationale de Sainte-
Anne-d'Auray. 

 298. Foto van de naamplaat van de oorspronkelijke 
Belgische grafzerk van Jozef Roemendael op de 
begraafplaats van Fontgombault. De naampla-
ten van de Belgische militairen wier stoffelijk 
overschot in februari 1984 overgebracht werd 
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naar Sainte-Anne-d'Auray werden tegen een 
muur van de begraafplaats geplaatst – zie foto. 

 299. Foto van het graf en de grafzerk van Jozef 
Roemendael op het Belgisch erepark van La 

Nécropole nationale de Sainte-Anne-d'Auray 
(dep. Morbihan). De Opwijkse soldaat rust daar 
sinds februari 1984 (graf B-07-25). 

12 – Opwijkse en Mazelse soldaten gesneuveld in dienst gestorven of 
vermist  
Gedurende de hele campagne van 4 augustus 1914 
tot 11 november 1918, stierven ongeveer 42.000 
Belgische militairen, ca.  1/3e tijdens de eerste 
maanden, ca.  1/3e tijdens de IJzerslag en de 'Wacht 
aan de IJzer' en ca.  1/3e tijdens het bevrijdingsof-
fensief. 
Er stierven 33 van onze soldaten: 27 waren geboren 
of woonden in Opwijk en 5 in Mazenzele.   
Van al deze soldaten werden er –vooral rond de for-
tengordels- een 35-tal door de Duitsers krijgsgevan-
gen gemaakt en sneuvelden er 2. 
Bij de terugtocht van het Belgisch leger naar Antwer-
pen sneuvelden 6 soldaten en bij de uitvallen uit 
Antwerpen nog 2. Bij de terugtocht uit Antwerpen 
vluchtten een 40-tal soldaten naar Nederland.  
Aan het IJzerfront sneuvelden 4 soldaten al in okto-
ber 1914 daarna nog 13. Bij het eindoffensief in 1918 
sneuvelden nog 2 dorpsgenoten. Bovendien stierven 
er tijdens de oorlog in dienst 5 soldaten door ziekte 
en 2 door een ongeval.  

 

Gestorven Opwijkse en Mazelse soldaten 

33 Opwijkse en Mazelse soldaten stierven tijdens 
WO I. 

ABBELOOS Jozef Crispianus 
BOUCHEZ Charles Edgar  
BUGGENHOUT Jan Karel 
BUYENS Jozef Frans 
COSTERS Cornelius Louis 
DE BISSCHOP Franciscus  
DE BRANDT Jozef  
DE CLERCK Benoni Joseph  
DE RIJCK Jozef 
DE ROEP Leon  
DE SCHRIJVER Petrus Engelbertus 
DU BOIS Lodewijk 
ERPELS Jean Louis  
GOEDGEZELSCHAP Franciscus Xaverius 
HAVERALS Frans Edouard 
HERMUS Hendrik 
JANSSENS Petrus  
MICHIELS Joannes Franciscus 
MIERS Benedictus Bernardus  
ROBBERECHT(S) Joannes Baptiste 
ROEMENDAEL Jozef 
SANDERS Petrus Kamiel 
SCHOTMANS Ludovicus Juliaan Remi 
SPINOY Petrus Edward 
VAN DEN BROECK Guillielmus 
VAN DER MIJNSBRUGGE Vital Robrecht  
VAN EG(E)ROO Cornelis 
VAN HIL(L)EGHEM Carolus Ludovicus  
VAN HUYNEGEM Jean Benoit 

VAN MULDERS Dominicus Adolf 
VEREMAN Petrus Frans 
VERWIMP Jan Alfons 
WILLEMS Joannes Franciscus 

Ze waren bij het begin van de oorlog gemiddeld 
26 jaar oud, de jongste 16 jaar en de oudste 39 jaar. 
25 van hen woonden in Opwijk, 5 in Mazenzele en 
3 woonden elders, maar werden in Opwijk geboren. 
8 soldaten waren gehuwd en 25 ongehuwd. 
De jongste soldaat was vrijwilliger Ludovicus Juliaan 
Remi Schotmans, de oudste vrijwilliger Petrus Frans 
Vereman. 
28 soldaten deden dienst als dienstplichtige (waarvan 
8 vrijwilligers met premie), 4 als oorlogsvrijwilliger 
en 1 als rijkswachter. Meer dan de helft van de 
dienstplichtigen behoorden tot de militieklassen 
1909-1913, de oudste tot de klas 1902.  
18 waren soldaat bij een linieregiment, 7 bij een 
regiment karabiniers, 2 grenadiers, 3 Jagers te voet. 
1 soldaat was brancardier en 1 in een Genieregiment.  
Tijdens de oorlog sneuvelden 19 soldaten, 4 stierven 
in het hospitaal na een gevecht, 2 werden vermist 
aan het front (gesneuveld ?), 5 stierven in het hospi-
taal aan een ziekte, 1 werd vermist in Engeland en 
2 stierven na een ongeval. 
Soldaat Van der Mijnsbrugge sneuvelde al op 12-08-
1914 te Halen.  
Soldaat Abbeloos sneuvelde op 01/02-11-1918 te 
Ronsele bij Zomergem. 

 

Voor meer gegevens van elk van de soldaten verwij-
zen wij naar hoodstuk 04. Opwijkse en Mazelse sol-
daten, naar de alfabetische lijst van Opwijkse en 
Mazelse soldaten, met persoonsgegevens, samenvat-
ting van hun militaire gegevens (op basis van o.m. 
hun persoonlijk militair dossier), vermeldingen in 
diverse bronnen zoals het frontblaadje De Stem uit 
Opwyck, dagboek Louis Lindemans, bidprentje, ge-
gevens op grafzerken en diverse andere bronnen 
Van elk van de 36 Opwijkse en Mazelse soldaten die 
gesneuveld of in dienst gestorven zien wij hier, voor 
zover beschikbaar: 
- een portretfoto 
- het bidprentje  
- de overlijdensakte 
- de fiche van begraving (zie cat. nr. 278) 
- de foto van de grafzerk 
- de fiche van het Belgian War Dead Register (war-

veterans.be) 
- de fiche van GoneWest-In Flanders Fields Museum 

(https: 
--database.namenlijst.be-publicsearch-#-search) 

- akte van notoriëteit 
- eventuele andere documenten uit het persoonlijk 

militair dossier 
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 300. Abbeloos Jozef Crispianus, ° Opwijk 7-08-
1887, zoon van Joannes Franciscus en Maria 
Livina De Smedt, x Livina Costers, Nijverseel. 

  Vrijwilliger met premie klas 1908, Soldaat 2de 
klasse. 
Gesneuveld te Ronsele bij Zomergem 01-02-

11-1918. 
Begraven op de gemeentelijke begraafplaats 
van Zomergem, graf nr. 31. 

 301. Grafzerk van soldaat Lodewijk Du Bois (Mazen-
zele), gesneuveld te Lier op 6 oktober 1917, 
begraven op de Militaire begraafplaats Lier. 

13 – Vlaamse frontbeweging, flamingantische activiteiten,… 
Het Belgisch leger werd gedomineerd door een be-
roepskader van officieren en onderofficieren met een 
mentaliteit die weinig raakpunten had met de opvat-
tingen van de Vlaamsgezinden. Men was ervan over-
tuigd dat een strijdmacht maar doelmatig kon functi-
oneren met één beveltaal, die niets anders dan het 
Frans kon zijn. Wie als flamingant door het leven 
ging, was daardoor haast per definitie ook antimilita-
rist. 
De Vlaamsgezinden zagen dat de Vlaamse soldaten, 
waarvan de meesten uit de arbeidersklasse kwamen, 
op allerlei manieren vernederd en achtergesteld wer-
den: bevelen vaak alleen in het Frans, uitgestelde 
bevorderingen, wegaanduidingen in de loopgraven 
alleen in het Frans, Nederlands onkundige militaire 
dokters en rechters, graven van Vlaamse gesneuvel-
den met een kruis met een Frans opschrift, enz.  
Zo herleefde aan het IJzerfront het flamingantisme. 
Na de winter 1914-1915 kwam er ruimte voor activi-
teiten buiten de diensturen en verenigden de solda-
ten zich in studiekringen, waarin ondermeer de ach-
terstelling van de Vlamingen besproken werd. Nadat 
de legeroverheid die kringen in 1917 verboden had,  
gingen ze ondergronds werken. De agitatie werd 
gevoerd met pamfletten en Open Frontbrieven, waar-
in de eisen en de klachten geformuleerd werden. 
Op 11 juli 1917 werd een Open Frontbrief gericht aan 
koning Albert I om aan te klagen hoe slecht de 
Franstalige officieren de Vlaamse soldaten behandel-
den. Het regende straffen voor de militairen die een 
Open Frontbrief bezaten of zich Vlaamsgezind opstel-
den. Sommigen kwamen voor de krijgsraad en kre-
gen zware straffen of werden naar strafkampen ge-
stuurd. 
 302. Open brief aan den Koning der Belgen, Al-

bert I,  
  In dit zogenaamde 'IJzertestament' aan de 

toenmalige Koning Albert I gaven de leden van 
de zogenaamde Frontbeweging uiting aan het 
Vlaamse ongenoegen achter het IJzerfront. 

  In latere brieven en documenten herformu-
leerden diverse auteurs in onbezet België van-
uit hun eigen wereldbeelden de Vlaamse grie-
ven, met een wisselend bereik. De brieven en 
documenten vormen een disparaat geheel, met 
de Vlaamse inslag als gemene deler. Nog tij-
dens de Eerste Wereldoorlog publiceerden de 
activisten met propagandadoeleinden in het 
bezette België al een compilatie. Doorheen de 
naoorlogse jaren verzorgde de Vlaamse bewe-
ging nog verscheidene heruitgaven.  
'Vol vertrouwen in U die, bij het ingaan van 
den wereldoorlog, de Vlamingen aan het Gul-
densporenfeest herinnerdet, komen wij tot U, 
wij, de Vlaamsche soldaten, het Vlaamsche le-
ger, het leger van den Yser, om U te zeggen 
dat we ons bloed voor ons land veil houden 
doch dat het niet dienen mag om de boeiën 

van ons volk nauwer toe te halen maar om het 
vrij te laten ademen, vrij te laten leven.' [...] 
[...] 'Vanaf 1830, begon de lijdensgeschiedenis 
van het Vlaamsche volk. Ons volk is verach-
terd, verongelijkt, diep vervallen. In België is 
voor de Walen alles, voor de Vlamingen niets.' 
[...] 
[...] 'Wij, Vlaamsche soldaten, wij lijden om 
ons Vlaamsch zijn. We worden geleid door 
oversten die onze taal niet verstaan, die ze 
niet willen verstaan, die ze zelfs verachten.' 
[...] 
[...] 'Oficieele menschen zijn tegen ons gekant, 
zeggen aan wie het maar hooren wil, dat de 
tijd van de Vlaamsche beweging uit is, dat Bel-
gië en dus Vlaanderen romaansch zal zijn. 
Overal gaan ze verkonden, dat wij, Vlamingen, 
niet meer voor vrijheid, voor gelijkheid, niet 
meer voor volledige erkenning van ons 
Vlaamsch recht strijden, maar wel om het la-
tijnendom, voor den zege van de Fransche Kul-
tuur. Maeterlinck en zoovele anderen gaan in 
het buitenland spreken voor schitterende zalen 
of schrijven in een warme, weelderige kamer 
om onzen stam te belagen en intusschen zien 
wij onze Vlaamsche helden vallen met een 
laatsten Vlaamschen klank op hun lippen uit-
gestrekt liggen op het kille veld, om hun land 
en hun volk vrij te koopen. Hebben ze dan 
geen eerbied voor het Vlaamsche bloed?' 

 303. Artikel 'Gevaarlijke propaganda' en 'oproer-
kraaiers'. Legerleiding treedt op tegen Vlaams-
gezinde frontbladen, door Hans Broers. 

  De soldaten aan het front zijn afgesneden van 
hun thuisland: nieuws dringt maar druppels-
gewijs door tot in de loopgraven. Toch leeft 
ook de Vlaamse kwestie bij de soldaten, tot 
grote ergernis van de regering. De Frontbewe-
ging start een propaganda-offensief. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 36, 
SEGESOMA, 2014. 

 304. Artikel Van zedenpolitie tot 'sublieme deser-
teurs. Het ontstaan van de Frontbeweging, 
door Hans Boer.  

  Niet alleen in bezet België of vanuit Nederland 
dachten activisten en passivisten na over de 
toekomst van Vlaanderen. Ook aan het IJzer-
front roerden Vlaamsgezinden zich. Zij vorm-
den na verloop van tijd de Frontbeweging. 

  Uit De Oorlogskranten 1914-1918, deel 36, 
SEGESOMA, 2014. 

 305. Uittreksel (kopie) De Vlaamse Beweging van 
de publicatie 14-18 Een oorlog in Vlaanderen, 
door Luc Schepens, in de reeks Retrospectief, 
Lannoo, 1984, pag 158-178. 
Zie het volledig boek bij het hoofdstuk Litera-
tuur, op het einde van de tentoonstelling. 
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  Onderwerpen in dit hoofdstuk: 
  - De Studiekringen 
  - Vlaamse Kringen aan en achter het front 
  - De Belgische overheid en de Vlaamse Bewe-

ging 
  - De frontbeweging 
  - Invloed van het defaitisme op de frontbewe-

ging 
 306. Eén van de strooibiljetten van de Frontbewe-

ging. 
 307. Fotovergroting van de bijdrage Van studenten-

leuze tot front-symbool. Toen de jonge Vla-
mingen Hoger Leven zochten, door Gaston 
Durnez, uit De Standaard van 25 maart 1981. 

  AVV-VVK of 'Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen 
Voor Kristus' is een bekende leuze uit de 
Vlaamse Beweging. 

  In het eerste nummer van het tijdschrift De 
Student ondertekende seminarist Frans Drij-
vers uit Rotselaar in 1881 een artikel met deze 
woorden. Of de leuze door hem zelf of door 
één van de andere initiatiefnemers van De 
Student werd bedacht is niet duidelijk. Drijvers 
hield zijn medewerking aan De Student overi-
gens lange tijd geheim om moeilijkheden met 
de kerkelijke overheden te vermijden. Het tijd-
schrift Voor het Vlaamse Studentenvolk ijverde 
voor de vervlaamsing van de katholieke on-
derwijsinstellingen. 

  Frans Drijvers was onderpastoor te Opwijk van 
1890 tot 1897. 

  De organisatie Heldenhulde van Jozef Verduyn, 
Filip De Pillecyn, Cyriel Verschaeve, Frans Da-
els en Adiel Debeuckelaere gebruikte het let-
terwoord in een kruisvorm, naar een ontwerp 
van Joe English, op duizend grafstenen, hel-
denhuldezerkjes, die voor gesneuvelde Vlaam-
se soldaten werden gefinancierd, tegen de 
wens van de legerleiding die uniforme, officiële 
zerken verkoos. Die had eind augustus 1915 
vastgelegd dat begraven soldaten allemaal een 
zwart houten kruis met witte letters moesten 
krijgen. Met telkens naam en voornaam, regi-
ment, geboorteplaats en -datum en overlij-
densplaats en -datum. Meer niet en alles in het 
Frans. In 1925 werden 500 AVV-VVK kruisen 
verbrijzeld en gebruikt bij de aanleg van een 
spoorwegbedding. 

  Van 27 september 1919 (tot 30 september 
1999) prijkte het kruisvormig letterwoord 

rechts naast de titel van de Vlaamse krant De 
Standaard. 

  Uiteraard is het letterwoord ook bekend van de 
in 1930 ingehuldigde IJzertoren in Diksmuide. 

  AVV-VVK wordt soms ook uitgelegd als 'Alles 
Voor Vrede, Vrede Voor Kristus'. 

 308. Dit Frondied werd in mei 1918 geschreven en 
gecom¬poneerd door Jozef Simons en in juni 
in opdracht van de Frontbeweging gedrukt en 
aan het front clandestien verspreid. Het bevat 
het programma van de Frontbeweging: 'Wij ei-
sen zelfbestuur en Vlaamsche regimenten', 
terwijl ook geëist wordt dat de vervlaamsing 
van de Gentse universiteit na de oorlog be-
stendigd wordt.  

 309. Authentiek heldenhuldezerkje (ontwerp Joe 
English, met het Ierse kruis, de leus 'AVV-VVK' 
– zie cat. nr. 307 en de Blauwvoet) dat op het 
kerkhof van Droeshout stond.  
Het zerkje werd in het voorjaar van 2003 met 
de 'grote opkuis' van het oud gedeelte van de 
gemeentelijke begraafplaats vernietigd. 

  Was dit de grafzerk van soldaat Petrus Kamiel 
Sanders, gesneuveld te Sint-Margriete-Houtem 
op 18 aug. 1914? Zijn stoffelijk overschot werd 
op zondag 24 september 1922 begraven op 
Droeshout. 

 310. Publicatie Het Zwartboek van de Belgische 
Oorlogsgruwelen (1914 – 1918), door Yzer-
galm (pseudoniem van Ward Hermans), 
uitg. Algemene Drukkerij, Antwerpen, 
ca.  1924. 

  Aanklacht tegen behandeling van en rechtsza-
ken tegen Vlaamse soldaten. Hermans lag ook 
in de loopgraven, was één van de voormannen 
van de Vlaamse beweging en sloot zich in WO2 
aan bij de SS. 

 311. Publicatie Dit is het Zwartboek, Uitgegeven 
door de Vlaamsche Ijzersoldaten. I. – De Hou-
takkers, Paul Davidts, Ons Vaderland, Brussel, 
1919. 

  Getuigenissen van soldaten en officieren. 
 312. Publicatie Flamenpolitik en aktivisme. Vlaande-

ren tegenover België in de Eerste Wereldoor-
log, door Lode Wils, Davidsfonds, Leuven, 
1974. 

 313. Publicatie Onsterfelijk in uw steen. Soldaten-
graven, heldenhulde en de Groote Oorlog, door 
Frank Seberechts, Uitgeverij Vrijdag, 2016. 

14 – Onze soldaten geëerd (erkenningen, eretekens, …) 
Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werden een 
60-tal onderscheidingen toegekend. 
De voornaamste officiële Belgische onderscheidingen 
voor de Eerste Wereldoorlog waren: 

- de Overwinningsmedaille 1914-1918, uitge-
reikt aan allen die dienst deden in het gemobili-
seerde Belgische leger tussen 1 augustus 1914 en 
11 november 1918. 

- de Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-
1918, toegekend aan hen die in de rangen van de 
Belgische strijdmachten dienden gedurende de We-
reldoorlog en voldeden aan de criteria van de 
Overwinningsmedaille. 

- het Oorlogskruis 1914-1918, toegekend aan 
militairen voor een daad van moed tegenover een 
vijand. Ook bvb. voor militairen met minstens 5 
frontstrepen, voor goed gedrag enz. 

- de IJzermedaille 1914-1918, uitgereikt aan 
diegenen die, tussen 17 en 31 oktober 1914, deel 
uitmaakten van het leger aan de IJzer en die er 
uitmuntend gestreden hadden.  

- het IJzerkruis. Dit kruis vervangt de IJzermedail-
le. Deze onderscheiding werd ingesteld in 1934 en 
kan enkel ter vervanging van de IJzermedaille wor-
den gedragen, nooit samen ermee. 
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- de Frontstrepen en –medaille, toegekend voor 
jaren dienst aan het front. 

- de bestaande Belgische ordes:  Leopoldsorde, 
Kroonorde, Orde van Leopold II,  

 toegekend aan oud-strijders voor verleende dien-
sten in oorlogstijd. 

- het vuurkruis 1914-1918, uitgereikt aan allen 
die de 'Vuurkaart' hadden ontvangen voor 18 
maand frontdienst. 

Naast de soldaten (oud-strijders), mochten ook de 
moeders van de voor het vaderland gesneuvelde 
militairen de eretekens dragen. 
314.  Bijdrage De oorlog herdacht - Erkentelijkheids 

– en herinneringsmedailles, uit de publicatie 
Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk 
en Mazenzele (en omstreken) 1914-1918, 
Heemkring Opwijk-Mazenzele, pag. 472-476. 

315.  Artikel De officiële Belgische onderscheidingen 
voor de Eerste Wereldoorlog, verschenen in de 
brochure 2007 van de Vierdaagse van de IJzer. 

 Hierbij wordt een overzicht getoond van alle 
medailles die verleend werden aan militairen 
en burgers die zich verdienstelijk gemaakt 
hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vol-
gens artikel 1 van de wet van 17 maart 1920 
zijn het enkel de titularissen zelf die deze ere-
tekens mogen dragen. 
Eén uitzondering wordt gemaakt, de moeders 
van de voor het vaderland gesneuvelde militai-
ren hebben het recht de eretekens te dragen 
welke aan hun zonen werden verleend. 
Webpagina http://www.wo1.be/UserFiles/files-
BelgieMedailles.pdf. 
Zie ook de webpagina's  
http://www.yser.eu/html/medailles-belgie.html 
en  
http://www2.kamp-
vogelsang.be/bsd/bz_c01a-index.php. 

 316. Met dit diploma ontving gesneuvelde Jean 
Louis Erpels postuum (gesneuveld te Neerlinter 
18-08-1914) de Herinneringsmedaille van den 
oorlog 1914-1918, 6 september 1919. 

 317. Diploma waarbij aan Louis Erpels (gesneuveld 
te Neerlinter 18-08-1914) la Croix de Chevalier 
de l'Ordre de Meopold II avec palme et la Croix 
de Guerre verleend werd. A.R. 23 april 1920.  

 318. Document Hulde van het Dankbare Vaderland 
aan Jean Louis Erpels (gesneuveld te Neerlinter 
18-08-1914)Eervolle onderscheidingen: 

  - Ridder van het Order van Leopold II 
  - Oorlogskruis 
  - Gedenkteeken der Zepraal 
  - Herinneringsmedaille van den oolog 1914-

1918. 
 319. Met dit diploma werd aan soldaat Joseph Be-

nedictus De Greve de Medaille van de Strijder 
Vrijwilliger 1914-1918 verleend. 

 320. Brevet van soldaat Benoît De Greve voor de 
Herinnerings Medaille aan den Oorlog 1914-
1918, 23 oktober 1919.  

 321. Brevet van soldaat Benoît De Greve voor de 
Medaille de la Victoire, 5 september 1919. 

 322. Diploma Orde van Leopold II aan soldaat Joan-
nes Baptista Meersman, 12 januari 1921.  

 323. Diploma Chevalier de l'Ordre de Meopold II 
avec palme verleend werd aan Joannes Bapsta 
Meersman. A.R. 17 juli 1920.  

 324. Brevet Gedenkteken der Zegepraal voor sol-
daat Pierre Joseph Baeckens, 12 februari 1927. 

 325. Diploma Médaille de la Victoire voor soldaat 
Bernard De Smedt, 1 oktober 1919. 

 326. De voornaamste eretekens WO I 
Farde 1: van links naar rechts, eerst boven en 
dan onder 

1. Ridder in de Orde van Leopold II met ge-
kruiste zwaarden 

2. Overwinningsmedaille 1914-1918 (voor-
zijde) 

3. Overwinningsmedaille 1914-1918 (keer-
zijde) 

4. Kruis der Weggevoerden  
5. Koning Albert Medaille 
6. Medaille van de Vrijwillige Strijder 1914-

1918 
Farde 2: van links naar rechts, eerst boven en 
dan onder 

1. Oorlogskruis 1914-1918 met palm 
2. Vuurkruis 
3. Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-

1918 
4. IJzerkruis aan Vlaams lint 
5. Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-

1918 
6. Overwinningsmedaille 1914-1918 

Frontstrepen  
De frontstrepen werden ingevoerd bij het KB. van 
24/06/1916.  
Een eerste streep kreeg men na 18 maanden front-
dienst en de volgende streep na een aanvullende 
periode van telkens 6 maanden.  
Bij het KB. van 20/01/1917 werd de eerste streep 
toegekend na 12 maanden frontdienst.  
Op 1/02/1919 werd de laatste frontstreep (de 8e) 
toegekend aan alle militairen die de ganse periode 
1914-1918 hadden deelgenomen. 8 strepen was  
het maximum. 
In feite bestaan er twee verschillende frontstrepen: 
diegene die werden toegekend en als insigne op het 
uniform werden gedragen en diegene die later wer-
den herkend als rechthebbende voor een toelage.  
 327. Fotovergroting van Joannes Baptist Michiels 

('Pollebak'), ° Mazenzele 04-08-1879, † Opwijk 
(Droeshout) 20-12-1955. 
Oorlogsinvalide, vereerd met: 

  - het speciaal kenteken van de Groot-
Oorlogsinvalieden,  

  - Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden 
  - Oorlogskruis met Palm  
  - Oorlogskruis met Zwaarden 
  - Herinneringsmedaille 1914-1918  
  - Overwinningsmedaille 1914-'18 
  - Vuurkruis 
  - IJzerkruis  
  (gegevens bidprentje). 
 328. Vuurkaart 

  Omdat men een onderscheid wou maken tus-
sen al wie gediend had tussen 5 augustus 1914 
en 11 november 1918, werd de vuurkaart in 
voege gebracht. Deze beslissing werd bekrach-
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tigd door twee koninklijke besluiten dd. 14 mei 
1932 en 6 februari 1934.  

  Men wou Oud-strijders eren die minstens 
twaalf maanden gediend hadden in een een-
heid die in de vuurlinie vocht en negen maan-
den voor hen die uiterst gevaarlijke opdrachten 
moesten uitvoeren. 

  Tot op dat ogenblik werden zij op dezelfde 
manier behandeld zoals zij die slechts enkele 
dagen aan het front doorbrachten of in het 
achterland hun plicht presteerden. Zij die ge-
kwetst waren geraakt aan het front, evenals de 
strijders van het 1° linieregiment, kwamen in 
aanmerking voor de vuurkaart: Aalmoezeniers, 
brancardiers, geneesheren en hulptroepen van 
de geneeskundige dienst, die voortdurend aan 
het front aanwezig waren. 

  De kaart werd eveneens verleend aan soldaten 
die in handen vielen van de vijand, maar kon-
den ontsnappen en aan zwaar gewonde solda-
ten die de strijd niet meer konden hervatten.  

  Aan de vuurkaart waren geen financiële voor-
delen verbonden. Het was enkel een eredocu-
ment. 

  Aan allen die de Vuurkaart hadden ontvangen 
werd het Vuurkruis uitgereikt.  

  Wij zien hier de Vuurkaart van 
  - Benedictus De Greve (Broevink) 
  - Victor Verdoodt (Mazenzele, later Klaarstraat 

Opwijk. 
  - Bernard De Smedt 
  - Robert Van Ingelgem (Mazenzele) 
  - Raymond Jean De Koster 
 329. Guldenboek der Vuurkaart 
  De opeenvolgende edities Guldenboek werden 

uitgegeven tussen 1934 en 1940, door het Uit-
gevershuis J.Rozez te Brussel. Het bevat na-
men en foto's van oorlogsveteranen die in het 
bezit waren van een Vuurkaart. Het was dus 
een privé initiatief, en om erin te komen moest 
je betalen (extra indien met foto!)De veteraan 
die in het boek wou vermeld worden moest 
hiervoor een formulier invullen. Daar moest hij 
o.a. opgeven welke onderscheidingen hij had 
ontvangen. Via hetzelfde formulier kon hij ook 
het boek bestellen. Ter controle van de ver-
strekte info werden er huisbezoeken afgelegd 
waar de nodige bewijzen diende voorgelegd te 
worden. Een deel van de opbrengst van het 

boek diende ter ondersteuning van het 'Fonds 
der grootse verminkten en invallieden'. 

  Het boek bestaat uit diverse edities. Dit waren 
8 Nederlandstalige en 8 Franstalige, met diver-
se bijvoegsels . Volgende edities werden uitge-
bracht: 1933-1934- 1934-1935- 1935-1936- 
1936-1937- 1937- 1937-1938- 1938-1939 en 
1940. De editie 1940 is geen aparte editie 
maar telkens een kopie van één van de voor-
gaande edities met mogelijk enkele afwijkin-
gen. De Nederlandstalige edities zijn, uitgeno-
men de beschrijving van de regimenten, iden-
tiek aan de Franstalige. Op de beginpagina van 
het boek staat telkens een voorbeeld van een 
Vuurkaart. Elke veteraan die het boek bestelde 
ontving een gepersonaliseerde versie met een 
afbeelding van 'zijn' vuurkaart. 

  In het boek werden de namen van de vetera-
nen vermeld, al dan niet met een foto, de 
woonplaats, graad en militaire onderscheidin-
gen. Het is zeker dat niet alle veteranen in de 
boeken werden opgenomen.  
De symbolen onderaan de naam staan voor de 
onderscheidingen die de veteraan ontving. 
'P staat voor een onderscheiding met Palm. 
'Frontstr.' en 'kw. str.'zijn afkortingen voor 
'Frontstrepen' en 'kwetsuurstrepen'.  

  Elke boekeditie bevat een kort chronologisch 
van de oorlog alsook schematisch de geschie-
denis van de regimenten die deelnamen aan 
WOI.  

  Wij zien hier het geopend boek en een kopie 
van enkele pagina's. 

  Meer info, indexering en online raadpleging 
van alle edities: 
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/g
uldenboek/Guldenboekprojecttotaal/. 

 330. Overdruk van de gegevens (met foto) van 
enkele Opwijkse soldaten uit het Guldenboek 
der Vuurkaart. 

 331. De Opwijkse vrijwilliger-oudstrijder Petrus 
Moerenhout wordt hier begroet door de kers-
verse koning Leopold III op 6 mei 1934, wel-
licht ter gelegenheid van de onthulling van het 
monument van de loopgravenartilleristen te Et-
terbeek (Prinses Jean de Mérodesquare langs 
de Tervurenlaan). 

15 – Algemene bronnen en verdere literatuur WO I 

 

 



 42 

WO I – Beknopte literatuurlijst 

Over de oorlog in Opwijk en Mazenzele 

Werken specifiek over WO I of met een duidelijk afzonderlijk deel over de oorlog  

- LINDEMANS Jan, Geschiedenis der gemeente Opwijk, Brussel, 1937-1939, pag. 221-232 en 
hoofdstuk Opwijksche geslachten en Opwijksche menschen, pag. 236-273. 

- LINDEMANS Leo, Geschiedenis van de familie Lindemans 1370-1980, Brussel, 1979, pag. 151-153. 

- VERSCHUERE Antonellus P.O.F.M., Hoe zij Groeide. De Congregatie van de zusters van St Vincentius 
a Paulo – Opwijk 1847-1947. X – De Congregatie in den oorlog 1914-1918 (pag. 93-103), 1947. 

- Heemkring Opwijk-Mazenzele, De andere oorlog. Opwijk-Mazenzele 1914-1918, 
tentoonstellingsgids, 1989. 

- Heemkring Opwijk-Mazenzele, Getuigenissen van de «andere oorlog». Opwijk en Mazenzele (en 
omstreken) 1914-1918, 2004. 

- Heemkring Opwijk-Mazenzele, brochure Onroerend erfgoed herinnert aan WO I, Open 
Monumentendag 2015. 

- Heemkring Opwijk-Mazenzele, diverse bijdragen in HOM-tijdschrift, 1989-2008. 

- Heemkring Opwijk-Mazenzele, diverse online bijdragen, www.heemkringopwijk.net/wo1. 

- Heemkring Opwijk-Mazenzele, Kroniek Opwijk 1914, 2014. 

- Heemkring Opwijk-Mazenzele, Tentoonstellingsgids (toegelichte catalogus) Het dagelijks leven in 
Opwijk en Mazenzele 1914-1918 – (Over)leven tijdens WO I, april 2017, Heemkring Opwijk. 

Werken met diverse fragmenten of afzonderlijke verwijzingen naar de oorlog 

- BURSENS Walter, Hoofdstuk 12. De periode met de beide wereldoorlogen, in Geschiedenis van 
bewoning en leelmilieu in Opwijk-Mazenzele, pag. 93 e.v. 

- DE BONDT Louis en CALLAERT Philippe, Leireken. De geschiedenis van Lijn 61 Aalst-Antwerpen Zuid 
over Opwijk, Londerzeel, Willebroek en Boom, Periode IV: 1914-1918. (Geen) Leireken in de 1ste 
Wererdoorlog (pag. 181-194), L. De Bondt, 1996. 

- DE NIL Leo, Historiek der straten van Mazenzele, Heemkring Opwijk-Mazenzele, 1987. 

- BIESEMANS Gaby, Rond de beide wereldoorlogen, in 100 jaren Opwijk, fotoboek, Gemeentebestuur 
Opwijk, 2000, pag. 59 e.v. 

- LINDEMANS Jan en LEURS Stan, Steden en landschappen. IV West Brabant, II. Geschiedenis, De 
Sikkel, in samenwerking met de Vlaamse Toeristenbond, Antwerpen, 1925, pag. 60. 

- LINDEMANS Leo, De minnezangers van Opwijk, Brussel, 1995. 

- LISSENS Hugo, Het Eeksken. Het gehucht en zijn mensen, Opwijk, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


