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Oorlogen sterven net als mensen. Op een gegeven ogenblik 
riskeren zij te verdwijnen in de vergetelheid en dat is soms 
goed. Dit boek wil echter helpen verhinderen dat oorlogsfeiten 

flarden vervlogen tragiek uit de geschiedenis worden. 

Er is geen huis in Vlaanderen zonder een familieverhaal uit de 
Eerste Wereldoorlog, een familieverhaal dat soms de allures 

van een ware sage aanneemt. Opa heeft het duizend keer 
verteld, vader heeft het honderd keer naverteld, junior wil het 
op een mooie dag noteren voor het “Familieblad”, waarin hij 

stof verzamelt voor een “Grote Geschiedenis van de Stam” die 
hij ooit zal schrijven. 

Heemkring Opwijk-Mazenzele vindt het belangrijk om via dit 

boek bewaarde getuigenissen van «de andere oorlog» in ons 
dorp te verspreiden onder de huidige generatie, nu 90 jaar na 
het begin van de oorlog. 
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